
Jh 10, 1-21  
 
Gespreksvragen bij de preek van zondagmorgen 12 januari 2025 in de Maranathakerk, 
CGK Groningen 
 
Waarom heeft de wereld een kerk nodig? De gemeente is van (de onverdeelde) 
Jezus! 
OVER VERDEELDHEID ONDER CHRISTENEN EN IN KERKEN 
 
Lees (thuis) ook nog Jh8 en Jh9 en het slot van Jh10. 
 
1. De preek begon ik met te vertellen over mijn eigen geschiedenis en beleving met de 

kerk. Elke kerkganger en gemeentelid heeft dat. Deel met elkaar ervan. 
 

2. Jezus vertelt de gelijkenis over de Goede Herder als reactie op de kerk van toen, de 
kerk van de Schriftgeleerden en Farizeeën. Jezus lag voortdurend, met gevaar voor 
Zijn eigen leven, overhoop met ze. Dat maak je onder andere op uit de context van 
onze verzen. Jezus noemt de kerkleiders van toen vals en maakt met Zijn gelijkenis 
een vergelijking tussen Hem als de Goede Herder en de kerkleiders als de huurlingen 
en wolven. Wat was de kritiek van de kerkleiders toen op Jezus? Wat was Jezus’ 
kritiek op hen? 

 

       
3. In mijn preek vatte ik Jezus’ kritiek op de kerk in Israël toen als volgt samen: ‘Gods 

waarheid en liefde ‘..werd in de kerk toen menselijk gebracht.’ Ik bedoelde ermee te 
zeggen dat ervan Gods woord naar eigen gedachten werd uitgelegd en dat zo Gods 
woord gedeeltelijk eigen, menselijke waarheid werd. Onder christenen nu, in onze 
kerken, maar ook in andere kerken is erover Gods ene Woord verschillende 
interpretatie en uitleg, dus ook verschillende waarheid. Als de Heere Jezus nu op 
aarde was en een rondje kerken deed en ook onze gemeente bezocht, wat zou Hij 
zeggen? 

 

4. Jezus vertelde de kerk van toen in Israël de gelijkenis van ‘de Deur van de 
schaapskooi’ en van ‘de Goede Herder van de schapen’. Het is een beeld van Zijn 
kerk. Wat mag dit beeld christenen, ons als gemeente zeggen, ook wat de 
verdeeldheid over de interpretatie en uitleg van Gods woord betreft? Neem in het 
gesprek hierover de volgende facetten van Jezus’ beeld en kerk mee. 

 

a) Het beeld van een goede Herder en zijn schapen heeft een extreem contrast, en 
is gelijk een perfecte combinatie: Schapen zijn levensafhankelijk van hun herder.  

b) Het hoorde bij een goede herder om met zijn leven de schapen te leiden en 
beschermen. En hoe geldt dat voor Jezus, de Goede Herder. Hij gaf Zijn leven (Zijn 
ziel) tot in de dood. En Hij had macht om het opnieuw te nemen. 

c) Jezus gaf Zijn leven ‘huper’, in plaats van Zijn schapen. 
d) Jezus is met Zijn leven de eigenaar van de schapen, de huurling-herder niet. 



e) Jezus kent (4x) Zijn schapen zoals Adam Eva kende, Isaak Rebekka, in een 
persoonlijke, liefdevolle, intieme relatie. 

f) Jezus vergelijkt,Jh10,15 Zijn relatie met de schapen met Zijn relatie met God, Zijn 
Vader: ‘…zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken..’ 

g) De Vader staat achter de betekenis van Jezus’ gelijkenis,Jh10,17: ‘Daarom heeft 
de Vader Hem lief, omdat Jezus Zijn leven geeft om het opnieuw te nemen.’ 

h) Jezus is gekomen om Zijn schapen te vinden, vrij te kopen, bij Zich te verzamelen 
voor in Zijn kudde, ..‘..opdat zij leven en overvloed hebben.’Jh10,10 

i) Jezus is de Deur van de Schaapskooi. 
j) De schapen kennen, herkennen Jezus’ stem. Alleen op Zijn stem volgen ze Hem 

naar buiten. 
k) Jh10,16 ‘…het zal worden één kudde, één Herder.’ Dat is het plan van de Goede 

Herder. 
 
5. Misschien is er behoefte om je eigen geschiedenis en beleving met de kerk naast 

Jezus’ gelijkenis van Zijn kerk te leggen. Doe dat alsjeblieft.  
 

6. Aan het einde van mijn preek zei ik:  
 
Ik wil graag samen met jou, u schaapje van deze Jezus zijn. Jij, u ook? 
Dan hoor ik bie joe! 
 
En wat de verdeeldheid, …polarisatie betreft, 
…als Zijn persoonlijke schapen..  
…lopen we in onze mooie Jezus-gemeente genadig een mijl langer op met elkaar,  
…laten we ons genadig gezeggen, corrigeren, bekeren door Hem, 
...en reformeren tot één kudde van Hem. 
 
“Goede Herder, Jezus, we bidden U: verras ons ermee, voer het in ons uit, uit genade 
alleen. Uzelf komt met een onomstotelijk beeld van één herder, één kudde.” 
 
“En dat heeft de wereld pas te zeggen. 
..niet over ons, maar over U, Jezus, de Goede Herder! Amen” 
 
Bidden jullie mee? 
 
 

  


