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Doel van dit gesprekspapier

Het doel van dit papier is om het thema “abortus” weer eens op de agenda te zetten. Het is ooit brandend 

actueel geweest, maar nu lijken we “gewend” te zijn aan de gelegaliseerde praktijk. De invalshoek van dit 

papier is niet: “zijn we voor of tegen abortus en/of de legalisatie ervan”. Het uitgangspunt is dat voor onze 

God elk mensenleven kostbaar is. Uit de Bijbel kunnen we afleiden dat onze God het juist voor het meest 

zwakke opneemt. Maar we staan in een samenleving die t.o.v. het ongeboren leven anders oordeelt. Het gaat 

daarbij allereerst om de beeldvorming: “een klompje cellen” of “een ongeboren kind”. De praktijk is dat er 

nogal wat mensen in de problemen komen na een abortus omdat ze toch innerlijk niet kunnen meemaken dat 

er alleen maar “een klompje cellen” verwijderd zou zijn. Het lijkt me een goede zaak om met deze pastorale 

insteek (zorg voor degenen die door een abortus in de problemen zijn geraakt) nog eens naar dit thema te 

kijken. Ik ben op dit spoor gezet door een boekje van de Stichting Schreeuw om Leven dat dit najaar naar 

predikanten en huisartsen etc. is verstuurd. Soms is deze Stichting mij persoonlijk wat te schreeuwerig, maar 

deze roep om aandacht lijkt me meer dan gepast…….

Gebed

Om wat ruimte te sparen staat het niet apart op het gesprekspapier vermeld,  maar het is belangrijk om te 

vragen om Gods hulp, zeker bij een onderwerp, dat zo gevoelig is als dit.

Wees voorzichtig met je uitlatingen, want soms zit dit “onderwerp”  veel dichter bij dan je zou denken…..

Vragen

Het gaat om open vragen die tot een open gesprek willen leiden. Bij vraag d. geldt dat in de protestantse 

kerken in de regel gezegd wordt: als het leven van de moeder in gevaar komt is abortus toelaatbaar. 

Datzelfde geldt wanneer het leven van de moeder -voor zo ver wij het kunnen beoordelen- ernstige 

psychische schade zou ondervinden omdat het kindje verwekt is bij een verkrachting. In dat geval mag je de 

verantwoordelijkheid voor de zwangerschap niet (mede) bij de moeder leggen. Uiteraard geldt: al is naar 

onze gedachten in deze situatie een abortus toelaatbaar, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het altijd de beste 

optie is. Dit zal met grote zorgvuldigheid afgewogen moeten worden.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Open vraag. 

2. God kent je door en door. Dat geldt ook voor het ongeboren leven. Hij heeft ons voortgebracht. 

3. Ons “vormeloze begin” is Zijn werk. Dit vraagt eerbied voor elk leven! Als mensen eronder lijden dat 

ze een abortus hebben laten plegen mag dit tot troost zijn: Hij kent ook dat ongeboren kindje. Wij 

mogen dit leven aan Zijn zorgen toevertrouwen.

4. Open vraag. Duidelijk is natuurlijk dat Psalm 139 niet direct met deze problematiek te doen heeft. 

Duidelijk is ook dat de dichter te maken heeft met boosaardige vijanden, die op zijn leven loeren. In 

zulke gevallen komen er allerlei emoties los. Die vinden we in de Bijbel vaak “ongefilterd” dus 

“levensecht” terug. Dat wil niet zeggen dat het dan ook allemaal goed is omdat het toch in de Bijbel 

staat. We zullen altijd Schrift met Schrift moeten vergelijken. En dan zie je Bijbelgedeelten die van ons 

een andere houding vragen. Ik denk dat het niet voor niets is dat vers 23-24 er meteen op volgt: de 

dichter voelt wel aan dat het kolken van zijn bloed hem meevoert en gemakkelijk te verkeerde dingen 

kan brengen….  (antwoord op vraag 5!)

In elk geval wordt niet bedoeld wordt: sla er maar op los. Toch is het goed om onszelf de vraag te stellen 

in hoeverre we niet wat steviger zouden moeten protesteren tegen het ombrengen van tienduizenden 

ongeboren kinderen per jaar (alleen al in Nederland). 

6. Open vraag.     

7. Je ziet dat het voor de dichter van Psalm 139 juist een geweldige troost is dat God alles ziet en weet. Het 

godsbeeld is zo belangrijk! De Bijbel tekent God als een volmaakt goede Vader, die er naar verlangt dat 

het goed met ons gaat. Bij Hem ben je veilig. Bij Hem kun je altijd terecht. Ook al heb je het niet 

verdiend!

8. Open vraag.
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