Gespreksvragen bij Lucas, 19-10 (Groeidienst zondagmorgen 15 januari in de Maranathakerk, 22
januari in de Jeruzalemkerk, en 5 februari in de Hoeksteen)

In plaats van het gebruikelijke vragenuurtje bij de Groeidienst is er op kerkdienstgemist.nl een
speciaal programma met onder andere interviews met gemeenteleden en een van onze
connectgroepen terug te zien.

De vragen

1.

Van de kerk wordt wel gezegd dat wij de kerk zijn. In de preek zei ik dat de kerk van Jezus is.
Volgens mij zijn beide stellingen waar. Probeer er met elkaar persoonlijk over door te praten.
De wijze waarop Zachels Jezus zocht was niet normaal. Zachels werd erin door de Heilige
Geest geleid. De Heilige Geest werkt altijd wonderlijk in het normale en niet normale. Zou je
over het werk van de Geest in jou en jouw leven willen delen met elkaar?

Lucas 19, 8 wijst op een metamorfose bij Zachels. Jezus’ redden leverde een complete
transformatie op, die de kern van Zachelis’ dominante zonde raakt. En daar Zachels’ zonde
opruimt en ruimte maakt voor de Heilige Geest. De zonde eruit. De Geest erin. Herken je
hiervan in je eigen leven? Probeer er eerlijk van te delen.

Zachels ontving Jezus vol vreugde in zijn huis. Ik noemde het zelfs ‘springvreugde’. Hoe is
het met jullie vreugde in de Heer? En deel je ervan met elkaar?

Aan de hand van de ontmoeting van Jezus met Zaches probeerde ik in de preek duidelijk te
maken dat de kerk een zoek, vind, roep -en redplaats van Jezus is waar Hij verbonden met
ons wil zijn. Hoe ervaar jij dat als gemeentelid van onze gemeente? En wat zou je de Heere
willen bidden over dit alles voor jezelf en onze gemeente?

De gemeente bestaat uit zoekers en gevondenen, zei ik in de preek. Ben jij een zoeker of een
gevondene? Of zou je ander antwoord willen geven?
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