Gn 8, 20-22 Gespreksvragen bij de preek over Noach IV (Gn 8, 20-22)

..gehouden op 13 november 2022 om 09.30u in de Maranathakerk. De dienst is ook na te kijken op
kerkdienstgemist.nl

1.

In het begin van de preek vertelde ik dat ik geloof dat Noachs geschiedenis echt gebeurd is.
Niet alle christenen geloven dat alle Bijbelverhalen echt gebeurd zijn. Maak dat uit voor je
persoonlijk geloof?

Na een herhaling over Genesis 6 maakte ik een soort van conclusie dat het Evangelie ‘nodig
ernstig en heerlijk luchtig’ is. Klopt dit wel? En is de tegenstelling in deze conclusie wel
mogelijk?

Opnieuw haalde ik in deze preek aan dat Noach in Gods ogen genade vond. Gods
uitverkiezing begrijpen, is volgens mij niet mogelijk. Als jongen van een jaar of zestien hield ik
op met de dominee tegen te spreken toen hij twee dingen zei: ‘Als wij één vinger richting
God wijzen, wijzen er vier terug. En of jij ook dankzij Jezus’ kruiswerk in Gods ogen genade
gevonden heb, hoef je enkel te geloven. Dan ben je Zijn kind.” Zouden jullie hier eerlijk over
door willen praten en eigen geloofservaringen hierbij met elkaar willen delen?

Genesis 8 begint met dat God aan Noach dacht. Ik preekte dat als God aan je denkt, dat dat
anders is dan als mensen je wel kunnen appen wanneer je moeite ondervindt: ‘We denken
van de week aan je, hoor’. Maar als God aan je denkt, doet Hij daarnaar. Is dat laatste wel
waar? God verhoort niet altijd onze gebeden.

Toen Noach met zijn gezin de Ark weer uit kon en mocht, bouwde hij een altaar om de Heere
eerst te danken(1). Hoe is het met jullie Hem danken?

De brandoffers die Noach offerde, wijzen erop dat Noach voor zichzelf en zijn gezin ook de
Heere bad om zondenvergeving en verzoening met de Heilige(2). Hoe is met jullie
brandoffers Hem brengen?

Bij het altaar vroeg de familie Noach ook nog de Heere om geloof(3) in Hem, vooral ook als
het ging om alles wat te doen was op de nieuwe aarde en bij wat er allemaal te gebeuren
stond. Familie Noach was dus niet zeker of hun geloof stand zou houden. Is bidden om meer
geloof ook een gebedspunt van jullie?

Noach had toen hij de loopplank afliep veel te doen op aarde, maar eerst bouwde hij een
altaar en hij zal zijn gezin voorgegaan zijn in het offeren. In de preek had ik het erover dat
een altaar thuis, in je gezin, met je familie en vrienden, in de kerk de nodigste en heerlijkste
quality-time oplevert. Ervaar je dat ook zo of niet? Deel ervan met elkaar.
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