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Samenvatting van de preek (zondag 18/04/21, Jeruzalemkerk, CGK NGK Groningen Haren) 

2 Tim 3, 14-17  

Satan vindt de Bijbel een gevaarlijk boek. Als er één beseft dat het waar is wat Paulus schrijft dat de 
Bijbel ‘wijs kan maken tot zaligheid’, tot redding uit zonde, redding uit een verloren leven zonder de 
Heere God, dan is hij dat. De Bijbel verandert levens, kan mensen compleet ongehoorzaam maken aan 
wat overheden, menselijke machten en zo willen, omdat dit Boek mensen vangt voor God. De Heere 
doet het Zelf met Zijn Geest door alle Bijbelwoorden. Satan porde nogal wat machthebbers in de 
geschiedenis aan om dit Boek te verbieden, te gevaarlijk. Dat doet hij vandaag nog. Ook in Nederland 
zien we een breed verlangen da de Bijbel en het christelijk achter de privévoordeur thuis hoort. 

Gods Woord is een machtig wapen in de hand van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt vooral 
door middel van de Bijbel. We hebben het Woord en de Geest van God beide nodig.  

De Bijbel is onder de leiding van de Heilige Geest van levensbelang. Uit de vier gelezen verzen laat 
Christus’ apostel Gods doel van de Bijbel met ons zien: 

1. Gered worden en niet voor eeuwig verloren gaan in eigen zonden. 
2. Toegerust worden om de Heere God te dienen. Hij op de eerste plaats bij ons.  

Wat zit er een kracht in dit Boek om dat te realiseren. 

Paulus laat in vers 16 de weg zien, die de Bijbel zelf wil zijn naar dit doel: ‘Heel de Schrift is door God 
ingegeven en is nuttig om daarmee (1)te onderwijzen, (2)te weerleggen, (3)te verbeteren en (4)op te 
voeden in rechtvaardigheid..’ 

(1) De Bijbel leert de waarheid. 
(2) De Bijbel weerlegt dwalingen 
(3) De Bijbel helpt zonden, fouten te herstellen 
(4) De Heere wil de Bijbel gebruiken tot meer gelovig leven 

De Bijbel is voor relatiegroei met de Heere. Je kan de Bijbel vergelijken met een telefoon met de Heere 
‘aan de lijn’. 
..wil je Gods liefde kennen, Zijn trouw, Zijn goedertierenheid, Zijn geduld, Zijn genade, Zijn wijsheid en 
hoe jij en heel de wereld dat alles nodighebt,  
als een lamp voor je voet en een licht op je pad dwars door zonde, ziekte, nood, hopeloosheid en 
dood heen?  
..ga dan je leven lang op school met de Bijbel!  

..niet dat je met je armen over elkaar in de Bijbelschoolbanken kan zitten. Maar dat je in die banken 
steeds bidt dat de Heilige Geest je Gods woord laat aannemen tot in je hart, en dat je daar, zoals ook 
de jonge Timotheüs van Paulus mocht horen, van Gods woord verzekerd raakt, als verreweg de beste 
levensverzekering.  

Tips bij het gebruiken van de Bijbel: 

-de Bijbel horen en lezen.. 
Jezus zegt dat je zalig wordt als je Gods woord hoort, maar ook bewaart in je hart (Lc 11,28). Gods 
woord komt je niet aanwaaien. Een open leerhouding is belangrijk, dat je Gods woord aan en tot je 
neemt (1 Tes 2, 13). Dat kost energie, tijd, moeite, discipline. Maar het levert alles op, zaligheid. Lees 
zeker twee maal per dag Gods woord samen aan tafel. Plan stille tijd 2xdagelijks in. Een Bijbel-app is 



heel handig. Lees per Bijbelboek. Voor bijna elke leeftijd is er wel weer een kinderbijbel. Wees trouw 
aan je gemeente rondom een open Bijbel met je broeders en zusters en de kinderen. 

-de Bijbel bestuderen.. 
Dat is echt niet alleen voor studiebollen. Lees een Bijbel met kanttekeningen, zoals de ‘HSV 
Studiebijbel’, de ‘NBV Studiebijbel’ en ‘Het Leven’. Daar leer je veel van! 

-de Bijbel uit je hoofd leren.. 
Leer Bijbelverzen uit je hoofd. Dat is niet meer zo van deze tijd. Je hoeft maar een woord op google in 
te tikken of je krijgt een Bijbelvers. Maar toch kan het heel bemoedigend, belovend, waarschuwend, 
leidend zijn om Bijbelverzen bij je te dragen en paraat te hebben. Lees Ps 119, 11. 105 

-de Bijbel mediteren.. 
Bijbelverzen mediteren is jezelf een Bijbelvers voorhouden en jezelf ermee toespreken en het 
overpeinzen, eigenlijk dus ook mijmeren met God. Hoe belangrijk is dat voor relatiegroei. Als een 
christen mediteert maakt hij niet zijn geest leeg maar vult hij het met het goede, het volkomene van 
God! 

Gesprek –en doevragen 

1. Wat vond je van de inleiding van de preek dat de Bijbel ook een gevaarlijk boek kan zijn? 
2. De Bijbel heeft tot doel ons te redden en toe te rusten om God te dienen. Ervaar je dat ook 

persoonlijk met jou/jullie Bijbellezen? En ervaar je de doelen allebei even sterk, of het ene 
meer dan het andere doel? 

3. Kan je voorbeelden geven van hoe je door de Bijbel geholpen werd om meer naar Gods 
bedoeling te gaan leven? 

4. Wissel eens met elkaar hoe je persoonlijk tijd maakt, als gezin ook voor de Bijbel. 
5. Heb je de prediking wel eens ervaren als een middel waardoor God tot je sprak?  
6. Hoe luister je naar een preek, hoe bereid je jezelf erop voor en wat doe je er achteraf mee? 
7. Welke rol spelen Bijbelverzen als 2 Tim 3, 16 en 2 Pt 1, 20-21 bij jou als het gaat om het 

zoeken naar antwoorden op  vraagstukken als ‘vrouw in het ambt’? Hebben we de Bijbel altijd 
zo letterlijk mogelijk te lezen en toe te passen of is een ‘vertaalslag’ naar onze tijd onder 
leiding van de Geest mogelijk? [Hierover gaat het Team zodra er weer ruimere mogelijkheden 
zijn om samen te komen met de gemeente en de kerkenraden in gesprek]   


