Eerste hand-out bij de prekenserie en de gesprekken thuis over ‘Gods stem leren verstaan in
de Adventstijd’ (december 2020)

GODS STEM VERSTAAN, Advent, Maria en wij

Lc 1, 26-39
..preek gehouden op 29/11 in de MK, 13/12 in de JK, 20/12 in de HS (morgendiensten)

In het tweede blok van ons gemeenteseizoen, de Adventstijd, gaan we bezig met het
verstaan van Gods stem. Het is heerlijk om Hem steeds persoonlijker te kennen, met wat Hij
je belooft, je vraagt, en ook met Zijn leiding in je leven.

Maar ‘Zijn stem verstaan’ kan ook een ‘heel ding’ zijn. Je hebt erover juist behoorlijke
vragen: ‘Is die Hemelse Vader er wel voor mij, zoekt Hij mij wel, spreekt Hij wel tegen mij?’
En misschien zou je na de preek over Maria, die de Engel Gabriél ontmoette, willen zeggen
dat Maria jouw vragen dus niet had. Zij kreeg Gods Engelbode op bezoek. God zocht haar!
Hij had een boodschap voor haar, vroeg van haar, leidde haar! Dat allemaal overduidelijk
door Gabriéls Engelenmond!

In de preek mocht je hopelijk aan de hand van juist Maria’s ontmoeting ontdekken dat God
jou wel zoekt, wel met je spreekt, je belooft, vraagt en leidt.

Advent maakt duidelijk dat dat alles wel ook enkel genade is. Het zijn juist wijzelf, die
geneigd zijn God en Zijn stem op afstand te houden. Toch kwam er een ongekende hemelse
beweging op gang richting ons. God deed de Hemelen scheuren, gaf in Zijn Zoon Zijn
onvoorwaardelijke, onmetelijke liefde, van kribbe tot Kruis. En Hij wil uit genade het ook in
jouw leven Advent maken, aanwezig zijn in je leven, Zijn stem laten horen.

Zo hoor je Gods stem eerst in Zijn genade voor jou. En vervolgens, wil Hij Zijn stem middenin
je leven laten horen. Aan het einde van de preek werden zeven ‘kanalen’ opgenoemd
waardoor God met je spreekt. In de hand-out worden ze uitgebreider dan in de preek
toegelicht, met elke keer tot slot een gespreksvraag. We beginnen met de gespreksvragen
bij de preek. Maar vergeet niet eerst Lc 1, 26-39 te lezen.

GESPREKSVRAGEN bij de preek..

1. Ben je jezelf ervan bewust dat je door je zonden jezelf op afstand van God en Zijn
stem zet? Deel eerlijk.

2. Inde preek hoorde je heel stellig dat God begint, dat God geloof geeft, dat God
gerichtheid op Hem geeft. David erkent dat ook in Ps 27, 8 (HSV): ‘Mijn hart zegt
tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, Heer.’
..spreek met elkaar over de volgende stelling door: Enkel je zoeken naar Gods stem,
je worsteling al daarmee, is Gods stem, Gods werk in je hart.

..is dat een bemoediging voor jou of juist niet?

3. LeesLc1, 28.29. Maria raakte compleet van slag (v29) door de ontmoeting met de
Engel en van de woorden, die hij had gesproken (v28). Zou jij in plaats van haar ook
compleet van slag zijn of niet zozeer? En waarom dan?



GOD SPREEKT DOOR..

(1)Zijn Woord..

..Gods woord is leidraad-nummer-1. Het maakt je volkomen wijs tot eeuwig geluk.

Wat wil een mens meer! Je leert erin jouw almachtige Bestuurder met Zijn onmetelijke
liefde verreweg het beste kennen en ook wat Hij met jou wil!

Ik denk dat we dat enorm aan het onderschatten zijn. We pluizen een handleiding voor een
stofzuiger uit. We zijn fan van hoeveel goeroe’s op ‘social media’. ‘Boer zoekt vrouw’ kunnen
we geen aflevering missen. Maar wat is Gods woord voor ons?

Het is werkelijk een continulamp voor onze voet, een 24/7-licht op ons pad, het zwaard van
Gods leidende heilige Geest. Het vormt, kneedt je, brengt je bij Gods vaderhart. Je gaat door
dit Boek Hem en Zijn leiding op kruispunten in je leven aanvoelen.

Het is niet zo dat je er makkelijk in leest ‘nu, links af’. Maar ik geloof dat als je vertrouwt
raakt met de Bijbel, de Heilige Geest erbij bidt ‘Open mijn hart, geef mij wat ik nodig heb’,
het zelfs zo kan zijn dat Gods woorden extra persoonlijk kunnen spreken en jij ervan gaat
zeggen: ‘Dat vers was extra leiding, bevestiging voor mij.” En hiermee bedoel ik geen ‘blind-
Bijbeltje-prik’, maar veelmeer dat je jouw almachtige Bestuurder persoonlijk beter leert
kennen en leert laten uitspreken.

In hoeverre is Gods woord de leidraad-nummer-1 in je leven? Deel zo concreet mogelijk
met elkaar. (Denkhulp: denk je eens in hoe het met je was als je niets van de Bijbel wist..)

GOD SPREEKT DOOR..

(2)gezond verstand..

..dat heb je van God gekregen. Als je jezelf laat leiden door de Heilige Geest met wijsheid
van Boven, daarom bidt, gebruikt God je gezonde verstand voor Zijn leiding. Laat je dus
grondig informeren, maak jezelf bewust van je gaven, talenten, ook van je beperkingen, en
analyseer je omstandigheden. Ik weet wel, in naam van het gezonde verstand worden soms
de meest on-geestelijke dingen gedaan, maar God geeft je gezonde verstand voor beter, om
het te gebruiken onder leiding van Zijn Geest en bij Zijn woord weer.

..nogal wat mensen vinden dit kanaal een beetje ‘gladijs’, wat vinden jullie ervan?

GOD SPREEKT DOOR..

(3)advies van anderen

Samuél liet zich leiden door de oude Eli: Jongen, ga weer liggen. Als de Heere weer roept,
zeg: ‘Spreek, Heere, want Uw dienaar luistert.” De Heere geeft Zijn kinderen en volgelingen
ook aan elkaar. Hoe kan een broeder, zuster ontvangen van Hem om jou te helpen met
raad!

..heb je het al wel uitgeprobeerd?

GOD SPREEKT DOOR..

(4)omstandigheden

Het kan zijn dat God bepaalde deuren in je omstandigheden sluit, om andere deuren te
openen, dat je afvragend kunt bidden: ‘Waarom wordt deze weg, waarop ik zo lang gelopen
heb, nu afgesloten? Is dat nieuwe daar dan onze nieuwe weg?’ Hier moet je wel op je tellen
passen. Niet altijd wijzen omstandigheden juiste wegen. Ze kunnen ook een verzoeking zijn.



Ze mogen nooit tegen Gods woord in gaan! En ze mogen de vrede in je hart met God niet in
de weg staan.
..heb je uit leven over dit kanaal te delen?

GOD SPREEKT DOOR..

(5)Zijn vrede in ons hart

Paulus schrijft: “..en Gods vrede, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en
gedachten behoeden in Christus Jezus.” De Heere kan je over bepaalde gedachten van “.is dit
de weg’ Zijn vrede op je hart leggen. Dat het zo goed voelt en je je erbij aansluit, naar gaat
beslissen en handelen. Het is wel belangrijk dat je jouw eigen gevoelsleven leert te
onderscheiden van Gods vrede. Je zal je daar ook wel eens in vergissen. Maar naarmate je
groeit in je relatie met de Heere, onderscheid je dat beter. Gods vrede is namelijk iets
anders dan dat alles naar wens gaat.

..ga eventueel vooral even door op de laatste zin..

lemand omschreef Gods vrede eens als ‘een bovennatuurlijke rust te midden van ons
omringende onrust’. Als Gods vrede in je hart ontbreekt, kan dat een aanwijzing zijn dat je
andere wegen moet nemen.

GOD SPREEKT DOOR..

(5)door te wachten

Soms stelt God ons vertrouwen op de proef door te laten wachten. En is dat nodig om
redenen die wij nog niet kennen. Wat zouden we graag in één keer Gods hele plan voor ons
leven willen zien! Gods ‘leidingslicht’ kan verder schijnen zodat we een heel stuk van de weg
zien. Maar vaak valt het licht vlak voor onze voeten en is het ‘stap voor stap’. Ook dan
draagt Hij ons elke dag Zijn richting op!

..mee eens? En dat makkelijker of moeilijker?

GOD SPREEKT DOOR..

(6)dromen, verschijnende Engelen

Dat kan! Geloof groots! Maar wat die dromen en Engelen zeggen, zal nooit in strijd zijn met
Zijn woord.

..ik heb van veel wonderlijks bij mensen gehoord, ook wel zelf meegemaakt. Jij ook? Durf
te delen!

Een mooi gesprek toegewenst!
Geen gesprekspartners? Mail met het kringenwerk van onze gemeente. Zij kunnen je

indelen in een kring of samen met je een kring samenstellen.

Ds. Wim-kees van Slooten (wijkpredikant Jeruzalemkerk CGK NGK Groningen Haren)



