
Tempel of rovershol 
Gesprekspapier bij Jeremia 7:1-15 - CGK Groningen/
NGK Haren
PREKEN OVER JEREMIA 7 GEHOUDEN OP 14 OKTOBER IN JK EN MK EN 30 SEPTEMBER IN DE HS.

Inleiding: Stel je voor: bij de deur van de kerk staat een ouderling de gemeenteleden op te 
wachten. Hij zegt: Ga maar niet naar binnen vanmorgen, want dit is geen kerk, maar een 
rovershol.

Korte uitleg
In een tijd van oorlogsdreiging preekt Jeremia bij de poort van de Tempel. De inwoners van 
Jeruzalem zijn niet alleen trots op hun tempel, maar lijken er ook op te vertrouwen. Jeremia 
spreekt hen er op aan, dat ze denken: ‘Zolang de tempel er nog staat, zal God niemand toestaan 
ons te overwinnen,  want de Tempel, dat is Gods huis. “ 
Vertrouwen ze nu op God, of op de tempel?

Deze schijnzekerheid (“WIe doet ons wat, God beschermt deze stad toch wel”) maakt dat de 
inwoners van Jeruzalem zich al te makkelijk overgeven aan toverij, afgoderij en onrecht. Het wordt 
zelfs zo erg dat Jeremia zegt dat Gods tempel een rovershol is geworden. Deze woorden doen ons 
natuurijk denken aan Jezus, die deze woorden ook gebruikt heeft.

Vragen
1. Lees Jeremia 7 samen aandachtig door. Zijn er dingen die je niet begrijpt? Bespreek die dan 

en zoek samen een antwoord.
2. Zijn er dingen die je opvallen en waarover je wilt doorpraten?
3. Waren er in de preek over Jeremia 7 dingen die je zou willen bespreken?

De volgende vragen zou je ook nog kunnen gebruiken voor een gesprek:

4. Hoogmoed komt voor de val. Herken je dat? Dat je trots bent geweest op (dingen in) je 
gemeente op de verkeerde manier? Wat levert dat op?
5. Jeremia waarschuwt tegen valse zekerheden. Wat zouden onze valse zekerheden kunnen zijn?
6. Jeremia beschuldigt Jeruzalem van onrecht en  afgoderij. Natuurlijk zien ze dat zelf heel anders. 
Hoe zouden de mensen om ons heen kijken naar ‘kerkmensen’? Zijn wij bekend om onze 
nederigheid en ons zoeken naar gerechtigheid?
7. Bespreek eens met elkaar hoe afgoderij werkt in onze tijd? Welke goden worden er aanbeden, 
en welke offers worden er aan hen gebracht? 
8. Jeremia zegt dat Jeruzalem van de Tempel een rovershol heeft gemaakt. Wat bedoelt hij daar 
mee? En wat betekent het als Jezus deze woorden weer in de mond neemt bij de 
Tempelreiniging?


