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Inleiding
Wat zijn we als christenen bevoorrecht. We mogen het evangelie over Jezus Christus kennen. Ja, we mogen 

Jezus zélf kennen! We hebben dan een streepje voor ten opzichte van de Israëlieten? En de leider van het 

volk Israël die stelde toch ook al heel wat voor. Hij stond hoog ‘genoteerd’ bij joden en ook bij de christen-

joden. Mozes wordt wel genoemd: de Middelaar van het Oude Verbond. Hij trad bemiddelend op tussen God 

en het volk Israël (lees bijv. Exodus 33:15-17). In Hebreeën 3:2 lezen we dat Mozes zijn taak trouw 

vervulde. Hij werkte in dienst van God. Die dienst wordt weergegeven met het beeld van het zorgen voor het 

huis (v.3-5). Maar er is een zeer groot verschil tussen Mozes en de Here Jezus. Christus, God zelf, is de 

bouwer van het huis en Mozes werkte in het huis. Jezus heerst over het huis! Mozes dienst wijst heen naar 

het dienen van Jezus Christus. En het bijzondere is dat wij, de gelovigen, het door Hem gebouwde huisgezin 

mogen zijn. Daarin wil hij heersend dienen met zijn liefde en recht. ‘Wij vormen dat huis’ (v.6). Maar hij 

schrijft er wel wat bij! Wij vormen het huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene 

waarop we hopen. Het deelhebben aan de gemeente (huis) van Christus (een voorrecht!) vraagt trouw van de 

leden van het huisgezin! Een trouw die in de lijn ligt van Christus’ trouw aan ons. Je zou kunnen zeggen: hoe 

grootser Jezus Christus ons getekend wordt, des te groter wordt onze verantwoordelijkheid Hem niet de rug 

toe te keren. Daarom lezen we ook in 3:1: U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse 

roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden. In de buurt 

van Jezus blijven!

Je hebt die Franse uitdrukking: Noblesse oblige. Adel verplicht. Je positie brengt verplichtingen met zich 

mee. Bevoorrecht? Ja! Verantwoordelijkheid? Ja!

Kijk maar naar het volk Israël in de woestijn: verlost uit Egypte, doortocht door de Rietzee, manna, water uit 

de rotsen. Aan al die daden kon het volk aflezen hoe en wie God is. Maar die daden van God vroegen van 

hen wel indringend om op Hem te blijven vertrouwen. Toch lezen we in tegenstelling daarmee dat het volk 

koppig is, Hem beproefde en tartte. Het oordeel van God hierover bleef niet uit. Ze zouden het beloofde land 

niet bereiken… ‘Gods liefde kan ook van verontwaardiging tegen ons branden’ (J. Overduin). Israël wordt 

als voorbeeld, een afschrikwekkend voorbeeld, de lezers voorgehouden.

Een andere Franse uitdrukking: l’Histoire se répète. De geschiedenis herhaalt zich. De schrijver ziet het zich 

afspelen – opnieuw! Andere tijd, andere plaats maar dezelfde mens. Niet voor niets lezen we de 

waarschuwing vanaf vers 12: Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een 

kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Het kan zomaar: in korte tijd of geleidelijk. 

Ook al weet je beter en ook al kun je het evangelie dromen. Ben je gedoopt? Vier je avondmaal? Je kunt 

zomaar ontspoort raken. De indringende woorden (v.7-11) gelden voor Israël maar zeker ook voor de 

gemeente van Christus. ‘Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust’ (v.11b), pas die woorden maar op jezelf 

toe! Zou het kunnen zijn dat jij sterft ‘in de woestijn’? Je kunt alles mee hebben: veel van Gods liefde en 

geduld hebben meegemaakt, gedoopt, christelijk grootgebracht, belijdenis hebben gedaan, uit een christelijk 

gezin. Maar (v.13): wijs elkaar terecht, elke dag! Je kunt zomaar tot zonde en tot ongehoorzaamheid komen. 

En dat ondanks dat je zoveel goeds van Gods kant hebt ontvangen.

Is het te laat? Nee, dat blijkt juist uit het feit dat in vers 13 de oproep wordt gedaan om ‘vandaag’ serieus te 

nemen als de dag waarop je terug mag keren naar God. We mogen onze schuld belijden. En Hij wil ons 

graag vergeven! 

Om te beginnen

� (Hebr.3) We zien het volk Israël op weg gaan onder leiding van de door God geroepen Mozes. Stel 

dat jij onderweg bent naar een reisdoel en je raakt de weg kwijt. Wat doe je? Stoppen en de weg 

vragen? De kaart erbij halen? Of ben jij het type dat rond blijft rijden tot je je bestemming gevonden 

hebt?   



Bezinning vanuit de bijbel

� Lezen Hebreeën 3:1-6

1. Wat betekent ‘je aandacht op Jezus richten? (v.1) 

2. Hoe is Jezus groter dan Mozes? Wat betekent dat voor de lezers (vroeger en nu)?

3. Wat zou bedoeld zijn ‘met trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop we hopen?(v.6) 

Vraag daaraan voorafgaand: waar hopen we op?

� Lezen Hebreeën 3:7-11

4. Lees Hebreeën 2:1-4 en daarna 3:8 en 3:12. Welke waarschuwing wordt gegeven in 3:8 en 12? Hoe 

verhoudt zich die waarschuwing tot 3:6 en 2:1-4. 

5. In 3:7-11 wordt o.a. geciteerd uit Psalm 95. Naar welke geschiedenis verwijst deze Psalm (zie  

Numeri 14)? Gods daden zien en toch koppig zijn? Hoe kan dat nou gebeuren?

6. Vers 7: De heilige Geest zegt… Zou de schrijver er een speciale reden voor hebben om hier over de 

heilige Geest te spreken? Spreekt de heilige Geest ‘alleen maar’ Bijbelteksten na of spreekt Hij ook 

(nog) op andere manieren? Zo ja, op welke manier(en)?

     

� Lezen Hebreeën 3: 12-19

7. Vertel wat het inhoudt om ‘afvallig te worden. (v.12)

8. Vers 13. Wat leren we in dit vers over de rol van de christelijke gemeente? Hoe zou iemand die zegt 

te kunnen geloven zonder de kerk op deze tekst reageren? En wat kunnen we leren van die reactie?  

9. Wat zou de schrijver bij ons/jou willen bereiken met de vragen die hij stelt in v.16-18?

10. Wat betekent ‘niet konden binnengaan’? (v.19). Als je niet kunt binnengaan… Waar leidt dat 

naartoe?

    

Om over door te praten
a. Vers 13. Hoe kunnen we binnen de gemeente praktische invulling geven aan dit vers? 

b. Bespreek de stelling: Het is niet terecht dat de schrijver van Hebreeën de gemeente vergelijkt met Israëls 

ongehoorzaamheid.

c. Wat was één van de meest sprekende perioden in je leven waarin jij je verzette tegen God?

d. Hoe zou jij je hart vandaag willen omschrijven: hard, zacht, koud of warm?Praat daarover met elkaar.

e. Mijn ‘beeld’ van God heb ik bijgesteld na het lezen van Hebreeën 3. Ja / Nee? Licht toe.

 

Zingen
�Liedboek Opwekking 222

1.Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg o Heer.

Beproef m’ en zie wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg, die ’k ga niet goed voor mij?

Leid m’ op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij!

2.O Heer heb dank, ’k mag toch de uwe zijn.

Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam.

’k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.

3.Zie Heer, hier ben ’k, maak mij een vat voor U,

woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.

Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij.

’k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

4.O, Heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij,

schenk een herleving en begin bij mij.

Zegen uw volk, maak ’t als een bruid bereid,

wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.


