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Inleiding 
Christen-mogen-zijn. Een geweldig kado van God. Tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid. De Here 
God heeft alles ingezet om ons te bereiken, om ons te verlossen. Gesproken door profeten, door engelen, 
door zijn Zoon! God heeft zijn hoogste en  diepste woord gesproken. Als je dat woord naast je neer zou 
leggen. Stel je voor wat dat zou betekenen! Wat als je onverschillig bent of wordt tegenover de boodschap? 
In 2:1 is sprake van de mogelijkheid uit de koers te raken. Daar wordt een woord gebruikt dat verschillende 
betekenissen heeft; bijv. een ring die ongemerkt van je vinger schuift; of een gedachte die je ongemerkt 
ontglipt. Het kan zomaar gebeuren. Door gedachteloosheid of nonchalance. Je zou het eerste vers vrij kunnen 
vertalen: Let daarom op, we moeten hevig verlangend onze levens ankeren aan de zaken die ons geleerd zijn 
anders zou het levensschip kunnen gaan driften, de haven voorbij varen en tot wrak worden. 
‘Geleidelijk’ is het woord dat hier gebruikt kan worden. De bedreiging is niet zozeer dat we in één keer ons 
in ellende storten of van God afkeren maar dat we langzaam maar zeker wegdrijven… Hebreeën zet ons op 
scherp. Ben je wel alert? De schrijver gebruikt twee woorden: overtreding en ongehoorzaamheid (v.2). Die 
leidden in de tijd van het Oude Testament tot veroordeling (op grond van wetsovertreding). Nú heeft God 
notabene vol genade gesproken door zijn Zoon. Als je dat woord van genade naast je neerlegt… Terwijl de 
Here God de betrouwbaarheid van die boodschap bevestigd heeft door tekenen, wonderen en door de Heilige 
Geest uit te storten in de harten van de gelovigen. God biedt een behouden aankomst aan. Het kan zomaar 
zijn dat je buiten de stroom van de verlossing terecht komt. Dit is een indringende wake up call! 
 
Hebreeën 2:5-9 is op het eerste gezicht een lastig gedeelte. Waar wil de schrijver naar toe? Waarom citeert 
hij Psalm 8 (goed idee om die Psalm met elkaar in zijn geheel te lezen)? Het gaat in die Psalm over de mens 
die door God bijna als een god is gemaakt. Was het niet Gods bedoeling dat de mens zorgen zou voor zijn 
schepping. Gen.1:28: Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag…  
Is dat gelukt? Gods goede rentmeester geworden? ’t Liep en loopt ons door de vingers. Omstandigheden, 
verleidingen, onze eigen zwakheid maken ons tot slaven in plaats van koningskinderen. We zijn niet wat we 
bedoeld zijn. Wat de schrijver nu doet is het volgende: die mens uit Psalm 8 daarvoor stelt hij in de plaats dé 
Mens. In onze verslagen toestand breekt hij binnen. Door zijn kruis, opstanding, gave van zijn Geest maakt 
hij ons tot mensen zoals we bedoeld zijn! 
 
In vers 11 wordt de Here Jezus de bereider van onze redding genoemd. Daar staat het Griekse woord: 
archègos. Een woord dat doet denken aan een stichter van een stad, van een familie of van een school. Daar 
zit in opgesloten de gedachte van iemand die iets begint om anderen daar in te laten delen. Iemand die een 
spoor maakt waar anderen op kunnen wandelen. Stel dat een schip op de rotsen loopt. Er is één persoon die 
met een touw naar de kust zwemt. Die bereidt de redding. Dat is de archègos. De aanvoerder. Hij zorgt dat 
de anderen op het schip gered worden. 
 
Hoe werd Hij de bereider van onze redding? We lezen in vers 10 dat Hij moest lijden om naar de 
uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Dat woord volmaaktheid daar zitten we een beetje mee in onze maag. 
Betekent volmaaktheid perfect zijn? Nee. Daar staat een woord dat we in de Bijbel vaker tegenkomen. 
Volmaaktheid wijst op het uitvoeren van een taak waarvoor iemand geschikt is. Je bent in staat je taak uit te 
voeren. Wat zegt de schrijver? Door het lijden was Jezus volledig in staat de taak van pionier, van bereider te 
verrichten. Waarom? Ten eerste omdat Hij zich aan ons gelijkmaakte (identificeerde). Ons leven kent lijden. 
Jezus (de Here God) gaat niet op een afstandje staan kijken. Hij maakt zich één met ons. En in die weg laat 
hij merken dat zijn hart voor ons klopt. Daarmee toont hij zijn liefde. Soms heb je dat wel eens. Iemand 
overkomt iets ergs. Maar je kunt het je niet voorstellen. Die ander die je wil troosten die zegt dat ook: als je 
het niet hebt meegemaakt kun je het je niet voorstellen. Jezus heeft dat precies gedaan: het meegemaakt. Hij 
is er doorheengegaan. Als Hij zegt “ik weet ervan, ik begrijp je, ik herken je gevoel” dan is dat geen 
dooddoener maar dan is dat écht. En daardoor kan Hij ook helpen. 
Een mens geworden als wij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de 
duivel. Hij, Jezus, maakt ons één met God. Hij brengt verzoening tot stand. Kinderen van God. Zijn broers 
en zussen. De bereider van onze redding  



 
 

Om te beginnen 
 

 (Hebr.2:1) Wie ben je als niemand naar je kijkt? Is dat anders dan wanneer je in gezelschap bent? 
Deel dat eens met elkaar.    

 

Bezinning vanuit de bijbel 
 

 Lezen Hebreeën 2:1-4 
1. Wat is het gevaar dat de lezers bedreigt?  
2. Wat is het antwoord op de (retorische) vraag van vers 3? 
3. Wanneer (als je dat hebt meegemaakt) raakte jij uit de koers? Waarom gebeurde dat? Hoe kwam je 

‘terug’. Of heb je het idee dat je nog steeds ‘terug’ moet komen? 
 

 Lezen Hebreeën 2: 5-10 
4. Mensen mogen (dienend) heersen. Waarom is dit dienend heersen niet overal zichtbaar? Wie regeert 

er dan in plaats van ons? . 
5. Wat is het doel van ons mens-zijn?In welke zin zijn we lager en welke zin hoger dan de engelen? 
6. Wat maakte Jezus lager dan de engelen en wat deed Hem boven hen uitsteken? 
7. Jezus’ weg, moedigt die jou aan? 

      
 Lezen Hebreeën 1: 11-18 
8. Waarom hebben wij iemand nodig (van vlees en bloed) om ons te redden? Wat bracht Jezus tot stand 

met zijn dood? Wat betekent het dat hij de bereider (de aanvoerder) is van onze redding? Wat 
betekent dat voor jou?   

9. Wat is het verschil tussen de verzoening die Jezus tot stand brengt en de manier waarop de priesters 
onder het Oude Verbond dat deden? 

     

Om over door te praten 
a. Jezus wordt op drie manieren genoemd in hoofdstuk 2: broer (v.11,12), bereider van de redding (v.10), 
hogepriester (v.17). Welke aanduiding spreekt jou het meest aan? Licht toe. 
 
b. Bespreek de stelling: De schrijver van Hebreeën is een bangmaker. 
 
c. Bespreek met elkaar de vraag welk accent ‘straf’ mag  krijgen in het kader van de verkondiging van het 
evangelie. 
 
d. Wie zou jij vandaag aanwijzen als’aanvoerder’ (in navolging van Jezus). Waarom vind je dat? En wat 
maakt zo’n persoon bij je los? 
 
e. Jezus schaamt zich niet voor ons. Wat betekent dat voor jou? 
  

Zingen 
Liedboek Gezang 442: 1, 2 en 4 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 

4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 


