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Inleiding 
Op tal van plaatsen kom je in de bijbel tegen dat monumenten worden opgericht als een herinnering aan Gods 
daden (Jozua 4,20-24; Exodus 17,14-16 en Genesis 28,20-22).  Wat vind je daar van? 

 

Ontmoeting 
 
� Bewaar je zelf ook van die herinneringen?  

� Lees Genesis 28:10-22 
 

Alleen  
Daar gaat Jakob. Helemaal alleen. Hij staat aan het begin van een enorme reis. Maar liefst 800 km heeft hij voor de 

boeg. Hij zal gauw een maand onderweg zijn. En aan het begin van de reis zal hem de moed wel in de schoenen 

gezonken zijn. Wat heeft hij nu bereikt? Alles is stuk. Zijn ouders zal hij niet meer zien. Bij zijn vader heeft hij het 

helemaal verbruid. En zijn broer is in staat hem af te maken.  

En nu moet hij naar een land dat hij niet eens kent. En waar niemand hem kent. Een lange en een gevaarlijke reis 

heeft hij voor zich. Op wiens steun moet hij rekenen? Afgezien van een briefje met het adres van zijn oom Laban, 

heeft Jakob werkelijk niets en niemand meer. 

En dan gaat langzaam de zon onder. 

1. In Genesis 32,31 komen we opnieuw een dergelijke opmerking tegen. Wat is er de functie van? 

 

Alle deuren zijn dicht, maar één deur is open 
Ineens gebeurt er iets in die nacht. Juist op dat moment, dat Jakob verlaten is door alles en iedereen, verschijnt God 

aan hem in een droom. En die droom licht als het ware iets van de sluier op. Precies op het moment dat alles stuk 

lijkt en afgelopen, is God er met een open deur. Want in die droom ziet Jakob een ladder, een trap, opgericht aan 

zijn hoofdeinde. Een trap die eindeloos ver reikt tot boven in de hemel. En op die trap ziet Jakob een stroom van 

engelen, die opstijgen en neerdalen. 

2. Tot vier keer toe staat er: en zie. Wat is daar de betekenis van? 

3. Let eens op de volgorde waarin de engelen gaan? Wat is daar de betekenis van? 

 

Gods beloften 
Welk bericht komt er uit de hemel? Wat geeft God aan Jakob mee op dit moeilijke moment van zijn leven? Waar 

kan hij later aan terugdenken? 

Hij krijgt alleen maar beloften. En dat is toch wel het meest verrassende. Na alles wat er gebeurd is geen verwijten, 

alleen maar beloften. 

Het begint met een herinnering aan de beloften die God aan Abraham en Isaak heeft gedaan. ‘Het land waar je nu 

ligt te slapen, zal eens van jou zijn, Jakob. Twijfel daar niet aan. En via jouw nakomelingen wil Ik al die volken 

zegenen.’ 

Als we ons even indenken, dat Jakob op dit moment dat beloofde land aan het verlaten is en zelfs niet een 

nakomeling heeft, dan is dit een zeer bemoedigende belofte. Want op dit moment zijn Jakobs terugkeer naar het 

land en zijn toekomst zeer onzeker.  

Maar dat is niet het enige. God herhaalt niet alleen zijn belofte, maar hij geeft ook een belofte die heel persoonlijk 

is. Onvoorwaardelijk geeft God zijn belofte: En zie, ik ben met je overal waar je gaat. En ik zal je terugbrengen 

naar dit land. Ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb. 

4. Wat is in dit gedeelte zo verrassend? Zie je overeenkomsten met de gelijkenis van de verloren zoon? 

 

Jakobs gelofte 

Door Gods genade komt Jakob in beweging. ‘Dit is zeker, op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik 

niet.’ Dat is een prachtige uitspraak. Er gebeuren in het geloof ontzettend veel dingen buiten ons om. Dingen waar 

je niet altijd besef van hebt. 



Dan richt Jakob een gedenksteen op en doet een gelofte. Hier zie je al een beetje dat Jakob verandert. 

5. Wat zie je hier bij Jakob veranderen? Hoe verandert een mens eigenlijk? 

6. Wat vind je van zijn gelofte? 

 

 

Gespreksvragen 

7. In Johannes 1,52 herinnert Jezus aan wat Jakob is overkomen. Waarom zou Jezus dat doen? 

8. Wat denk je van het doen van een gelofte. Geboden? Verboden? Gevaarlijk? Nuttig? 

9. Wat leert dit hoofdstuk ons over de kunst van het loslaten? 

 

 

Voor de liefhebbers:  
* Probeer eens meer over engelen aan de weet te komen (Bijbelse Encyclopedie). 

* Studiemateriaal: W.G.Rietkerk: De kunst van het loslaten 

 
 

Lied 21         Opwekking 461  
 

1   Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

3   Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft! 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 

 
  

 

Mijn Jezus, mijn redder; 

Heer, er is niemand als U. 

Laat elk moment, 

al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde, Heer. 

 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, 

al wat ik ben, 

brengen U voortdurend eer. 

 

Refrein: 

Juich voor de Heer, 

heel de aarde wees blij. 

Zing van de Koning 

en Zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 

mijn leven lang loven, 

want U heb ik lief. 

Niets is zo goed als een leven 

heel dicht bij U. 


