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Bezinning vanuit de bijbel 

 

1. Meelopers zijn mensen die wel wat om Jezus heen hangen, wel wat in de kerk rondhangen , 

maar niet Jezus volgen in een vast besluit. Ze lopen mee maar er is geen gehoorzame overgave 

aan Jezus. 

2. Discipel van Jezus worden daar moet je nooit ondoordacht aan beginnen. Het is niet iets wat er 

zo even bij kunt nemen naast vele andere dingen, die ook belangrijk zijn in je leven. 

3. Het staat  3x in dit stukje 

4. Kosten berekenen betekent niet dat Gods genade te koop is. Het betekent dat je een keuze 

moet maken. Je kunt bv niet op vakantie gaan naar Spanje en tegelijk thuis je werk doen. Het 

is het één of het ander. Als je Jezus als Heer volgt dan is dat je prioriteit in je leven. Dit houdt 

in dat je bereid bent om te verliezen.  

5. Jezus stelt het niet gemakkelijker voor dan het is. Hij bidt voor Zijn volgelingen dat ze het 

mogen volhouden. 

6/7 Eén worden zoals de Vader en de Zoon één zijn. Eén zijn’ houdt in: de eenheid blijvend  

      bewaren en wel door te blijven in het woord 

Toepassing/verdieping 

  

8 Jezus had zelf de kosten berekend. Wat een wonder dat hij toch deze weg van kruisdragen is 

gegaan. Spot, hoon, door God en mensen verlaten. Jezus volgen betekent dat je het lijden 

aanvaardt wat hierbij hoort. Een slaaf is niet meer dan zijn heer.  

11   Bonhoeffer confronteerde de kerk in Duitsland, de oorlogsjaren, met de praktijk van goedkope 

genade, als een heerlijk zoete voorraadkamer waaruit heel algemeen genade stroomt. Genade 

zonder prijs. Genade die onuitputtelijk gebruikt en verkwist kon worden. Genade zonder 

navolging, vergeving zonder schuldbelijdenis, avondmaal zonder belijdenis van zonden, 

genade zonder kruis en Bonhoeffer wijst ons vandaag de dag nog steeds op het kostbare van 

Gods genade. Hij schreef: “Kostbare genade is de verborgen schat in de akker, waarvoor men 

heengaat en alles met vreugde verkoopt. Kostbaar is zij omdat ze de mens het leven kost, 

genadig is zij omdat ze hem pas zo het leven schenkt. Kostbaar is zij, omdat ze de zonde 

verdoemt, genadig is zij omdat ze de zondaar rechtvaardigt. Kostbaar is de genade boven al 

daarom, omdat ze God veel heeft gekost, omdat ze God het leven van zijn Zoon gekost heeft 

      ‘u bent duur gekocht’ – en omdat voor ons niet goedkoop kan zijn, wat voor God duur is.” 

12. Het verschil is toewijding. De dingen die hier aan een goed kerklid toegeschreven worden, 

kunnen als plicht gedaan worden. Goed kerklid kun je uit plichtsbesef zonder liefde en 

toewijding  zijn, maar ook uit toewijding. Discipel kun je alleen zijn als je toegewijd bent. 

      14.  Jezus spreekt over een eenheid: “ zoals U Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn.” 

We zien daarin een hele hechte verbondenheid tussen de Vader en de Zoon. 

En Jezus bidt in Joh. 17 om die verbondenheid voor zijn volgelingen met Hem. Gods genade 

is wat samen bindt. De Here schenkt het ons. En als het goed is maakt dat ons blij, zet dat ons 

allemaal in beweging.  

 


