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Methode 
Dit jaar maken we gebruik van het werkboek “Feest van genade” en het leesboek “Dit is mijn passie” van de 
auteurs Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek. 
Dit materiaal is geschreven voor een aaneengesloten periode van 40 dagen, wij maken er 6 themaweken van: 
Van 24-30 september, van 15 t/m 21 oktober, van 12 t/m 18 november, van 14 t/m 20 januari, van 11 t/m 17 
februari en van 11 t/m 17 maart. De themaweek begint met een themazondag waarbij in de verkondiging het 
thema wordt ingeleid. Op dinsdagavond van 20-22 uur is er een thema-avond waarin het onderwerp in een 
cursusvorm wordt aangesneden. Ook bij de catechisaties worden de deelthema’s van de themaweken 
uitgewerkt. Het verdient aanbeveling dat er gemeentebreed zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met 
deze themaweken bij het plannen van onderwerpen en activiteiten. 
De groeigroepen die aan de slag willen met het werkboek “Feest van genade” kunnen het beste zo kort 
mogelijk na een themaweek bijeenkomen. In het werkboek tref je een leesrooster aan, bedoeld voor 
persoonlijke dagelijkse studie. Vanaf bladzijde 81 is er materiaal opgenomen voor 6 groeigroep-avonden 
(zeg maar 6 “gesprekspapieren”). Voor groepen die vaker dan 1x per maand bijeen komen verschijnt er elke 
maand een gesprekspapier over een ander onderwerp. Wat ook mogelijk is, is dat je als groeigroep zo 
compleet mogelijk de thema-avond op de dinsdag bijwoont. 
 
Visie 
Het thema-projekt is een praktische uitwerking van de visie van onze gemeente. Boven: De gemeente laat 
zich leiden door Gods Woord en Geest. Binnen: Alle gemeenteleden zetten zich in voor elkaar en hebben de 
geestelijke groei van zichzelf en de ander op het oog. Buiten: De gemeente is warm en gastvrij en geeft 
Gods Blijde Boodschap door. 
 

Uitgangspunten 
Een duidelijk doel: Door als kleine groep te functioneren willen we een gezond geestelijk leven 

ontwikkelen. 
Groepsdeelname: We geven prioriteit aan de bijeenkomsten van de groep (we bellen als we niet of 

later komen). 
Veilige omgeving: We helpen mee om een veilige plek te creëren waar iedereen gehoord en geliefd kan 

worden (geen snelle antwoorden, ondoordachte uitspraken of dooddoeners). 
Wees betrouwbaar: Wat je met elkaar deelt, blijft strikt vertrouwelijk en binnen de groep. 
Nieuwe mensen zijn welkom: We nodigen diegenen uit, die passen bij de groep en die iets aan deze vorm 

van gemeente-zijn kunnen hebben. 
Bouwen van vriendschap: We leren de andere leden van de groep kennen, leven met hen mee en bidden 

voor hen. 
Gespreksleider: Naar keuze draait een groep met (een) vaste gesprekleider(s) of wisselt de leiding 

van het gesprek per bijeenkomst. 
Voorbereiding: We nemen vooraf voldoende tijd om de stof op ons te laten inwerken. 
Afspraken: Het is belangrijk om dingen te plannen. Spreek duidelijk en ruim van te voren af op 

welke dagen, tijdstippen en plaatsen je bijeenkomt. Ga niet over de afgesproken 
tijdsduur heen, maar sluit dan eerst de bijeenkomst af, zodat wie weg wil weg kan. 
Daarna kunnen belangstellenden nog doorpraten. 

  Het is verstandig om afspraken te maken wat er van een gastgezin verwacht wordt en 
wie b.v. zorgt voor iets lekkers. Schroom niet dit alles in een roostertje vast te 
leggen: Datum, gespreksonderwerp, gastadres, gespreksleider, lekkers,….. 

Adressen: Het verdient aanbeveling om even een adreslijst te maken van de groepsleden (mét 
telefoonnummer en e-mailadres). Wil je deze lijst dan ook doorgeven aan de 
commissie groeigroepen?! 

Nog meer tips: Lees blz. 105 t/m 116 van het werkboek! 
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Inleiding 
In de Westminster Catechismus wordt de vraag gesteld: Wat is het hoogste doel van de mens? Het antwoord  
luidt: God verheerlijken en van Hem genieten.  
Voor de opstellers waren dit niet twee afzonderlijke doelen. Nee, wat ze bedoelden was dat de mens  
geschapen is om God te verheerlijken door van Hem te genieten. 
De goede God verlangt er naar om ons leven zo te zegenen dat wij als het ware niet anders kunnen dan Hem  
te prijzen. Denk b.v. aan Psalm 8 waar het kijken naar en genieten van de sterrenhemel leidt tot het prijzen  
van God. Wij hebben de neiging om vanuit de verkeerde kant te beginnen, namelijk vanuit de opdracht.  
Maar het verheerlijken van God wordt dan al snel een verkrampt gedoe. We moeten leren aan de andere kant  
te beginnen door te letten op Wie en hoe Hij is. Daaruit vloeit een eerlijke, blijde, dankbare en eerbiedige  
lofprijzing voort. Vol van Hém.  
 
Om over door te praten 
Vraag: Op welke momenten/in wat voor situaties geniet jij van God? Op welke manier leidt dat tot het  
verheerlijken van God? 
Bespreek de stelling: “Onze zonde is dat we tevreden zijn met veel minder dan waarvoor God ons schiep en  
dat we niet die diepe vreugde zoeken, die Hij wil geven.” 
Vraag: Welke gevolgen heeft de zondeval m.b.t. het genieten van Hem? 
 
Preek 
Schrijf eens in een paar zinnen op wat jij van de themapreek hebt geleerd (wat raakte je)? 
 
 
 
 
Wellicht is er gelegenheid om dit met medegelovigen te delen… 
Wellicht is er gelegenheid om hierover een gesprekje te beginnen met iemand van buiten de kerk... 
(je kunt altijd iemand meenemen naar de thema-avonden of wijzen op andere activiteiten in de kerk) 
 
 
Weekrooster (in het werkboek staat meer informatie……) 
 
Zondag Lezen: Psalm 42. Herken je dat “smachten naar God”? Op welke manieren zoek jij naar “water”? 
 
Maandag Lezen: (Exodus 33: 7-23 en 34: 29-35 en) 2 Korinthiërs 3: 7-18. “Wij allen zullen meer en meer  
door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd” zegt Paulus. Wat is daarvoor  
nodig? Zie je er al iets van? 
 
Dinsdag Lezen Habakuk 3: 17-19. Wat valt je op als je deze woorden tot je laat doordringen? 
 
Woensdag Lezen Efeziërs 3: 18-19. Ken jij God? Beschrijf eens wat volgens jou kenmerkend is voor God? 
 
Donderdag Lezen 1 Korinthiërs 15: 19. Hoe belangrijk is religieuze ervaring? Hoe belangrijk is geloof? 
 
Vrijdag Lezen: Openbaring 3: 14-22. Loop jij warm voor God? Hoe kom je aan “nieuw vuur”? 
 
Zaterdag Lezen: Johannes 4: 13-14. “Putten uit de bron”. Hoe doe je dat in de praktijk en hoe kunnen we  
elkaar daarbij helpen? 
  


