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Bijbelstudie: 1 Johannes 4: 7-16 Seizoen 2005/2006, nr. 4

Doel van dit gesprekspapier

Dit seizoen behandelen we gemeentebreed drie thema’s: gebed, gemeenschap en tienden. Dit papier heeft 

betrekking op de tweede themamaand. Het is bestemd voor groeigroepen, wijkkringen en spontaan gevormde 

groepjes, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden voor persoonlijke studie. Het doel is bewustwording en 

motivatie m.b.t. de onderlinge band in de gemeente van Christus.

Ontmoeting met elkaar 

�      Er zijn van die leuke tekeningetjes met daarbij teksten als: “Liefde is……. zijn auto wassen”. Op 

eenvoudige humoristische wijze wordt duidelijk gemaakt dat liefde heel concreet zichtbaar moet 

worden. Maak eens een rondje en laat elke deelnemer de tekst aanvullen: Liefde is…….   

�      Er is ooit een boek geschreven over het diaconaat met als titel: “Zichtbare liefde van Christus”.

De liefde van de Here Jezus wordt zichtbaar en tastbaar in het omzien naar elkaar en in het 

daadwerkelijk bieden van die hulp die iemand nodig heeft.

Op welke manier heb jij zelf de liefde van de Here via mensen ervaren?

Hoe kunnen wij die liefde zichtbaar en tastbaar maken naar anderen toe? 

Ga met elkaar 10 minuten brainstormen en zet alle mogelijke en onmogelijke gedachten op twee 

grote vellen papier:

1. Wat zou jij persoonlijk kunnen doen in deze themamaand?

2. Wat zouden wij als groep kunnen doen?

Nadat we dit hebben gedaan, laten we het rusten tot na de bijbelstudie.

Gebed

Inleiding

In het boek “Oog voor elkaar” (in 1980 verschenen bij Kok Kampen; ISBN 90 242 0083 0) heeft dr. J.P. 

Versteeg aandacht gevraagd voor het woordje “elkaar” zoals dat voorkomt in het Nieuwe Testament. Hij 

wijst erop dat geloven in Christus ons verbindt aan onze medegelovigen en die medegelovigen aan ons. Het 

vorm geven aan de gemeenschap is één van de belangrijkste opdrachten van de kerk. Hij zegt het heel 

scherp: “Er is voor ons geen echt beleven van het heil van God, wanneer het woord “elkaar” in dat beleven 

niet functioneert”. 

Hij wijst op het “er-met-elkaar-zijn” (de in Christus gegeven eenheid) en het “er-voor-elkaar-zijn” (de 

roeping die uit het eerste voortvloeit). Het Nieuwe Testament laat onmiskenbaar zien dat de Here van ons 

vraagt om elkaar lief te hebben. Vooral bij de apostel Johannes tref je dit in zijn evangelie en in zijn brieven 

aan. In het gebod om elkaar lief te hebben ziet Johannes het “nieuwe” gebod dat Jezus de zijnen gegeven 

heeft (Johannes 13: 34). Het “nieuwe” heeft daarbij betrekking op de nieuwe tijd die is aangebroken met de 

komst van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Het is kenmerkend voor de volgelingen van Jezus. 

Ook Paulus (b.v. Romeinen 13: 8) en Petrus (b.v. 1 Petrus 4: 8) laten zich hierover op een soortgelijke wijze 

uit. In allerlei concrete geboden wordt dit “liefhebben” verder uitgewerkt: b.v. elkaar eren, opbouwen, 

aanvaarden, terechtwijzen, dienen, verdragen, vergeven, onderdanig zijn, bidden voor elkaar, acht geven op 

elkaar, gemeenschap hebben met elkaar, gastvrij zijn, nederig zijn, najagen van het goede jegens elkaar, 

vriendelijk en barmhartig zijn.

Dit liefhebben van elkaar vormt een scherp contrast met wat “de wereld” vaak te bieden heeft: b.v. morren, 

kwaad doen, strijden tegen elkaar, in wellust ontbranden voor elkaar, slachten van elkaar. De disharmonie 

heeft demonische trekjes. Voortdurend worden de gelovigen dan ook aangespoord om niet met elkaar om te 

gaan zoals men “in de wereld” met elkaar omgaat. We moeten elkaar niet oordelen, geen rechtszaken tegen 

elkaar voeren, elkaar niet bijten en vereten, tarten en benijden, niet tegen elkaar liegen, geen onderscheid 

maken onder elkaar, niet kwaadspreken over elkaar of zuchten tegen elkaar. De liefde is het kenmerk van de 

gemeente (Johannes 13: 35). In dit alles zit een geweldige spanning omdat de gemeente nog “in de wereld” is 

en door die wereld wordt beïnvloed. De werkelijkheid van wat we in Christus “nu reeds” mogen ontvangen 

en de werkelijkheid van het “nog niet” van de volkomenheid die de Here vraagt geeft een eigen dynamiek 



aan ons christen-zijn. We moeten “jagen” naar wat Christus van ons vraagt, in de kracht die Hij geeft, maar 

met oog voor onze zwakheid, beperkingen en zonden. Wij hebben zelf telkens opnieuw de genade en de 

liefde van ons Meester nodig. Zo kunnen we ook elkaar aanvaarden….

Dit liefhebben in de praktijk is allereerst “naar binnen” gericht. Tegelijkertijd heeft het een missionaire spits: 

“Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt” (Johannes 13: 35). Het is ook “naar boven” 

gericht, als een offer van dank aan onze liefdevolle God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bezinning vanuit de bijbel

� Lezen 1 Johannes 4: 7-10

1. Wat valt je in deze verzen op?

2. Lees hierbij 1 Johannes 3: 16-17. Wanneer sluiten wij ons hart toe voor anderen? Hoe kunnen we ons 

hart open houden voor die ander? Waar mogen we grenzen trekken? Hoe doe je dat in de praktijk?

3. Lees hierbij 1 Johannes 5: 1-4. Welke relatie zie jij tussen het liefhebben van God en het doen van zijn 

geboden? Hoe werkt dat in de praktijk in jouw leven?

� Lezen 1 Johannes 4: 11-16

4. Wat is volgens vers 12 de waarde van het elkaar liefhebben? Ervaar je dat zelf ook zo?

5. O.a. in vers 16 horen we over het “in Hem” zijn of blijven.

Hoe kun je het “in Hem zijn” ontvangen en hoe kun je “in Hem” blijven?

6. Bespreek de stelling “Als je de ander niet kent, kun je hem ook niet liefhebben”.

7. Wat kunnen we doen om elkaar als leden van de groeigroep beter te leren kennen? 

8. Wat zouden we kunnen doen om in contact te komen met leden van de gemeente die we niet kennen, b.v. 

omdat ze zichzelf (wat) terugtrekken of niet meer in de kerk kunnen komen?

9. Welke blijken van liefde zouden wij in deze decembermaand kunnen geven aan mensen die daar echt 

behoefte aan hebben? 

Je kunt hierbij de gedachten uit de brainstormsessie (ontmoeting met elkaar) betrekken. Als de groep 

ervoor voelt kun je één of meer haalbare dingen eruit halen. Maak met elkaar afspraken om te zorgen 

dat deze dingen ook uitgevoerd worden. 

Verdieping

� Lezen 1 Johannes 4: 19 (je zou ook 1 Johannes 1: 7-10 erbij kunnen betrekken)

10. Wat betekent dit vers voor ons?  

� Lezen 1 Johannes 4: 18

11. Bespreek de stelling: “Als christen mag je niet bang zijn”. 

� Lezen 1 Johannes 4: 8

12. Kun je zeggen dat niet-gelovige mensen toch God kennen als ze liefde in de praktijk brengen?

13. Hoe kun je het “God is liefde” rijmen met al die ellende in de wereld?

� Lezen 1 Johannes 2: 6 en Johannes 13: 3-15

14. Hoe kunnen wij ons laten vormen door de houding van onze Meester?

� Lezen Johannes 13: 34-35

15. Wat kunnen/moeten we met dit gedeelte als het gaat om ons evangelisatie werk?

Dankgebed en voorbede

Zingen 

� Opwekking 69

’k Heb je lief met de liefde van de Heer. (2x)

Want ik zie in jou

de grootheid van zijn naam.

’k Heb je lief met de liefde van de Heer.

november 2005 – L.C. Buijs


