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De Bijbel open
Paulus eerste brief aan Timotheüs (1Tim)

Oktober-december 2024 

De vijfde bijeenkomst, donderdag 12 december, aanvang 19.30u in de Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, Groningen

1Tim5
In dit document vind je ook de aantekening bij 1Tim5. Dit hoofdstuk hebben we de vorige keer doorgenomen.

1Tim6
Ter voorbereiding op de vijfde bijeenkomst vraag ik je weer thuis de verzen aandachtig te lezen. Hieronder vind je ze ook, en dan in de vertaling van de HSV (Herziene Statenvertaling). 

Zou je vervolgens ook weer in de ruimte onder de verzen een andere vertaling willen bijschrijven?
De meest gebruikte Bijbelvertalingen zijn naast de HSV, de NBV21, de Bijbel in Gewone Taal, of het Goede Boek.  

Hermeutiek
Op deze avond wil ik ook dieper ingaan op vragen, die elke avond terugkwamen: Waarom lezen we de ene tekst wel letterlijk en de andere niet? 

Tijdschema
19.15u Inloop, koffie, thee, water
19.30u Hermeneutiek 
20.00u Koffie of thee en groepsgesprek over 1Tim6 
20.20u Het gesprek samen over 1Tim6, ook naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de kleine groepsgesprekken
21.30u Ongeveer het einde van de bijeenkomst

Hartelijke groet,
Ds. Wim-kees van Slooten

1 Timotheüs 5

Ook hoofdstuk5 staat vol instructies voor kerkleiders. Maar opnieuw, ze zijn ook voor het hele lichaam van Christus. Want we kunnen als gewone gemeenteleden gemakkelijk onze eigen verwachtingen van kerkleiders laten prevaleren (laten overstemmen). Die hoeven niet verkeerd te zijn. Maar de vraag is natuurlijk wel of ze Bijbels zijn? Het gaat er uiteindelijk om wat onze Heere wil van kerkleiders en pastors. 

In v1.2 gaat het Paulus er met name om hoe Timotheüs bepaalde groepen mensen in de gemeente moet benaderen waarbij correctie nodig is, die corrigerend aangesproken moeten worden.

1. Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers,
2. oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid1.

Vaar niet uit, bemoedig hem eerder.
De constructie ‘in ere houden’ wordt hier nog niet genoemd, maar is hier ook al van toepassing.

Oude mannen als vaders behandelen, wijst ook op respect hebben voor ouderen, ze in ere houden.

De aanpak voor eventuele correctie, ook verder staat in de context van samen als gemeente een huisgezin zijn: oude mannen als vaders behandelen, jonge mannen als broers, oude vrouwen als moeders. Hierin zit een opdracht voor kerkleiders maar ook gewone gemeenteleden: behandel elkaar als familie.

Ook in Groningen zijn we in Jezus aan elkaar gegeven als kinderen van God, en broeders en zusters van elkaar.
  
1
Timotheüs moet de jonge zusters ook behandelen als zijn ‘bloedzusjes’ ..in alle reinheid. 
Spreken over een ‘veilige kerk’ hebben we van Paulus.

3. Houd weduwen die werkelijk weduwen1 zijn, in ere2.

De eerste christengemeenten, de Vroege Kerk wilde en leerde expliciet goed te zorgen voor de weduwen. Dat is heel verklaarbaar. Weduwen hadden in deze tijd een moeilijk leven. Ze werden vaak als minderwaardig beschouwd. Opvang voor ze was er weinig. Zonder familie liepen ze het risico in armoede te vervallen, gebrek te lijden en zelfs te sterven. 

1
Dat zijn weduwen, die geen familie en geen enkele hulp hebben.

2
‘In ere’ is in het Grieks, ook in het Nederlands meer dan respect geven. De werkelijke weduwen moesten op de eerste plaats komen te staan. 

Deze tekst is vandaag minder van directe toepassing. We leven in een samenleving waarin we gelukkig veel beter voor de minderbedeelden en de kansarmen zorgen. Toch blijft er een diepere, eeuwige oproep in deze oproep van Paulus namens Christus doorklinken: Zorg als kerk voor de minderbedeelden, de kansarmen. Wat dacht u onder andere van de ongedocumenteerden? Ze staan bij wijze op onze kerkstoep. Mooi dat er initiatief is om ze welkom te heten in onze gemeente en daarbuiten ook ervoor ze te zijn. 

4. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen1 leren vóór alles thuis godsvrucht te beoefenen2 en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben3. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God4.

1
Dezen zijn de kinderen en kleinkinderen van de weduwe.

2
Het is godsvruchtig als je voor je familie zorgt. Dat is een hoge kwalificatie, die ons mag zeggen.

3
Hoe hebben ouders voor hun kinderen gezorgd. Nu mogen de kinderen van de investering van hun ouders in hen uitbetalen.

4
Het gezin is een goddelijke ordinantie. De Heere wil dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, en de CGK haar letters waarmaakt. Hij wil geen individuenkerk, geen juppenkerk, geen studentenkerk, geen ouderenkerk, geen kinderkerk maar een christelijke gezinskerk, die generatiebreed is. 

5. Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag.

Een ‘werkelijke’ weduwe, die er alleen voor staat, mag alle (vnl materiële hulp) van de gemeente verwachten, ook de nodige aandacht. Maar van haar mag ook inzet gevraagd worden. En dat ze niet op zichzelf gericht is, maar betrokken is op de gemeente, en haar gemeente ook geeft, zeker ook haar gebed. 
We mogen ook van onze ouderen verwachten. En ze zijn bij de huidige kerkverlating van groot geestelijk belang. Het komt er zo op aan in deze tijd. We hebben mondige, aanwezige gerijpte geestelijkheid in onze gemeente heel nodig. Het doet mij verdriet dat ik ouderen in de gemeente mis tijdens de CTDiensten. 

6. Maar zij die haar lusten volgt1, is levend dood.

1
Dit is een synoniem voor hoe de wereld leeft. De wereld weet geen ander leven te leiden dan een leven waarin je voortdurend bezig bent je eigen verlangens te vervullen, en met jezelf bezig bent. In de wereld is liefde heel vaak enkel exclusieve zelf-liefde. Die enkel teruggaat tot ‘Me, I and Myself’. Bij Jezus en in Zijn kerk bestaat deze liefde niet. 

Ja, je mag jezelf als christen liefde geven. Doe dat juist, maar geef jezelf dan de liefde van Jezus. 
Die gaat uit en tot Hem, is wederkerig, relationeel. En bovendien, in het lichaam van Christus leven we gefocusseerd op de Ander, ander. Dat is een Jezus-leven.

We zijn in Christus dood van onszelf, levend in Hem.Hij leeft in ons met Zijn Agape liefde. 

7. Beveel ook dit1, opdat zij onberispelijk zijn.

1
Voor ‘dit’ staat in het Grieks ‘deze dingen’. Hiermee wordt het voorgaande bedoeld; het leiden van een leven van gebed door de weduwen, zonder uitspattingen. 
Eigenlijk schrijft Paulus dat de Efeze-gemeente geen geld moet geven aan diegenen, die het niet echt nodig hebben of het niet waard zijn. Timotheüs moet daar de hand aan houden. 

8. Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Paulus komt nu weer terug op v4. Jezus-gelovigen hebben te zorgen voor hun familie. Jezus is daar Zelf voorbeeld in. Hij was de oudste zoon thuis. Zijn vader Jozef was waarschijnlijk eerder overleden. Wat een familie-uitspraak deed Jezus aan het Kruis, daar hangend voor onze zonden.
Wat een familiezorg in al Zijn lijden: ‘Zorg voor mijn mama, Johannes.’

Vgl Jh19.26: Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. 
Tot dat Kruismoment geloofden Jezus’ broers Judas en Jakobus niet dat Jezus de Zaligmaker was. Maar ze zijn wel beide tot geloof gekomen. Misschien had dit Kruiswoord van Jezus daarmee te maken. En ik neig te denken dat toen ze tot geloof gekomen zijn, ze de zorg voor mama Maria weer van Johannes hebben overgenomen.

9. Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest1, 10. een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken: of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen heeft geherbergd, of zij de voeten van heiligen heeft gewassen, of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk.

1
Paulus begint nu uit te leggen aan welke eisen een weduwe moest voldoen om financiële ondersteuning van de gemeente te mogen krijgen. 

Of gaat het hier over aan welke eisen een weduwe moest voldoen om een bediening in de gemeente te hebben? Dan is dit gelijk de enige keer dat er in het NT gesproken wordt over de bediening van een weduwe.
   
De belangrijkste eis is dat een weduwevrouw trouw is gebleven in haar huwelijk. Paulus bedoelt niet dat ze niet mag hertrouwen. Alle andere eisen in deze verzen staan ook in het licht van trouw, dan trouw aan het Evangelie.

11. Maar neem jonge weduwen niet aan. Want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen zij trouwen, 12. en ontvangen zij het oordeel omdat zij hun eerste trouw tenietgedaan hebben.

Speculeren over Bijbelteksten is niet de bedoeling, maar hier heeft Paulus in het hoofd misschien wel een specifieke situatie van toen in Efeze. 
In het geval dat het ging om het door de gemeente onderhouden van weduwen, waren er misschien jonge weduwen, die wel beloofd hadden om alleen te blijven en zich te wijden aan bidden, etc voor de gemeente (al dan niet in een bediening), maar die belofte verbroken hadden. 
Deze jonge weduwen bedoelde Paulus waarschijnlijk.

13. En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn.

Hier bedoelt Paulus waarschijnlijk dat jonge weduwevrouwen, met of zonder bediening vanwege hun leeftijd dus niet de juiste instelling hadden voor de bediening van de weduwe, van gebed en dienstbetoon. Dat ontaardt in doelloos, roddelachtig huisbezoek, waarin ze over allerlei zaken spreken waar ze geen deel aan hebben, en zich er dus ook niet een goede mening over kunnen vormen. Deze huisbezoeken ontaardden volgens Paulus ook nogal in gesprekken, die ronduit onbehoorlijk, onbeschoft zijn.

Weduwe, of niet, broeder of zuster, met ambt of zonder ambt ..hoe gaat het bij ons in de gemeente? Zijn we niet aan elkaar gegeven om elkaar bij te staan, paraklesei? Dat werkwoord betekent: elkaar bemoedigen, troosten met Gods woord en elkaar vermanen en corrigeren met datzelfde Woord.  

14. Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven. 15. Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna.

Opnieuw gaat Paulus uit van een zeker gevaar van wereldse verleiding bij jonge weduwevrouwen. 
Denk dan aan de invloed van wereldse mannen op jonge christenweduwen. Jonge christenweduwen kunnen een prooi voor seculiere mannen zijn met alle gevolgen aan wereldse invloed van dien. Wij kunnen nu, anno 2024 verder van deze manier van denken afstaan, maar zou God daarmee akkoord zijn? 

In v15 schrijft Paulus volgens mij niet alleen over mensen, die hun geloof compleet verloren hebben. Satan probeert ook de aandacht, de focus van actief gelovigen en kerkmensen te gijzelen. Want dit betekent niet dat deze actief gelovigen compleet hun geloof al verloren hebben. Ze kunnen er wel naartoe onderweg zijn.  

16. Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn.

Hoe belangrijk vindt de Bijbel het om familie te hebben! Wat erg dat in onze cultuur steeds meer mensen min of meer familie-loos zijn. Dan denk ik aan het effect wat de talloze huwelijken hebben, die strandden ..op hoeveel levens van kinderen, kleinkinderen ook. Met als gevolg heel veel een-ouder-gezinnen met allerlei eenzaamheidsproblematiek, dat een spoor trekt door volgende generaties. Maar ik denk ook aan de individualisering van onze samenleving op zich.

God wil dit niet!
God is pro-family.

17. Laat ouderlingen die goed leidinggeven, dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer. 18. Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilkorven1, en: De arbeider is zijn loon waard.

Het is een eer voor ouderlingen om goed leiding te geven.
En het is dubbele eer als ze om die reden gewaardeerd worden.

Dit vers gaat over dominee-ouderlingen. Dat zijn ouderlingen, die vrijgesteld zijn van betaald werk om Gods woord uit te leggen en te leren. Paulus noemt dit ambt nu apart. Daar heeft hij blijkbaar reden voor. Als predikant voel ik dat wel aan. Je neemt een plek in de gemeente in, die je kwetsbaar en eenzaam kan maken, en laat ik het maar zeggen, ook een kop van jut. 

1
Vgl Dt25,4: Een rund mag u niet muilkorven als hij aan het dorsen is. 

Vgl 1Kor9,7-11: Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens? Of zegt ook de wet niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven: u mag een dorsende os niet muilbanden. Bekommert God Zich alleen maar om de ossen? Of zegt Hij dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt, in de hoop hoort te ploegen en dat wie in hoop dorst, het deel waarop hij hoopt, hoort te krijgen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan teveel als wij van u het stoffelijke oogsten?

Iemand, die ergens aan werkt, behoort daarvan ook de vrucht te plukken. Paulus schreef dit aan de Korinthe-gemeente maar liet zichzelf niet uitbetalen. Hij schreef ze dus nu eigenlijk,1Kor9,7-11: ‘Ik hoef jullie geld niet, maar ik heb er wel recht op.’

Mag ik iets zeggen over het traktement van een dominee?
Zijn gemeente betaalt hem niet voor wat hij doet. Ik, als dominee, predikant ontvang een vergoeding, een traktement van de gemeente om vrijgesteld te kunnen zijn om te kunnen doen wat ik doe. 
Ik was een werknemer van VSV. Ik ben nu niet een werknemer van de kerk. Ik ben een dienaar aan Gods woord, ik mag een dienaar van God zijn. En in die hoedanigheid ontvang ik hulp om mij vrij te maken van werk buiten de kerk. Mijn aandacht en tijd mag naar de gemeente. 

Je mag dit vergelijken met het beeld van Jezus in de gelijkenis van de Goede Herder. Jezus was de Goede Herder, niet een huurling. Jezus, de Goede Herder gaf Zijn leven voor de schapen, de huurling niet. Jezus is de ultieme Goede Herder. Ik mag een mini-herder zijn.    

19. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. 20. Wijs hen die zondigen (bedoeld wordt kerkleiders), in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben.

Het is gemakkelijk om zo maar iets negatiefs te zeggen over de kerkenraad, of over individuele ambtsdragers. En valse beschuldigingen zijn ook zo maar gezegd. En krijg ze dan maar weer uit de gemeente en de wereld. 

Maar beschuldigingen kunnen ook waar zijn. En dan is het volgende belangrijk. Een ouderling, een dominee-ouderling, een diaken zijn voorbeelden van Jezus’ lichaam. Hun leven is een voorbeeld, rechtvaardig of onrechtbaardig, goed of fout. En de terechtwijzing, de tucht van ze is ook een voorbeeld voor de gemeente, het lichaam van Jezus. Een kerkleider blijft een voorbeeld van wat te doen en van wat niet te doen.

21. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel1 en zonder iets uit partijdigheid2 te doen.

1 en 2
Met vooroordeel en partijdigheid krijgen kerkleiders te maken omdat het geen mens vreemd is, ook in de kerk niet. Mensen denken snel aan één woord genoeg te hebben. Mensen hebben de neiging om mensen, zeker ook kerkleiders in hokjes te duwen, te labelen en vervolgens af te schrijven. Hoogmoed ligt daaraan vaak ten grondslag. 

Het kan ook precies andersom werken. Dat gemeenteleden kerkleiders in ‘hun kamp’in proberen te palmen, werken. (partijdigheid)

22. Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.

Door gebrek aan ambtsdragers, kerkwerkers überhaupt kunnen mensen te snel verkozen worden en ingeschakeld worden met alle gevolgen vandien. Het kost tijd en gebed, zorgvuldigheid om geschikte mensen voor allerlei taken te vinden.

23. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.

Goed drinkwater was in Paulus’tijd een probleem. Timotheüs’ gezondheid was zwak.

24. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan hun veroordeling vooraf. Bij anderen komen zij achteraf openbaar. 25. Evenzo zijn ook de goede werken overduidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven.

Je weet lang niet altijd wat je aan mensen hebt, welk vlees je in de kuip hebt. Zorg dat je de broeders en zusters goed kent voordat je ze taken geeft. Dit is heel vanzelfsprekend maar hoe vaak houden we ons hier niet aan. 

1 Timotheüs 6


1 Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden.







2. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, en mede deelhebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan.







3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht,







4. dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen,





5. voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen.







6. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.






7. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.





8. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.





9. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.





10. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.







11. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.





12. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.







13. Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft,






14. dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus.









15. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien,








16. Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.











17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;









18. ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.






19. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.








20. O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis.








21. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.

2

