Samen Bijbelstudie in de CGK Groningen Oktober-december 2024 

De Bijbel open
Paulus eerste brief aan Timotheüs (1Tim)

Oktober-december 2024 

De vierde bijeenkomst, donderdag 28 november, aanvang 19.30u in de Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, Groningen

1Tim5
Ter voorbereiding op de vierde bijeenkomst vraag ik je weer thuis de verzen aandachtig te lezen. Hieronder vind je ze ook, en dan in de vertaling van de HSV (Herziene Statenvertaling). 

Zou je vervolgens ook weer in de ruimte onder de verzen een andere vertaling willen bijschrijven?
De meest gebruikte Bijbelvertalingen zijn naast de HSV, de NBV21, de Bijbel in Gewone Taal, of het Goede Boek.  

1Tim4,1-16
In dit document vind je ook de aantekening bij 1Tim4. Dit hoofdstuk hebben we de vorige keer doorgenomen.

Tijdschema
19.15u Inloop, koffie, thee, water
19.30u Het gesprek samen over 1Tim5,1-16
20.00u Koffie of thee en groepsgesprek over 1Tim5, 17-25 
20.30u Het gesprek samen over 1Tim5, 17-25, ook naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de kleine groepsgesprekken
21.15u Ongeveer het einde van de bijeenkomst

Hartelijke groet,
Ds. Wim-kees van Slooten


1 Timotheüs 4
4,1-5 DWAALLEER ONDERKENNEN

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk1 dat in latere tijden2 sommigen3 afvallig4 zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten5 en leringen van demonen6,

1
Met nadruk, krachtig
Hoe de Geest gesproken heeft, staat er niet. Dat kan door Paulus of door andere apostelen, ouderlingen of welk gemeentelid dan ook gebeurd zijn.

2
Later geeft urgentie aan. Het heilswerk is met Jezus’ hemelvaart klaar. Jezus kan elk moment terugkomen. Zijn we klaar voor Jezus’ terugkomst? 

3
Niet iedereen

4
In het Grieks klinkt mee: afstand van nemen of afstand houden.

5 
Dit mag je ook omdraaien. Misleiding kan heel geestelijk zijn. En sommige misleiding is zo krachtig omdat het dus kracht krijgt van geesten.

6
Demonen doen ook aan theologie. Al het demonisch onderwijs gaat terug tot Gn3,4.5. Daar vind je de valse gedachte dat wij goden zijn en onafhankelijk zijn van de Enige God. De NT-brieven waarschuwen af en aan tegen valse leer. We hebben heel alert te zijn. 

De gemeente heeft dichtbij de Bijbel te blijven, de Waarheid te verkondigen, te promoten. Dat  op een integere wijze.   

2. door huichelarij van leugenaars1, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid2.

1
Paulus zet het scherp neer. Tegenover de waarheid staat leugen.

2
Paulus is zelf een voorbeeld. Hij had tot voor zijn bekering tot Jezus een dichtgeschroeid geweten. Hij dacht echt dat hij gelijk had. Maar op zijn bekering genas Jezus zijn dichtgeschroeide geweten en maakte het gevoelig voor het Evangelie.
De conclusie: Als je gelooft, heeft de Heilige Geest je geweten bewerkt. Geloven is niet zomaar iets. 

3. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel1, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen2, om onder dankzegging aanvaard te worden3.

1
Dit wijst op een ascetische dwaalleer en levenshouding. Dat is leren dat het onthouden van lichamelijke genoegens nodig is.Dit is ook legalistisch, wettisch. 

De dwaalleraren in Efeze, die dit leerden, rondvertelden hadden striktere waarden en normen dan God. Ze deden eigenlijk alsof ze heiliger waren dan God. 
God zegt: ‘Zó volg je Mij’ 
En zij zeiden: ‘Dat is niet goed genoeg, God’.

Ik denk niet dat dit zozeer in onze gemeente speelt. Legalisme vandaag is bij ons niet zozeer een gevaar. Vroeger was dat wel anders. 

Of speelt dit toch weer wel? Dik bracht ons bij de actualiteit. ‘Vegan’ kan doorslaan en ook legalistisch worden onder christenen. 

Legalisme is God tot je dienaar maken, en jij bent dan god. De reden van onze rechtvaardiging en heiliging voor God is enkel Jezus’ heilswerk.

2
Het Griekse kennen is een doorleefd kennen.

3
Wij mogen dankbaar genieten van het geschapene.

4. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt1.

1
HSV: de mens mag de Schepping gebruiken en ervan genieten als we maar beseffen dat dat alles van God is, gaven van God zijn.

Waarschijnlijk ageert Paulus tegen gnostische stromingen in de gemeente van Efeze. (Gnostisch denken is onderwaardering, afkeuring van het materiele en overwaardering van het geestelijke)

Gn1, 29; 9,3 leert ons dat we mogen eten en leven van wat de aarde produceert. Dat niet ten koste van goed rentmeesterschap.

5. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.

Het is goed om bij de maaltijd te bidden, te danken en Bijbel te lezen. En hoevelen bidden om überhaupt (genoeg) voedsel te vinden.

4,6-16 HOE TIM GEVORMD MOET WORDEN DOOR HET EVANGELIE

6. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed1 door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt.

Nu is Paulus weer heel persoonlijk tegen Timotheüs. De belangrijkste taak van Timotheüs is onderwijzen.

1
De werkwoordsvorm duidt op een gewoonte, die maar doorgaat.

Goed onderwijs in de gemeente is als voedsel geven. Jezus zegt in Jh: ‘Eet Mij.’ Hij is het brood des Levens. Het goede van God is voedsel voor de ziel.

7. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels1 en oefen2 uzelf in de godsvrucht3.

De dwaalleringen zijn totaal tegenovergesteld aan de woorden van het geloof en de goede leer(v6).  Ze zijn onheilig, profaan. Ze hebben niets met God te maken. Daarom hebben ze geen zin. Het is allemaal verzonnen in de menselijke ziel. 

2.3
In het Griekse oefenen zit gymnastiek.

De Griekse cultuur legde veel nadruk op sport, lichamelijke oefening. Gymnasium is een klassiek-griekse term. En olympische spelen komt ook uit de klassiek-Griekse tijd.

Paulus roept op om mbt het geloof dezelfde passie, toewijding en discipline te hebben als bij sporten. Geloven is voor Paulus sporten.

Timotheüs moest de dwaalleraren aan kunnen. Hij stond voor de uitdaging hun dwaalleer te weerleggen.  En daarvoor was het nodig om geoefend, getraind, vruchtbaar te zijn in God, met Gods woord.  

8. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut1, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft2.

1
Paulus zegt niet dat lichamelijke oefening onnuttig is, maar wel dat lichamelijke oefening minder nuttig is dan de geestelijke oefening. Maar Paulus zegt dus ook dat lichamelijke oefening nodig is. 

2
In leven en sterven is het verreweg het beste van Christus te zijn. Petrus zei tegen Jezus,Jh6,68:
Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dit is een heel nuchter maar waar vers. 

Geld, status, wetenschap bieden niets voor het toekomende leven. 

9. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.

10. Want daarvoor spannen2 wij ons ook in2 en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen1.

1
Paulus preekt hier geen exclusivisme. Dat zou anders in onmogelijke tegenspraak zijn met onder andere 1Tim4, 16. Paulus bedoelt hier dat Jezus’ dood genoeg is om allen te redden, maar dat het alleen effectief is voor de gelovigen. Het Evangelie wordt aangeboden aan alle mensen, maar niet allen ontvangen Hem. 

2
Dit is typisch Paulinisch.

11. Beveel1 deze dingen en onderwijs ze.

1
Paulus geeft Timotheüs niet de opdracht om suggesties aan de gemeente te doen maar ze te bevelen. En in Jezus’ naam heeft Timotheüs volledig autoriteit.

12. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige1 leeftijd, maar wees een voorbeeld2 voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid3.

1
In het Grieks is dit opnieuw een militaire term. Het staat een leeftijd rond de dertig.

2
Geminacht worden vanwege leeftijd staat tegenover een voorbeeld zijn. Timotheüs had een vreesachtig, timide karakter, 1Kor16,10; 2Tim1,7.8; 4,2.5 

3
Deze reinheid slaat niet enkel op seksuele reinheid maar op totale levensheiliging. Echter, elders in Paulus’ brieven vindt Paulus het wel nodig Timotheüs mbt zijn met jongere zusters te waarschuwen,1Tim5,2; 2Tim2,22 

13. Blijf bezig met het voorlezen1, met het vermanen2, met het onderwijzen3, totdat ik kom.

1
In de eerste plaats waren dat OT-geschriften en waarschijnlijk ook enkele brieven van Paulus. 

De met de handgeschreven exemplaren waren zeer kostbaar. De meeste gelovigen konden ze niet persoonlijk aanschaffen. Hoe belangrijk was dan het voorlezen! 

2
Paraklesei is bijstaan (troosten, bemoedigen en vermanen)

3
Het onderwijzen van de geloofsleer.

..2 en 3 volgt vanzelf uit 1: door uit de Bijbel voor te lezen, volgt bijstaan en onderwijzen.

14. Veronachtzaam de genadegave1 niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.

1
Welke genadegave precies ..geeft Paulus niet aan. Maar als je op de context let, zal het waarschijnlijk gegaan zijn over alles van v13. Waarschijnlijk stond Timotheüs zichzelf in de weg bij het benutten van deze gaven.

15. Overdenk deze dingen1, leef erin2, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar3 worden.

1
Alles van v12-14

2
Dit is heel concreet en praktisch.

3
Het werk moet gezien worden. 

16. Geef acht op uzelf en op de leer.1Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen2.

1
Werken in en voor de gemeente moet authentiek, transparant, en eerlijk zijn: 
Het is leren en leven, vgl Hd20,28

2
Als je het Evangelie leert en leeft brengt dat verlossing voor hen, die je horen.

Maar is verlossing, rechtvaardiging niet alleen Gods werk? 
Calvijn schrijft ongeveer: Het is inderdaad waar dat alleen God redt. En zelfs niet het kleinste stukje van Zijn glorie kan toegedacht worden aan mensen. Maar Gods glorie wordt er niets minder van als Hij de inzet van mensen daarbij gebruikt.

Als je het Evangelie leert en leeft word je een instrument van Gods reddingsplan. 


1 Timotheüs 5


1. Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers,







2. oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid.







3. Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere.







4. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen leren vóór alles thuis godsvrucht te beoefenen en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God.








5. Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag.







6. Maar zij die haar lusten volgt, is levend dood.








7. Beveel ook dit, opdat zij onberispelijk zijn.







8. Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.









9. Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest,








10. een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken: of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen heeft geherbergd, of zij de voeten van heiligen heeft gewassen, of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk.





11. Maar neem jonge weduwen niet aan. Want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen zij trouwen,







12. en ontvangen zij het oordeel omdat zij hun eerste trouw tenietgedaan hebben.








13. En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn.







14. Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven.








15. Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna.








16. Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn.







17. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer.







18. Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilkorven, en: De arbeider is zijn loon waard.







19. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn.







20. Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben.







21. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen.





22. Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.








23. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.








24. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan hun veroordeling vooraf. Bij anderen komen zij achteraf openbaar.







25. Evenzo zijn ook de goede werken overduidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven.
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