Samen Bijbelstudie in de CGK Groningen Oktober-december 2024 

De Bijbel open
Paulus eerste brief aan Timotheüs (1Tim)

Oktober-december 2024 

De derde bijeenkomst, donderdag 14 november, aanvang 19.30u in de Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, Groningen

1Tim3,1-16 &1 Tim4, 1-16
Ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst vraag ik je weer thuis de verzen aandachtig te lezen. Hieronder vind je ze ook, en dan in de vertaling van de HSV (Herziene Statenvertaling). 

Zou je vervolgens ook weer in de ruimte onder de verzen een andere vertaling willen bijschrijven?
De meest gebruikte Bijbelvertalingen zijn naast de HSV, de NBV21, de Bijbel in Gewone Taal, of het Goede Boek.  

1Tim3, 1-16
De laatste keer kwamen we niet meer toe aan deze verzen. Ik heb toen mijn kanttekeningen jullie al gemaild. Jullie vinden ze opnieuw. Vragen en opmerkingen over deze verzen wil ik in de grote groep met jullie eerst bespreken. We hebben ook wel de tijd ervoor. Het vierde hoofdstuk is minder groot.

1Tim4,1-16
Voor het vierde hoofdstuk heb ik weer een aantal woorden geel gemarkeerd. Daar gaan we in de grote groep mee aan de gang.

Tijdschema
19.15u Inloop, koffie, thee, water
19.30u Het gesprek naar aanleiding van vragen en opmerkingen bij 1Tim3
20.00u Koffie of thee
20.15u Het gesprek over 1Tim4, vooral naar aanleiding van het geel gemarkeerde
21.00u Ongeveer het einde van de bijeenkomst

Hartelijke groet,
Ds. Wim-kees van Slooten

De Bijbelverzen

1Timotheüs3

Vereisten voor de opzieners en voor de diakenen
1. Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk.

De NBV21 vertaalt het Griekse episkopus met ‘leider van de gemeente’. Dat is te smal vertaalt. Episkopus betekent allereerst opziener. 

Drie titels voor kerkleiders vind je in de Bijbel:
Episkopus= opziener
Presbeterios = oudsten
Pastor= herder
..je ziet aan de term wat ze mogen doen.
Hd20,17.18; 1Pt5, 1-2

Zijn diakenen (diakonoi) ook leiders? Hier is discussie over.
Predikanten zijn van arbeid vrijgestelde predikanten.

Het ambt van opziener is voortreffelijk werk.
 
2. Een opziener nu moet onberispelijk1 zijn, de man van één vrouw2, beheerst3, bezonnen4, eerbaar, gastvrij5, bekwaam om te onderwijzen6,
3. niet verslaafd aan wijn7, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht8.
4. Hij moet goed leidinggeven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid9.
5. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen?

1
Er is niets in zijn gedrag dat aanstootgevend is, dat tot beschuldiging kan leiden.

2
Paulus zegt niet dat een ambtsdrager getrouwd moet zijn. Lees in dit vers ook geen verbod op hertrouwen als de vrouw de man (geestelijk) verlaten heeft.

3
Bestand tegen druk

4
Heeft zichzelf, zijn temperament onder controle

5
Hij heeft de zondaar lief, niet de zonden.

6
Als een herder zijn schapen niet van voedsel weet te voorzien, gaan zijn schapen dood

7
Geen alcoholverbod, wel grote terughoudendheid mbt alcohol. Denk aan gemeenteleden met een alcoholprobleem. 

8
1Tim6,10


9
Het gaat om de vruchten van de boom. Mt7,15-20

6. Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt.

HSV: hoe begaafd iemand ook is, er is tijd nodig om rijpheid en wijsheid in het geloof te laten zien.

7. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders1, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt.

1
Eigenlijk schrijft Paulus dat de ambtsdrager zowel binnen als buiten de gemeente ‘er goed moet op staan’. 

Vooral buiten de gemeente, in de wereld is er veel gevaar om in de ‘strik’ van de duivel terecht te komen.

8. De diakenen1 moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst,

1
Een diaken is een diakonos in het Grieks, met het accent op praktisch dienen en doen. Het is een materieel gebeuren, Hd6,1-7. 

9. en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten.

10. Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn.

11. De vrouwen1 moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles.

1
Gedachtengangen..
Het Griekse ‘gune’ betekent vrouwen of echtgenoten.

Schrijft Paulus hierover de vrouwen van diakenen of over vrouwelijke diakenen?  

Paulus schrijft mbt de ouderlingen niets over vrouwen.
Rm16,1 over de dienares Febe.

12. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leidinggeven aan hun kinderen en aan hun eigen huis.

13. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid1 verkrijgen in het geloof in Christus Jezus.

1HSV: veel vrijmoedigheid verwijst waarschijnlijk naar de groei van het vertrouwen dat ontstaat bij het zien van de kracht van het Evangelie, die vaak bewezen wordt in de bediening.

Je kan dienen totdat het vlees er moe van wordt. Mensen kunnen teleurgesteld raken in de kerk omdat er weinig waardering voor hun inzet is.
Maar dienaren in de Heere zijn erom Hem eerst te behagen.

Als je geloofsmoeite hebt, is er eigenlijk niets beter dan andere mensen te gaan dienen. Als je dat doet, dan ontdek je een kracht, die je niet van jezelf hebt, maar die van de Heere komt.

God wil ons juist in ons dienen gebruiken als aarden vaten, die Hij vult.  

14. Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen.
15. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God1, dat is de gemeente2 van de levende God, zuil en fundament van de waarheid3.

1
De kerk is het huis van God. Als kerklid hoor je bij het huishouden van God.

2
Het Griekse ekklesia: ook een seculiere term. Voor Paulus is het een verzameling, een bijeenkomst van mensen uit de wereld waar God Zijn tegenwoordigheid het duidelijkst vertoond. 

3
HSV: ..dit is een manier om te zeggen dat God de gemeente de taak toevertrouwd heeft om het Evangelie (de Waarheid) te bevorderen en te verdedigen. 
Het bouwkundige beeld toont de verantwoordelijkheid van de gemeente om het Evangelie te ondersteunen voor een wereld die toekijkt, waarschijnlijk met het oog op het weerstaan van de aanval van de dwaalleer. Dit beeld van de gemeente is opvallend. De rol om het Evangelie te bevorderen is van Godswege aan de gemeente gegeven, niet (althans niet op dezelfde wijze) aan enig ander orgaan. Organisaties naast de gemeente hebben hun waarde, maar zij moeten de gemeente ondersteunen, niet verdringen. 
 
16. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

1Tim4

1 Timotheüs 4
1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

2. door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

3. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.

4. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.

5. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.

6. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt.

7. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht.

8. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.

9. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.

10. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.

11. Beveel deze dingen en onderwijs ze.

12. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.

13. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.

14. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.

15. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden.

16. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.
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