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Ter inleiding

Het lezen en bespreken van Psalm 63 heeft als doel stil te staan bij de waarde die de omgang met God voor 

David gekregen heeft. Juist door de moeilijke omstandigheden heen is zijn persoonlijkheid gevormd. David 

heeft geleerd met God te leven en mocht geestelijk groeien. Dat wil niet zeggen dat het altijd eenvoudig en 

prettig voor hem was! Dat wil niet zeggen dat David het altijd zag zitten of het meestal wel goed deed…. 

Als we de dingen naar ons eigen leven toehalen, dan is het van het grootste belang dat het niet dwingend 

overkomt. Alles begint bij volkomen aanvaarding, zoals een klein kind eerst onvoorwaardelijke liefde nodig 

heeft! Dat mogen we in de groep aan elkaar geven en van elkaar vragen. Natuurlijk betekent dat niet dat je 

geestelijke babies en peuters in alles altijd hun zin zou moeten geven. Juist niet! 

Bezinning op geestelijke groei

Waar hebben we het over? Het is goed om dat helder te krijgen aan de hand van de vier kopjes (slechts 

hulpmiddel voor het gesprek, je hoeft ze niet schools af te werken, kan door elkaar heen).

Het gaat erom dat we Christus leren kennen en dan met Hem leren leven en door Hem gevormd worden naar 

zijn beeld (zie verdiepingsvraag 9 en 10). 

Geestelijk gezien moeten we eerst “wedergeboren” worden, dat wil zeggen “geestelijk tot echt leven 

komen”. Het moment van die wedergeboorte is heel verschillend. Bij sommigen is het in de allervroegste 

jeugd, bij anderen pas op latere leeftijd. Het gaat er niet om dat we ons druk zouden maken over hoe dat 

allemaal precies in z’n werk gaat. Het gaat er om dat we allemaal Jezus Christus echt lief krijgen. Er is 

niemand die Jezus werkelijk als Heer kan erkennen door zich aan zijn gezag over te geven, dan door de 

kracht van de Heilige Geest in hem of haar (1 Korinthiërs 12: 3). Zo iemand is wedergeboren, een nieuwe 

schepping (2 Korinthiërs 5: 19)!

Bij vraag 11 komt het aspect van Gods werk en onze verantwoordelijkheid terug. Betrek dat gedeelte er 

eventueel bij. Belangrijk in dit verband is ook nog de betekenis die wij voor elkaar hebben. Als het gaat om 

geestelijke groei, dan hebben we elkaar daarbij hard nodig. Denk ook maar aan het bijbelse beeld van de 

gemeente als “lichaam”. We moeten van elkaar leren en bij elkaar oefenen…..

Uit Doelgericht Leven

Je kunt er voor kiezen om deze drie stellingen met elkaar te bespreken. Je kunt ze ook opvatten als een stukje 

“achtergrond”. In een paar zinnen wordt de kern van een aantal “dagen” weergegeven. Als iemand hierover 

wil doorpraten, oké, anders ga je verder.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Open vraag, bedoeld om zorgvuldig te lezen en de boodschap “binnen te krijgen”.     

2. Je kunt denken aan de Bijbelse gegevens in vraag 10. Het gaat om de oogst voor Gods Koninkrijk: dat 

Hij geëerd wordt door ons leven, dat andere mensen wat aan ons hebben, dat wijzelf tot ons doel komen. 

Je zou de groep kunnen vragen om wat voorbeelden te noemen.

3. In Hem blijven. Maar, hoe doe je dat….. Volgens mij gaat het erom dat je in de gaten hebt dat niets in je 

leven zo belangrijk is als de verbinding met Jezus. We zullen dus moeten leren voortdurend op Hem 

gericht te zijn. 

4. Open vraag.

5. Open vraag.

6. Let erop dat je niet gaat muggeziften over hoe je nu precies met de Bijbel om zou moeten gaan. Of je 

wel of niet gedeelten uit je hoofd zou moeten leren etc. Natuurlijk valt het ook niet altijd mee om de 

Bijbel te lezen, te begrijpen en toe te passen. Juist als Gods Woord de waarheid is kunnen we ook 

verwachten dat de duivel ons het lastig zal maken dat Woord tot ons te nemen….. Het besef van wat de 

Bijbel is betekent dat we ons daarin moeten willen drenken, om gevoed te worden met de waarheid! 

Tegelijkertijd moeten we elke vorm van kramp vermijden. Omgaan met de Bijbel is een middel, geen 

doel in zichzelf! Het gaat er niet om dat onze kennis groter wordt, maar dat ons leven verandert!



7. Als het gaat om het lijden, dan zouden daar meerdere gespreksavonden aan gewijd kunnen worden. Wij 

krijgen de raadsels niet klein. Probeer fijngevoelig te zijn naar groepsleden die veel hebben 

meegemaakt. Ik vind dat Rick Warren daar nogal eens wat luchtig overheen fietst. Alsof er overal een 

oplossing voor is, als je het maar goed aanpakt. Ik vind ook dat hij nogal snel de stap maakt naar wat 

God met het lijden doet. Inderdaad, Hij gebruikt het. En soms is Hij Zelf aan het snoeien en bewerken. 

Maar heel vaak zijn er ook dingen die God niet wil, maar waar Hij toch ruimte aan geeft, zonder ons 

precies uit de doeken te doen waarom….. Inderdaad, het loopt Hem niet uit de handen, gelukkig niet, en 

toch….. Het gaat vaak zo onvoorstelbaar diep. 

Niet om de diepe vragen weg te moffelen, maar vanwege het woord van de Here moeten we wel leren 

om verder te kijken en meer te zien dan alleen het lijden. Wij moeten leren om in alle omstandigheden 

op Christus te letten. We moeten leren zien dat juist het lijden ook heel sterk vormend kan werken, als 

we met de Here onze pijn doorworstelen.                                                                                                      

8. “Heilig” is niet zonder zonde! Het is “behorend bij Christus”. Verleidingen leren je te strijden…..

9. In de woorden van Rick Warren: “Wij zijn geschapen om op Christus te lijken”. Dat moet ons doel zijn!

10. Open vraag. Het hangt van de groep af hoe persoonlijk je kunt worden. Let erop dat vertrouwelijke 

dingen absoluut veilig zijn!

11. Ons behoud kunnen we niet bewerken, dat is een genadegave op grond van het werk van Christus, dat 

we in geloof kunnen aannemen. Daarbij is het geloof niet een nieuwe verdienste, maar “de hand die het 

geschenk aanneemt”. Als we door genade gered zijn, dan zal die redding en de Redder ons ook kostbaar 

zijn. Je zult je er voor inzetten dat je dat kostbare niet kwijt raakt (los van de theoretische vraag of dat 

nu wel of niet mogelijk is: zinloze discussie). Je zult door ermee bezig te zijn steeds meer vaste grond 

onder de voeten krijgen.

Als het gaat om de geestelijke groei, dan hebben we daar een directe invloed op. Het is onze 

verantwoordelijkheid om ons in te spannen, en hoe ver we komen hangt mede van onze inspanningen af. 

Bij die inspanningen is het voornaamste, dat we leren putten uit de kracht en de leiding van Gods Geest. 

Op dit terrein speelt ook iets van talenten en gaven: de één heeft veel mee, de ander veel tegen….. Ook 

de levensloop is heel verschillend. We zullen er dus tegelijkertijd voor moeten waken dat we hier een 

soort automatisme van maken, alsof wij dit soort zaken in onze handen zouden hebben. Het 

belangrijkste van de geestelijke groei, is de groei in nederigheid: ik heb alles aan Hém te danken!

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geëvalueerd en de 

nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties etc. ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!  

februari 2005 – L.C. Buijs


