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Ontmoeting met elkaar

Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen die kwetsbaar zijn door het spreken over “vriendschap” of 

over de gemeente (waar men misschien heel blij mee is of waar men juist veel moeite mee heeft) 

“platgewalst” worden door een soort “groepsgevoelen” over deze dingen: wees fijngevoelig en probeer 

meerdere kanten aan bod te laten komen.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Je hoort onlosmakelijk bij elkaar. Je hebt elkaar nodig.

2. Wij leven en denken erg individualistisch. Echt deel zijn van een gemeenschap valt ons vaak zwaar. En 

toch oefen je in die gemeenschap nu juist het ware leven…..

3.    Via bladzijde 143-147 van Doelgericht Leven is zijn de antwoorden eenvoudig te geven. Als dit boek in 

jullie kring niet/nauwelijks aanwezig is kun je als gespreksleider of deze vraag overslaan, of de 

antwoorden zelf geven. Als het boek wel voldoende voorradig is, is deze vraag een hulpmiddel om te 

verwerken wat men gelezen heeft. 

4. a. Terecht wijst Rick Warren op het gevaar van “De lieve vrede”. We moeten leren op een goede manier 

conflicten aan te gaan. Pas wanneer we de moeite nemen om onderhuidse spanningen en 

belemmeringen op te sporen en aan de kaak te stellen, kunnen we deze uit de weg ruimen en zal de 

relatie zich verdiepen. 

Belangrijk is dat “waarheid” in de Bijbel geen neutraal begrip is. “Waarheid” in de Bijbel is altijd iets 

wat opbouwt. Je kunt nooit een ander “ongenadig de waarheid vertellen”. Waarheid heeft met God en 

met relaties te maken! 

b. Trots trekt muren op, nederigheid bouwt bruggen. Nederigheid wil niet zeggen dat je een lage dunk 

van jezelf hebt, maar dat je minder aan jezelf en meer aan anderen denkt. Nederige mensen zijn erop 

gericht anderen te dienen en hebben oog voor wat de ander nodig heeft.

c. Vriendelijkheid is een houding waarin je een ander met respect en genegenheid tegemoet treedt. Je 

spant je ervoor in dat de ander zich prettig voelt. Natuurlijk heeft dat iets met karakter en 

levensgeschiedenis te maken. Maar het is ook iets waar je gericht aan kunt werken. “De ander vreugde 

bereiden”.

d. Open vraag. Over roddel staat nog iets op blz. 170.

e. Open bespreekpunten.       

5. Volharden bij het onderwijs in Gods Woord, vorm geven aan de onderlinge gemeenschap (alles 

gemeenschappelijk…), het vieren en beleven van het avondmaal, volharden in de gebeden. 

6. Open vraag.

7. De Here heeft hier -zacht gezegd- een grote hekel aan….. 

8. De Here Jezus heeft zijn leven voor ons ingezet. Als we in zijn liefde willen leven moeten we bereid zijn 

om Hem na te volgen en anderen liefde te schenken. Niet maar met mooie woorden en vrome 

gedachten, maar metterdaad……

9. Open vraag. 

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geëvalueerd en de 

nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties etc. ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!  


