Gesprekspapier over psalm 100.
Preek gehouden op 5 januari in de Maranathakerk, in een belijdenis - en doopdienst.

Dit papier wil helpen om samen te luisteren naar psalm 100 en naar elkaar. Neem eerst
eens tijd om stil te worden, en tijd voor gebed.

Lees samen dan rustig psalm 100 door:
' Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,

2 dien de HEER met vreugde,

kom tot Hem met jubelzang.

3 Erken het: de HEER is God,

Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs zijn naam:

5 de HEERis goed,

zijn liefde duurt eeuwig,

zijn trouw van geslacht op geslacht.

1. Wat valt je op? Bespreek eens wat je samen ziet in deze psalm.
Als je nog tijd over hebt, zou je ook de volgende vragen nog kunnen bespreken:

2. ¢ Zijn volk zijn wij — de kudde die Hij weidt’.
- Wat betekent het om samen Gods volk te zijn?
- Wat betekent het dat Hij ons weidt?

3 Herken je de dankbaarheid, de vreugde die de psalm heeft, omdat we zijn volk
mogen zijn? En wat als dat er niet is?

4, Wat betekent het voor jou / u om gedoopt te zijn?

5. ‘Dien de Heer met vreugde’ — hoe werkt dat in ons leven? Mooi, of misschien
moeilijk?

6. Wie God is: de Heer is God en de Heer is goed. Mag je hem zelf ook zo kennen?

EN wat werkt dat dan uitin je leven?

7. ‘Zijn trouw is van geslacht op geslacht’ — kunnen jullie met elkaar dingen delen
over de trouw van God in je leven?

8. Samen zou je kunnen zingen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’



