
Geloofs-leven
Startavond groeigroepen

Schriftgedeelte: Psalm 25  4 september 2003

Doel van dit gesprekspapier

Bezinning op ons geloofsleven aan de hand van Psalm 25.

Ontmoeting met elkaar

� Maak een rondje waarbij elke deelnemer zijn/haar naam noemt en vermeldt of hij/zij meedraait in een 

groeigroep. Is dat het geval, dan graag kort (zo mogelijk in één zin) de betekenis van de groeigroep voor 

hem/haar.

Bezinning op het Bijbelgedeelte

� Lezen Psalm 25: 1-2 en 16-20 

1. Wat valt je op?

2. Waarmee worden uw/jouw gebeden voornamelijk “gevuld”?

� Lezen Psalm 25: 4-5

3. Wat valt je op?

4. Natuurlijk zijn de woorden van deze psalm anders dan het spraakgebruik dat wij hanteren. Maar bid u/jij 

ook wel eens iets van deze strekking? Waarom wel/niet? 

5. Iemand schreef: Veel gebeden hebben geen adres. Ze worden in de ruimte losgelaten, zoals men een 

mand met postduiven openzet; ze moeten zelf hun weg maar vinden. 

        De schrijver van deze woorden bedoelt ons te wijzen op het belang van het kennen van de Persoon tot 

Wie we bidden. We hebben het tegen Iemand, die naar ons luistert! Op welke wijze “ziet” u/jij God als 

u/jij tot Hem spreekt, (hoe) ervaart u/jij Zijn aanwezigheid? Herkent u/jij in uw/jouw leven iets van die 

uitdrukking in de oude berijming van Psalm 25: “Gods verborgen omgang”?

� Lezen Psalm 25: 6-11

6. Er worden hier verschillende woorden gebruikt voor de zonde. Daarbij klinken elementen als “je doel 

missen”, “Gods regels overtreden”, “ongehoorzaamheid”, “krom-zijn”. 

Wat valt je op in de manier waarop David met zijn zonden omgaat in zijn relatie met God?

7. Wat wordt er in deze verzen over God gezegd?

� Lezen Psalm 25: 12-15 

8. Er wordt heel stellig beweerd dat God vertrouwelijk omgaat met wie Hem vrezen en dat Hij hen 

onderwijst en leidt. 

Hoe kan het dan dat -voor ons gevoel- God vaak zo ver weg is? 

9. Deze psalm ademt “een passie voor God”. In het Nieuwe Testament staat: “Zoekt eerst het Koninkrijk 

van God”. Hoe geeft u/jij daar vorm aan gericht op uw/jouw eigen leven? Op welke manier zouden we 

anderen daarin mee kunnen krijgen, kerkmensen én niet/anders gelovigen?


