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Ontmoeting met elkaar

Je kunt het gesprek op gang helpen door iets te gebruiken van vraag 11. Het is niet de bedoeling dat je hier al 

het gesprek gaat voeren dat thuishoort bij vraag 11. Het gaat hier om het bepalen van de gedachten bij “God 

en de goden” op zo’n manier dat we in de gaten hebben dat dit Bijbelgedeelte heel actueel is.

De opbouw van het gesprekspapier (aan de hand van de Bijbeltekst) is zodanig dat we ons eerst bezighouden 

met de vraag wie God voor ons is. Pas daarna komt het heidendom echt in beeld…….

Inleiding

Dit behoort vooraf door ieder thuis gelezen te zijn. Het is een “plaatsbepaling” van deze psalm. Het is niet zo 

wezenlijk voor het gesprek dat het ook niet achteraf thuis gelezen kan worden.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Opvallend is dit gebed tot God, dat Hij “gewicht” zal geven aan Zijn eigen Naam. Het verlangen van de 

dichter is niet allereerst dat hij (en zijn volk) door God geholpen zal worden, maar dat God Zijn Naam 

verheerlijkt. Dat Israël én de volken de grootheid, de goedheid en de trouw van de HERE zouden zien. 

Dat kan door bijzondere daden van Hemzelf. In de regel gaat dat via wat God in, aan, met en door 

ménsen doet (denk b.v. aan Gideon, Elia etc.).

2. In de eerste bede van het Onze Vader gaat het ook daarom: dat door ons de Naam van God hoog 

gehouden zal worden, zodat Hij eer ontvangt! Zie b.v. Mattheüs 5: 16. In ons leven moet het gaat om 

Hém en Zijn zaak in deze wereld. Daar hebben we Hém en Zijn kracht voor nodig. 

Hoe wij daarmee omgaan is een open vraag!

3. Open vragen! Vergeet niet dat stemmetje dat bij onszelf van binnen die vraag kan stellen…….!

4. Open vraag.

5. Voor mij persoonlijk is dat de wetenschap dat wie Jezus gezien heeft ook de Vader heeft gezien 

(Johannes 14: 9). Ik heb heel veel vragen, maar als ik op mij in laat werken wat de Bijbel over Jezus 

vertelt, dan zie ik zoveel stralende goedheid, zoveel liefde, zoveel wijsheid…. Ik weet dat ik alles met 

een gerust hart aan Hém over kan laten. 

6-8. Open vragen.

9. -Waarschijnlijk gaat het in vers 11a om niet-Israëlieten die de God van Israël vereerden (zonder de stap 

te (kunnen) nemen helemaal over te gaan tot het Joodse volk).

-God is de altijd aanwezige “Helper”, Hij is ook “Beschermer”. Probeer door te stoten naar de vraag wat 

dat dan precies in je leven betekent.

-In de Bijbel komen we ook allerlei mensen en situaties tegen waarin de moeite klinkt dat het net is 

alsof God je niet hoort, afwezig is. Luther heeft gezegd dat we soms ervaren wat we geloven en soms 

tegen onze ervaring in moeten geloven. Het uitgangspunt is nooit onze ervaring, maar het woord van 

God dat waar en betrouwbaar is. Belangrijk is het dat we steun hebben aan elkaar juist als ons geloof 

wordt aangevochten. Daar is dus de groeigroep voor! Oog en hart hebben voor elkaar. Binnen de 

groeigroep, maar ook naar buiten toe! Wellicht weet je iemand, voor wie het goed zou zijn hem/haar in 

de groeigroep op te nemen. Je moet het daar als groep wel met elkaar over eens zijn, maar het is goed 

als de groep de ruimte heeft om ook in aantal te groeien (om dan later weer te splitsen). Er moet een 

principiële houding zijn van een “hartelijk welkom”!

10.  Open vraag. Probeer wel zo concreet mogelijk te worden.

11. Belangrijk is een stuk nuchterheid. Er is veel “nep”. Belangrijk is de Bijbelse regel “verboden toegang”: 

dus afstand bewaren. Belangrijk is ook de wetenschap dat Jezus Overwinnaar is: we hoeven niet bang te 

zijn. Gesprekspapier 10 gaat over “occult?!”, wellicht een goed vervolg….  

Je kunt nog wel de vraag in het gesprek invoeren of de wijze waarop we “gebruik maken” van de 

“kracht” van God bij ons eigenlijk niet wat al te mager vorm krijgt………

Evaluatie

Vragen, ideeën, reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort kunt u sturen naar ds. L.C. Buijs: 

lcbuijs@cgk-gn.nl, eventueel per telefoon (050-4028803).


