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Ontmoeting met elkaar

Het zou kunnen zijn dat er iemand is die niks heeft met de week van gebed. Of misschien wel negatieve 

ervaringen. Zorg ervoor dat alles besproken kan worden en dat ieder het gevoel heeft dat hij/zij “er mag zijn” 

in de groep. Bedenk dat het enthousiasme van de één een ander gevoelsmatig “klem” kan zetten (“dus ik 

deug niet”; mijn geloof stelt niks voor; etc.)…..!

Gebed 

Vanwege een stukje extra uitleg heb ik ervoor gekozen dit niet te vermelden op het papier. Uiteraard is het 

gebed/dankzegging juist deze avond van groot belang!

Inleiding

Je kunt dit gedeelte het beste in je eigen woorden weergeven.

Bezinning vanuit de Bijbel

2. Open vragen.                                                                                                                                                  

Wellicht is het een idee om zelf een korte levensbeschrijving van iemand die jou aanspreekt op te 

zoeken en mee te nemen.                                                                                                                                

Of ga gewoon eens wat “heiligenlevens” opzoeken en lezen: verhalen uit de oude kerk, berichten van 

vervolgde christenen, zendelingen etc. 

2. Ik denk dat het belangrijk is om vooral gericht te zijn op Gods genade, anders dan dreigt het gevaar dat 

je op bepaalde hardnekkige zonden “vastgezet” wordt. Het gaat er niet om, dat je door maar goed je best 

te doen zondeloos zou kunnen worden. Het gaat erom dat je dicht bij de Here leeft. Denk ook aan Efese 

6: 10-20. Dan krijg je ook steeds meer oog voor wat je hindert in de navolging! Wat erg kan helpen is 

het gesprek met anderen, die vaak dezelfde of soortgelijke dingen blijken te kennen. Het gebed en 

positieve aandacht voor elkaar is hierbij van grote betekenis.

3. Open vraag. 

4. Open vragen. Als het gaat om het enthousiaster worden over Christus, dan heeft dat alles te maken met 

de plaats die Hij in je leven mag innemen en de tijd die je ervoor uittrekt. Belangrijk is dat je dingen van 

Hem meemaakt. Vooral het meemaken dat niet-christenen tot geloof komen heeft een enorme 

uitstraling.

5. Open vragen. Maar de betekenis van het werk van Christus aan het kruis moet voor ons meer zijn dan 

een “lesje dat we geleerd hebben”. Het is belangrijk dat we stapsgewijs “indringen” in dat wonder, dat 

ons levenslang te groot zal zijn!

6. Open vragen.

7.    Open vraag.

8.    Je zou bij het eerste punt kunnen denken aan Hebreeën 5: 11-14 en 10: 25. 

Bij het derde punt gaat het om de voorstelling van zaken in de Joodse traditie ten tijde van het schrijven 

van de Hebreeën brief! Let op: het gaat niet zozeer om Esau en die geschiedenis toen. Dat is maar een 

voorbeeld om de spits van het betoog helder te maken: vergis je niet in het gevaar van de zonde. Denk 

erom, dat je achteraf niet vreselijk veel spijt krijgt. Er zijn dingen die je niet meer veranderen kunt. 

Natuurlijk mogen we weten dat we te allen tijde terug mogen komen bij de HERE. Er is geen zonde zo 

groot, of er is vergeving. Alleen…. de realiteit is dat het er vaak niet meer van komt…..

Evaluatie

Vragen, ideeën, reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort kunt u sturen naar ds. L.C. Buijs: 

lcbuijs@cgk-gn.nl, eventueel per telefoon (050-4028803).


