
Leve de Koning!
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Bijbelstudie: Psalm 72 Seizoen 2003/2004, nr. 7

Ontmoeting met elkaar

Let erop dat Kerst voor sommigen emotioneel best moeilijk is. Kijk bij de stelling uit voor al te heftige en 

diepgaande discussies. Het is “lichtvoetig” bedoeld, maar wél met de bedoeling om even door te denken!

Inleiding

Eigenlijk kan deze het beste door ieder thuis gelezen worden. Even controleren of dat is gebeurd. Zo niet 

kort samenvatten in eigen woorden.

Bezinning vanuit de Bijbel

2. Wat op kan vallen is de hebreeuwse rijmvorm, waarbij in twee zinnen hetzelfde gezegd wordt met 

andere woorden (b.v. vers 2, 3, 4), al dan niet met een uitbreiding.

In vers 1-4 zijn de woorden recht en gerechtigheid (houding overeenkomstig Gods recht, Zijn wil) 

nadrukkelijk in beeld. In de verzen 12-14 het “horen” van de armen en het “hart” hebben voor hen.

2. Goed regeren, billijke wetten, eerlijke rechtspraak, handhaven van het recht, luisteren naar wie zijn hulp 

inroept, het leven en welzijn van elk mens kostbaar achten en waarborgen, hart hebben voor de mensen.  

3. Open vragen!

4. Volgens mij moet de “kerk” in verkondiging en toerusting materiaal aandragen voor de gemeenteleden 

om hun taak als burgers in de samenleving te vervullen. Slechts in zeer dringende situaties zal de kerk in 

het openbaar moeten spreken, en dan eigenlijk alleen tezamen met (zoveel mogelijk) andere kerken.

5. Er valt van alles te noemen………!

6. Open vraag.

7. Natuurlijk heeft dit met je karakter te maken; maar wie dicht bij de Here leeft wordt ook op dit punt 

beïnvloed. Het dient in elk geval een zaak van gebed te zijn!

8. Open vraag. 

9. Het is belangrijk om als het ware cirkels te trekken. Je eerste verantwoordelijkheid ligt t.o.v. je eigen 

gezin; vervolgens is er de cirkel van familie en vrienden; dan buurt en werk; dan de kerk; vervolgens de 

bredere samenleving van Nederland; daarna pas die grote wereld. Natuurlijk kunnen deze cirkels wel 

eens wat anders liggen of doorbroken worden (b.v. via een vriend een relatie met een kindertehuis in 

Hongarije). Het is belangrijk om niet alles te willen: we moeten keuzes maken. Je kunt beter wat je doet 

goed doen dan alles half. Bij deze moeilijke dingen is het zaak om te vragen om Gods leiding daarin: 

Wat wilt U van mij Here? Daarnaast is het belangrijk te bedenken, dat in Nederland de overheid de boel 

aardig goed geregeld heeft. Natuurlijk vallen er mensen tussen wal en schip, natuurlijk is de bijstand 

geen vetpot, maar toch, in vergelijking met de rest van de wereld…….. 

10 en 11: daar kun je van alles van zeggen!

12. Wij zijn niet zo gewend aan het beeldende spraakgebruik van de oosteling; Wij doen dat meer rechttoe 

rechtaan: Vrede zij u, en voorspoed, laat uw stem gehoord moge worden in de Verenigde Naties. Ook de 

situatie dat de koningen telkens aan “krachtmetingen” deden via oorlogen is ons wat minder bekend…. 

13 en 14 zijn open vragen.

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren altijd geëvalueerd 

en de nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. We moedigen de gespreksleiders dan ook van harte aan op 

deze avonden aanwezig te zijn. 

Wanneer je niet bij deze avonden aanwezig kunt zijn en heb je toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort ter verbetering van de gesprekspapieren in het 

algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803) Graag!

december 2003 – L.C. Buijs


