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Algemeen

We hebben voor deze Bijbelstudie 45 minuten. Dat betekent: de tijd bewaken en overbodige uitwijdingen 

afkappen. Doe dat wel met zorg, niemand moet het gevoel krijgen dat hij “niet gehoord” wordt. Ook een 

kostbare gesprekslijn waarbij ieder groepslid betrokken is moet ruimte krijgen, zelfs al heeft het met de 

vragen van het papier weinig te maken…..

Het papier is zo opgezet, dat het uitloopt op de vragen 8 en 9. Die vragen moeten in ieder geval aan de orde 

komen! 

Bezinning op het Bijbelgedeelte

1. Neem even rustig de tijd om elk groepslid te laten nadenken en reageren. 

Je ziet dat David deze psalm maakt vanuit een situatie waarin vijanden hemzelf én zijn volk (vers 21) in 

het nauw hebben gebracht. Het is niet nodig om uit te wijden over allerlei details, maar je ziet hier iets 

van de werkelijkheid van het spreekwoord “nood leert bidden” (al zijn er ook andere reacties op nood!). 

Daarmee kun je door naar vraag 2…

2. Ook onze gebeden hebben nogal eens te maken met situaties waarin de dingen ons boven het hoofd 

gegroeid zijn…… We voelen wel aan dat het belangrijk is om ook in andere situaties op God gericht te 

zijn, dus snel naar de volgende vraag!

3. Het gebed om richting in het leven is gefundeerd op het kennen van de HERE als “de God van mijn 

heil”. Daarom “verwacht David de HERE de ganse dag”.

4. Vraag 4 wil ons zoeken “naar Gods wegen” naar voren halen.

5. Vraag 5 wil naar voren halen Wie God voor ons is.

6. Wat opvalt is dat David zich klein en afhankelijk voelt ten opzichte van God. Hij is er van doordrongen, 

dat hij het recht op hulp verspeeld heeft. En toch verwacht hij die hulp van God. Dat komt niet door iets 

van David, maar dat komt omdat God is zoals Hij is!

7. God is barmhartig, goedgunstig, goedertieren, goed, waarachtig, trouw, enz… Samengevat: God is goed, 

je kunt altijd bij Hem terecht, wat er ook is gepasseerd…..

8. Daar zijn geen pasklare antwoorden op. Ook in de Bijbel tref je vertwijfelde gelovigen aan.

Bij Job zie je de aanval van de Boze: zinloos geweld vanuit het rijk van de duisternis.

Vaak verwijderen wij mensen ons van God: Zonde brengt scheiding. 

Maar ook God trekt Zich wel eens terug. Bij voorbeeld uit pedagogische motieven. Zodat wij Hem nodig 

gaan krijgen en gaan zoeken. Of zodat wij leren om aan de hand van Gods Woord die keuzes te maken, 

die God niet voor ons wil maken….. 

Daarbij komt, dat onze relatie met God, zoals elke relatie, ook te maken heeft met wat wij b.v. aan 

beschadigingen hebben opgelopen in ons leven. Er zijn b.v. mensen die nooit hebben kunnen leren wat 

“vertrouwen” is. Hun geloofservaring is vaak problematisch, maar dat is wat anders dan hun geloof!

Waar het op aan komt is dat wij niet drijven op onze gevoelens, maar op de waarheid van Gods Woord. 

God hoort je, ziet je, en houdt van je. Hij verlangt er naar om jouw leven op het rechte spoor te zetten!

Onze opdracht is om (ondanks alles) de weg te (blijven) gaan die God ons in de Bijbel wijst….

9. Ik ben heel benieuwd…….

Volgens mij draait het om het kennen van onze God, die zo geweldig goed is. Hij is in Jezus Christus, 

Zijn Zoon, vlees en bloed geworden. Hoe meer je van Hem ontdekt, hoe meer je ziet dat bij Hem het 

leven op z’n plek komt en dat mensen gelukkig kunnen worden. Als je dat met anderen die Hem kennen 

kunt delen, dan wakkert het vuur van de liefde en de toewijding aan. Als mensen van buitenaf tot geloof 

komen en je ziet wat God doet in hun leven, dan doet dat zo veel….. Dan verlang je ernaar dat iedereen 

dit geweldige Evangelie leert kennen…..

Maar hoe je dat precies vorm geeft? Gelukkig is iedereen heel verschillend en kunnen we van elkaar 

leren! Doen!
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