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Doel van dit gesprekspapier

Nadenken over vriendschap met een inbreng vanuit de Bijbel.  

Ontmoeting met elkaar

� Probeer eens te omschrijven wat een vriend is.

� Heb jij vrienden? Wat betekent dat voor jou? 

� Hoe kom je aan vrienden?

Gebed

Inleiding op 1 Samuël 18-23

In dit gedeelte zien we hoe David aan het hof van Saul wordt binnen gehaald, maar ook hoe hij daar vandaan 

moet zien weg te komen. Jonathan heeft David lief en deelt met David de liefde tot de HERE. Er ontstaat een 

vriendschap door dik en dun. Deze vriendschap wordt op oosterse wijze in de vorm van een verbond officieel 

vastgelegd. In die oudoosterse samenleving was het van levensbelang te kunnen weten op wie je blindelings 

kon vertrouwen. Zo’n verbondsrelatie had ook rechtskracht t.a.v. het nageslacht!

Bezinning vanuit de Bijbel

� Lezen: 1 Samuël 18: 1-5

2. Wat valt je op in dit gedeelte?     

 

� Lezen: 1 Samuël 19: 1-9

2. Welk gevolg heeft de vriendschap van Jonathan met David voor zijn omgaan met zijn vader? Wat valt je 

op in de woorden en de daden van Jonathan?

3. Heb jij wel eens vriendschappen gehad die je in conflict brachten met anderen? Als je daarop terug kijkt 

welke dingen zijn dan belangrijk?

� Lezen: 1 Samuël 20: 1-43

4. Welke dingen vallen je op in dit gedeelte? Bespreek die met elkaar.

� Lezen: 1 Samuël 23: 14-18

5. Welke betekenis zou het bezoek van Jonathan voor David hebben gehad?   

6. Noem eens situaties waarin jij er veel aan had dat vrienden je opzochten. Waarom was dat bezoek zo 

waardevol? Welke dingen zijn op zulke momenten belangrijk?

7. Noem eens situaties waarin jij vrienden gemist hebt. Wat deed dat met je?

� Lezen: 2 Samuël 9: 1-7

8. Hoe ervaar jij jouw relatie tot kinderen van vrienden? Wat kun je voor hen betekenen?

� Lezen: Job 2: 11-13

9. Bespreek de stelling: Het beste dat Jobs vrienden hebben gedaan is zwijgend aanwezig zijn.

 

� Lezen: Spreuken 17: 17

10. Wat vind je van deze uitspraak? Kan dat wel?

 

� Lezen: Spreuken 19: 4

11. Zou deze uitspraak ook nog opgaan in onze maatschappij? 

Kun je voorbeelden noemen? 

Betrek Jacobus 2: 1-9 erbij en reageer op de stelling: In de christelijke gemeente is ieder gelijk!



� Lezen: Spreuken 27: 5-6

12. Wijs jij wel eens een vriend terecht? Waarom wel/niet? 

Ben jij wel eens pijnlijk getroffen door rake opmerkingen van een vriend? Wat is er belangrijk bij dit 

soort terechtwijzingen? Lees ook Spreuken 27: 9!

13. Bespreek de stelling: Wie vrienden wil hebben moet leren voor anderen een vriend te zijn.

 

14. Bespreek de stelling: Vriendschap is net een bloem: het vergt liefdevol onderhoud.

� Lezen: Johannes 15: 13-15

15. Er is een lied “Welk een Vriend is onze Jezus”. Op welke manier zouden we kunnen spreken over Jezus 

als onze Vriend? Hoe beleef jij de relatie met Jezus? Wat zou je daarin graag anders zien en hoe zouden 

we daar verbetering in kunnen aanbrengen?

� Lezen: Psalm 55: 13-15

16. Verraden door een vriend. Is dat iets herkenbaars in jouw leven? Hoe beleef je dat?

Onwillekeurig moet je dan ook denken aan Jezus. Welke betekenis kan het voor ons hebben dat Jezus 

door een vriend verraden is?

Dankgebed en voorbede

Zingen

�Joh. de Heer 150

1. Welk een vriend is onze Jezus, 2. Leidt de weg soms door verzoeking,

die in onze plaats wil staan! dat ons hart in ’t strijduur beeft,

Welk een voorrecht, dat ik door Hem, gaan wij dan met al ons strijden

altijd vrij tot God mag gaan. tot Hem, die verlossing geeft.

Dikwijls derven wij veel vrede, Kan een vriend ooit trouwer wezen

Dikwijls drukt ons zonde neêr, dan Hij, die ons lijden draagt?

juist omdat wij ’t al niet brengen Jezus biedt ons aan genezing;

In ’t gebed tot onze Heer. Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen

en ter neêr gedrukt door zorg.

Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,

Gij zijt onze Hulp en Borg!

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer;

in zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.
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