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Efese 2: 1 – 7 en 19 - 22 
Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed 
hij voor ons is door Christus Jezus. 

Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan 
hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door 
zijn Geest. 

In deze tijd van Corona – maatregelen is het belangrijk om na te denken over de vraag: Wat 
betekent het om kerk van Christus te zijn? 

- Door de coronamaatregelen valt het vanzelfsprekende van kerk – zijn weg.  
- Door de coronamaatregelen gaan we dingen anders en opnieuw waarderen. 

Mensen beleven de kerk heel verschillend. Naar aanleiding van het boek van Stefan Paas 
Koningen en Priesters even een paar voorbeelden: 

Rik gebruikte de volgende beelden, voor hoe wij de kerk soms benaderen. Herken je ze? 

Kerk als een ziekenhuis  
Kerk als ANWB 
Kerk als restaurant 
Kerk als supermarkt 
Kerk als oma’s verjaardag 

Beelden in of vanuit Efese 2 

Kerk als Gods etalage – voorbeelden van Gods genade 
kerk als Gods restauratiewerkplaats: uit het duister naar het licht, getrokken 
kerk als werkplaats van Gods Geest: aan en van elkaar leren. 
Kerk als Gods thuis.  

Zie je dit in jouw leven en omgeving in de gemeente ook voorbeelden hier van?  
Wat moet er gebeuren om dat te laten groeien?  
Wat zou je daar zelf aan kunnen doen? 
Wat zou daarvoor de eerste stap kunnen zijn?  


