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Proeftuintje gebed; de tweede avond: “ Uw Naam worde geheiligd”. In deze avonden over 
gebed willen we groeien in onze omgang met de Here God door bezig te zijn met gebed. We 
gebruiken daarbij de letters G.A.V.E.  De eerste avond ging over G: gas terug, stil worden 
voor God. De tweede avond gaat over Aanbidding. 

1. welkom Welkom allemaal, neem even tijd om een rondje te maken: hoe gaat het met 
ons? Daarna tijd voor stilte en gebed. Eventueel kun je samen een lied 
luisteren. 

2. Preek Rik heeft gepreekt over Aanbidding: Uw Naam worde geheiligd”.   
  Wat heb je geleerd uit deze preek? Wat ga je daar mee doen? 

3. Bijbel Lees Handelingen 4: 24 – 31 

Petrus zegt dat gebed allereerst gaat om je relatie met God. Gebed is meer relatie dan 
transactie. Maakt deze opmerking dat je anders gaat kijken naar het gebed? 

In dit gedeelte van Handelingen zie je de vroege kerk aan het werk. Door God te aanbidden 
zet de gemeente haar eigen crisis in een nieuw perspectief. Welke preaktische dingen zou jij 
deze week kunnen doen, om een houding van aanbidding te laten groeien in je leven van 
dag tot dag? 

4. Vragen Als je wilt, kun je onderstaande vragen ook gebruiken om je gesprek voort te 
zetten: 

Vraag:  waarom  is het, denk je, dat wij bidden vaker associeren met vragen, dan met 
God aanbidden en eren? 

Vraag:  C.S. Lewis heeft gezegd: “ Wanneer Hij ons gebiedt Hem te eren, doet God 
eigenlijk een uitnodiging aan ons om Hem te genieten” (“In commanding us 
to glorify him, God is inviting us to enjoy him”) Wat vind je van deze 
uitspraak? 

Vraag: Geniet je er van tijd met God door te brengen? Hoe ziet dat er uit bij jou? 
Wanneer geniet je het meest van je tijd met God? 

5.Oefenen Oefen in het aanbidden van God aan de hand van psalm 8. 

Lees samen psalm 8 hardop door, misschien kan iedereen een paar verzen doen, of een 
persoon de hele psalm. 

Word stil en vraag de Heilige Geest om je te helpen om stil te staan bij  wat je hebt gelezen. 

Bemoedig elkaar om dingen uit te spreken waarmee en waarin we God eren, God danken. 
Het psalmboek zou eventueel een goede inspiratiebron kunnen zijn om God te loven. 


