
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De HEERE, uw God, is in uw midden, een (sterke) Held, 
die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met 

blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 
verblijden met gejuich.” 

Sefanja 3:17 
 

De HEERE is altijd bij ons. Waar we ook zijn. Ook in de 
vakantie is Hij bij ons. 
Met dit vakantiedagboekje heb ik geprobeerd om op een 
luchtige manier het één en ander aan kennis door te 
geven voor jong en oud. 
Voor dit boekje heb ik de HSV-Bijbelvertaling gebruikt. 
elke dag heeft 2 vragen. De vragen met een – zijn voor de 
volwassenen. De vragen met een + voor de kinderen. 
Bij sommige dagen zit er ook wat creatiefs bij. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen: 
rembrandtbbarentz@gmail.com  

mailto:rembrandtbbarentz@gmail.com


Lezen: Matthëus 10:5-15 
 
Op weg 
Voordat er echt op vakantie gegaan kan worden, moet er nog heel wat 
gebeuren. 
Locatie bespreken. Koffers inpakken.  De reis plannen, enzovoorts. Stress 
en spanningen vooraf. ‘Heb ik mijn paspoort wel?’ ‘Hopelijk heeft het 
vliegtuig geen vertraging.’ ‘Als we maar niet in de file komen.’ 
 
Ook de apostelen in de Bijbel gingen op reis. Dit was niet zo zeer voor een 
vakantie. In vers 7 en 8 staat wat ze moeten doen als ze op reis gaan. Dit is 
wel heel wat anders dan als jij op vakantie gaat. Lees deze verzen nog maar 
eens een keer.   
Met name Paulus was hier zeer actief in met het maken van reizen. Syrië, 
Turkije, Griekenland, Italië en misschien Spanje waren de landen waar hij 
was geweest. 
Ook Petrus en Johannes hebben reizen gemaakt.  Van  Andreas, Jacobus 
van Alfeüs, Simon de Zeloot,Thomas, Bartolomeüs, Judas Thadeüs, 
Fillippus, Mattheüs en Matthias is dit niet helemaal zeker. 
 
Mattheüs 10: 9-13 maakt duidelijk hoe zij de reis moesten gaan maken. 
Eigenlijk moesten ze niks meenemen. Alleen wat ze aan hadden. Niks 
extra’s. Ze zouden voorzien worden in alles wat ze nodig hadden. 
 
De apostelen vertrouwden volledig op de Heilige Geest. Dat die hun 
zouden geven wat ze nodig hadden. 
 
 
-  Kan jij je volledig over geven? Je laten leiden door de Heilige Geest? 
+ Wat heb je allemaal meegenomen?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lezen: Mattheüs 7:24-29 
 
Fundament 
Als je vakantie houdt in een stacaravan of huisje, ga je vaak eerst er een 
rondje doorheen lopen om te kijken hoe alles er uit ziet. Hoe zijn de 
slaapkamers? Hoe zit de bank? Is alles aanwezig in de keuken? Je gaat er 
van uit dat de stacaravan of huisje goed gebouwd is en dat het een goede 
fundering heeft. 
 
Ook in de Bijbel hebben ze het over een fundering. Een huis die je kunt 
bouwen op een rots of op zand. Zelfs een kind zal begrijpen dat als je een 
huis op zand bouwt, dit niet stevig is. Met een enorme regenbui of harde 
wind, zal dit geen goed doen aan het zand. De regen en de wind zal het 
zand meenemen waardoor het huis uiteindelijk zal verzakken en een 
bouwval zal worden. Jezus noemt deze mensen een dwaas die hun huis op 
zand bouwen. (Mat. 7:26-27) 
Daarin tegen noemt hij de mensen die hun huis bouwen op een rots wijze 
mensen. Wat voor weer er ook komt, het huis zal blijven staan. 

 
Jezus is de rots waarop je kunt bouwen. Als je naar Hem luistert, en ook 
doet wat Hij wil, ben je verstandig. (Mattheüs 7:24) Alleen als je leeft met 
Jezus in je leven, heb je zekerheid voor de toekomst. 
 
[De woorden die Jezus sprak, verbaasden de luisteraars. De vorm was 
anders als dat ze gewend waren. De schriftgeleerden spraken met teksten 
uit de Thora maar Jezus sprak als een autoriteit. Als iemand met gezag. 
(Mattheüs 7: 28 en 29)] 
 
- Hoe zorg jij er voor dat je stevig blijft staan op Het fundament 
+ Teken een kasteel. Wie mogen er in wonen?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lezen: 1 Koningen 10:1-11 
 
Bezichtigen 
Deze periode lijkt vaak het meest geschikt om naar een museum of diertuin  
te gaan. Ook een attractiepark of zwembad is dan ook erg gewild.  
Soms begint de reis dan al voor dag en dauw om er dan de hele dag er van 
te kunnen genieten. 
 
De koningin van Sheba had er nog meer tijd voor  over om al het moois te 
zien van koning Salomo. Maar ook wilde ze graag zijn wijsheid horen. Naar 
aller waarschijnlijkheid moest ze wel 3 maanden reizen. 3 maanden. Ben jij 
wel eens zo lang onderweg geweest om iets te gaan bezichtigen? 
 
De koningin wilde wel de kennis van Salomo op de proef stellen door 
middel van Raadsels. Ze had dan wel te horen gekregen dat Salomo de 
rijkdom had gekregen van de HEERE maar ze wilde dit wel nog even testen. 
(vers 1) 
In vers 2 lezen we dat ze niet met lege handen naar Salomo ging. 
Specerijen, goud en edelstenen nam ze mee. 
Ze verwonderde zich over alles wat ze hoorde en zag. Op al haar vragen 
kreeg ze een antwoord. Ook was ze verbaast over de gang van zaken in het 
paleis. (3-5) 
In vers 6 en 7 maakt ze duidelijk dat ze wel gehoord had over Salomo en 
zijn leven maar dit stond niet in verhouding met wat ze nu meemaakte. 
Wat ze zag en hoorde heeft haar overtuigt. Salomo was een wijze man. In 
vers 9 looft ze de HEERE dat Hij zo’n koning aan Israël heeft gegeven. 
 
- Salomo was wel heel erg rijk gezegend door God. Hij had niet te klagen. 
Voel jij je ook rijk gezegend? 
+ Heb je veel speelgoed? Wat heb je allemaal?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lezen: Openbaring 3:14-22 
 

Water halen 
Als je met een tent op vakantie bent, heb je niet alle voorzieningen direct 
bij de hand. In plaats van een gasfornuis heb je bijvoorbeeld een pit met 
een brander. Of je moet water halen bij een kraan verder op. 
 
Wat betreft het laatste lijkt dit wel wat op de tijd uit de Bijbel. Overal 
waren er putten waar men water kon halen. 
De hele Bijbel door vindt je teksten waar een put of water centraal in staat. 
Abraham, Jacob, Jezus of bij de gemeente van laodicea in Openbaring. 
 
In Openbaring 3:15-16 wordt er niet zo zeer over water of een put 
gesproken maar daar gaat het zeker wel over. Koud is het koude water wat 
uit Kolosse kwam. Heet is het warme water wat uit bronnen van Hiërapolis 
kwam. Laodicea had wel de rivier de Lycus maar dat wat niet te drinken. 
(Kalkhoudend water) Evenals het warme water wat via een aquaduct van 
Hiërapolis naar Laodicea ging. Dat was lauw en onbruikbaar geworden. 
De tempratuur van het water staat voor je levenshouding. Heet staat voor 
een gelovige. Koud voor een ongelovige. De gemeente van Laodicea was 
lauw. Ze geloofden wel maar deden ook met wereldse dingen mee. Voor 
een ander was niet te zien dat ze christen waren. 
Jezus zegt hier, door middel van Johannes, is vers 15 dat je beter warm of 
koud kan zijn. Als je warm bent geloof je. Als je koud bent is het 
noodzakelijk dat je je gaat bekeren. Maar als je lauw bent, ben je 
onbruikbaar voor het koninkrijk van God. 
 
- Waaraan kan een ander zien dat je een christen bent? 
+ Ken jij een liedje die gaat over Jezus?  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijk zag het aquaduct er zo uit.  

 
 
 
 

 



Lezen: Genesis 3:14-19 
 
De natuur 
Om van de natuur te kunnen genieten, hoef je niet perse naar het 
buitenland te gaan. Soms hoef je maar een klein stukje te lopen of rijden 
en je kunt er al wat van zien. 
In de vakantie zien je weer andere dingen. Misschien wel bergen, zee of 
wilde dieren. Een unieke ervaring. Vaak wordt er dan gezegd dat Gods 
schepping wel heel erg mooi is. 
 
Hoe mooi zou de schepping wel niet zijn geweest voor de zondeval? Toen 
was alles nog niet onder de invloed van de zonde. Van de satan. Na de 
zondeval veranderde niet alleen de mensen en dieren maar ook de natuur. 
Adam moet zwoegen om het land te bewerken. Dorens en distels zouden 
erin opkomen. (Genesis 3:18) 
Heel Gods schepping zucht onder de zonde. De aarde, dieren en mensheid. 
(Romeinen 8:22+23) 
 
Maar er is hoop. In Openbaring 21:1 krijgt Johannes een visioen. Daarin  
wordt ons belooft dat deze schepping vernieuwd zal worden. Alles wordt 
nieuw. De hemel en de aarde. Er is dan geen zonden en verdriet meer. 
(Openbaring 21:4) Alles wat je als negatief kan benoemen, is er niet meer. 
Dan is de natuur weer volmaakt. 
 
[Er zal een voordurende vijandschap zijn tussen God en de satan. En tussen 
hun volgelingen. Maar uiteindelijk zal God overwinnen. Dit is de 
moederbelofte (porto-evangelie). Genesis 3:15] 
 
- Leeft jij met de toekomst in je achterhoofd? 
+Wat heb je vandaag allemaal buiten gezien? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lezen: Genesis 28:10-22 
 
Slapen 
Er zijn uitzonderingen maar meestal kost slapen enige moeite in de 
vakantie. Een vreemd bed. Andere geluiden. Ook gaan we later in en uit 
bed. Helemaal als het een hete dag is geweest. 
 
De luxe van een bed of iets dergelijks was lang niet aan de orde in de tijd 
van de Bijbel. Vaak was het een matje of de mantel of een kleed waar men 
op sliep. Alleen de rijksten hadden het beter voor elkaar. 
Herders, bodes of soldaten lagen gewoon op de grond. Misschien met hun 
hoofd op iets zachts maar een steen werd ook wel gebruikt.  
Jacob deed dit ook. We lezen dit in vers 11. Zijn ‘kussen’(de steen) werd 
een gedenksteen, die hij overgoot met olie en noemde de plek Bethel. Huis 
van God. 
Jacob doet ook een gelofte naar God toe. Als God dit alles doet “dan zal de 
HEERE mijn tot een God zijn.” (vers 21b) De gelofte van Jacob lijkt 
misschien wel meer op een eis naar God toe. Maar deze vorm komen we 
wel vaker tegen in de Bijbel. (Bijvoorbeeld 1 Kronieken 4:10) Het was meer 
een gewoonte in die tijd. 
God geeft hier ook geen reactie op.  
Jacob maakt ook niet kenbaar wat hij zal doen als God hem dit niet geeft. 
Hij is duidelijk op zoek naar zekerheid. Mogelijk komt dit door zijn 
ervaringen met Esau. 
Wel wil Jacob van alles een 10e geven van wat hij van God krijgt. (vers 22b) 
Hiermee volgt Jacob het voorbeeld van zijn opa Abraham op.  
 
- Heb jij eisen naar God toe? 
+ Heb je lekker geslapen afgelopen nacht?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan jij een bed opmaken? 
 

 
 



Lezen: Job 40:15-31 
 
Dierentuin 
Bij kinderen valt het goed in de smaak om naar een kinderboerderij of 
dierentuin te gaan. Tegen een roofvogelshow zullen ze vast ook geen nee 
zeggen. 
In het wild is het nog mooier. Of door middel van een safari. Geweldig is 
het dan om te zien hoe ze in het wild leven. 
 
In de tijd van de Bijbel waren er tal van wilde dieren. Simson met een 
leeuw is een bekend verhaal. Maar in het Bijbelboek Job komen er ook 
wilde dieren voor. De behemoth en de leviathan. Heb je daar wel eens van 
gehoord? 
Als je kijkt naar de omschrijving van deze dieren, zijn ze niet te vergelijken 
met de dieren van tegenwoordig.  
In vers 17 wordt gezegd dat de staart van de behemoth als een ceder is. 
Een ceder kan wel 50 meter hoog worden en heeft ribbels. Ook andere 
gegevens duiden op een uitgestorven dier en geen nijlpaard wat in 
sommige vertalingen staat. 
Over de leviathan wordt in vers 25 en 26 weergegeven dat hij niet 
makkelijk is te vangen. In vers 30 staat hoe gevaarlijk hij is. Mogelijk was dit 
een zeer groot zeedier en geen krokodil omdat die niet leven in de zee, 
waar de leviathan wel was. (Psalm 104: 25+26). 
Van beide dieren wordt gedacht dat het een dinosaurus moet geweest zijn.  
 
God heeft ons de natuur en de dieren gegeven om van te genieten en te 
gebruiken en niet om te misbruiken. Wees er zuinig op. 
 
- Kan je nog een dier noemen die in de Bijbel genoemd wordt? 
+ Wat is jouw favoriete dier en waarom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Lezen: Johannes 11:5-11 
 
Op bezoek 
Ben je wel eens op bezoek gegaan tijdens een vakantie of kreeg je wel eens 
bezoek van familie of vrienden? 
Als deze mensen in de buurt zijn van je vakantieadres, is dit wel een ideale 
kans. 
Oude koeien komen dan vaak aan de orde maar ook nieuwe verhalen over 
werk, huis of gezin. Een gebakje past er dan ook wel bij. 
 
Of mensen in de tijd van de Bijbel op vakantie gingen, wordt niet vermeld 
in de Bijbel maar op verschillende plekken wordt wel beschreven dat ze 
bezoek kregen of op visite gingen. 
Ook Jezus ging op bezoek bij vrienden. Zijn beste vrienden waren misschien 
wel Maria, Martha en Lazarus.   
In Johannes 5:11 staat: “Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus 
lief.”  De liefde was wederzijds. Maria zalfde Jezus Zijn voeten en droogde 
ze af met haar haren. (12:3) Dit was een teken van grote liefde voor Jezus 
als mens maar ook har Heer en Heiland.  
In Johannes 11: 33, 35 en 38 staat dat Jezus verdriet had over het 
overlijden van Lazarus. Dit is ook een tekst waarin duidelijk wordt dat Jezus 
als een mens op aarde was. Maar wel als Gods zoon. 
Het liefhebben van Jezus naar deze vrienden toe is meer dan het 
liefhebben wat wij onderling hebben. Dit liefhebben is van goddelijke aard. 
Agapè staat er in de oorspronkelijke vertaling. De liefde van God naar de 
mens toe. Jezus hield van ze omdat ze godvrezend leefden en Hem aan 
namen als de Messias. 
 
- Wat is voor jouw een goede vriend? 
+ Hoeveel vrienden heb je?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lezen: Lucas 4:16-20 
 
Lezen 
Bij uitstek is deze periode geschikt om eens een goed boek te lezen. Jong 
en oud slepen kilo’s aan boeken mee om ze achter elkaar uit te lezen. Tot 
in de late uurtjes wordt bladzijde na bladzijde verslonden. Op de bank of bij 
een vuurtje. 
 
Lezen, of voorlezen, gebeurde ook door mensen die we kennen uit de 
Bijbel. Zo werd de wet voorgelezen aan het volk Israël en las de kamerheer 
uit Ethiopië op zijn reis uit het Bijbelboek Jesaja. (Hand. 8:26-40) 
In de synagogen werden heel wat boekrollen bewaard. Bijbelse boekrollen 
maar ook wetenschappelijke en geschiedkundige verhalen. 
Schriftgeleerden onderwezen de mensen hier uit. Er waren complete 
scholen waar dagelijks onderwijs werd gegeven. Verschillende stromingen 
waren er die soms flink met elkaar in de clinch lagen. 
Op de Sabbat was het de gewoonte dat iemand zou voorlezen uit een 
boekrol en er een uitleg van zou geven. Jezus deed dit in dit tekstgedeelte. 
Dit was in Nazareth. De plaats waar hij was opgegroeid.   
Hij las voor uit Jesaja 61 vers 1 en 2. Met deze tekst geeft Jezus aan wat de 
basis is van Zijn aardse werken. Als Messias is Hij op aarde.  
De uitleg werd Hem niet in dank afgenomen. Ze dreven Hem de stad uit om 
Hem uiteindelijk van de berg af te gooien. De luisteraars waren er van 
overtuigt dat Jezus niet de waarheid sprak.  
“Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.” (vers 30) Hiermee 
toonde Jezus  Zijn macht en de komende overwinning van de dood. 
 
- Hoe reageer jij als je een dwaling hoort? 
+ Lees je graag? Wat lees je het liefst? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lezen: Richteren 14:1-19 
 

Slecht weer 
Vooral in Nederland, maar ook wel daar buiten, komt het amper voor dat 
in de vakantie het elke dag mooi weer is. Of het regent een keer, of veel 
wind, of een koude dag gooit dan roet in het vakantieplezier. 
Dan maar binnen blijven en spelletjes doen of met je vakantieboekje bezig. 
Zo’n boek is bij uitstek een goede oplossing want vaak is het boekje gevuld 
met tekeningen, mopjes, puzzels en raadsels. 
 
Met het laatste wisten de mensen eeuwen geleden daar ook wel raad mee. 
Raadsels werden vaak gegeven op feesten. Zo ook bij het huwelijksfeest 
van Simson en zijn aanstaande Filistijnse vrouw. (Er wordt verder geen 
naam van haar genoemd in het leesgedeelte.) 
Het raadsel was schijnbaar zo moeilijk dat de 30 mensen, waar Simson het 
aan vertelde, dreigden de vrouw en het huis van haar vader in de fik te 
steken. (vers 15) 
Na veel gezeur en gehuil geeft Simson de vrouw het antwoord, en zij aan 
de 30 mensen, waardoor deze mensen dit aan Simson kon vertellen. Ze 
zouden er nooit achter gekomen zijn als ze het zelf hadden moeten 
bedenken. Simson houdt zichzelf aan zijn belofte en zorgt er voor dat de 30 
mensen onder- en bovenkleding krijgen. Hij krijgt de kleding bij elkaar om 
30 Filistijnen uit Askelon te doden in.  
Door de actie van deze vrouw, is het nooit tot een huwelijk gekomen. Ze 
werd waarschijnlijk gegeven aan 1 van de 30 mensen. 
 
- Kan jij je het gedrag van de 30 mensen je voorstellen? Zou jij ook zo 
reageren? 
+ Weet je ook een raadsel?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lezen: Marcus 2:14-17 
 
Eten buiten de deur 
Na een lange dag opstap te zijn geweest, is het wel erg fijn om daarna naar 
een restaurant te gaan. Tussen de middag een patatje eten of een broodje 
valt ook wel in de smaak. 
Op de kilootjes letten gebeurd dan niet. Dat komt na de vakantie wel weer. 
Een ijsje, een visje of een halve rookworst gaat er ook vaak wel in. 
 
Het was dan wel geen restaurant maar Jezus werd uitgenodigd om bij Levi 
te gaan eten. Dit gebeurde nadat hij door Jezus was geroepen. 
In die tijd lagen de mensen op hun zij, in een kring, rondom de tafel. 
Probeer het maar eens een keer. 
De geleerden spraken er schande van dat Jezus bij zo’n figuur in huis ging. 
Een tollenaar inde belasting voor de Romeinen. Vaak vroegen ze meer geld 
om er zelf daardoor beter van te worden. 
Maar Jezus zei daar op: “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar 
wie ziek zijn wel.” (vers 17) 
Levi kon Jezus nog niet. Hij had Hem wel nodig in zijn leven. Ieder mens 
heeft Jezus nodig in zijn of haar leven. Zonder Jezus in je leven, ziet het er 
somber uit. 
In alle evangeliën is te lezen dat Jezus juist met mensen om gaat waar de 
geleerden met een boog om heen liepen. Zieken, armen, mensen uit 
andere landen. Iedereen was bij Hem welkom.  
Jezus was als voorbeeld voor de apostelen. Zij gingen ook als een ‘dokter’ 
de wereld over om mensen te ‘genezen’.  
 
- Heb je wel eens een gesprek gehad met iemand die een ‘dokter’ nodig 
had? 
+ Wat is je lievelingseten? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lezen: Jona 3:1-10 
 
Wandelen 
Heel wat mensen gaan in de vakantie grote afstanden fietsen en/of 
wandelen. Er zijn verschillende boekjes te koop met allerlei routes er in 
met afstanden van een paar kilometer tot en met heel veel. 
Is dit ook 1 van jouw bezigheden? 
 
In de Bijbel werd er ook hele afstanden gewandeld. Bijvoorbeeld Jona. Hij 
werd door God naar Nineve gestuurd om de ondergang van de stad aan te 
kondigen. Hij liep een dagreis en vertelde dit aan de bevolking. (vers 4) 
Waarschijnlijk vertelde hij dit de hele dagreis door en niet op 1 moment. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat niet de stad Nineve maar het 
district Nineve 3 dagreizen groot was. 
Een dagreis was ongeveer 20 kilometer, als je dit lopend deed. Een exacte 
afstand is niet precies te zeggen. 
Het district had een diameter van 3 dagreizen. Zo’n 60 kilometer zou dit 
zijn. Dus dit was een aardig groot gebied. 
Of Jona de het hele district door is geweest, maakt dit hoofdstuk niet 
duidelijk. Gezien het gedrag van Jona zou het best wel eens kunnen zijn van 
niet. 
 
De boodschap van Jona kwam wel bij de bevolking aan. Ze gingen volledig 
in de rouw. Mensen en dieren. (vers 5-8) Het hele land was in de rouw, in 
de hoop dar God van gedachte zou veranderen. Ook de koning deed hier 
aan mee. 
God kreeg berouw van zijn plannen en spaarde Nineve.  
 
- Als je spijt hebt van je daden, ga je dan daarmee naar de Heer? 
+ Wat is je grootste wandeling die je hebt gemaakt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lezen: Genesis 12:1-9 
 
Terug naar huis 
De dag om terug te gaan naar huis, komt in zicht. De koffers worden 
ingepakt en de boel wordt schoongemaakt. Verschillende dingen wordt al 
vast in de auto gestopt en afscheid wordt er al genomen van vriendjes en 
vriendinnetjes.  
De stress komt om hoog. Het humeur is soms wat minder gezellig. 
 
Of Abram last had van stress, wordt niet duidelijk maar het is toch heel wat 
wat God van hem vraagt. Je land en familie achter je laten om naar een 
land te gaan waar hij mogelijk nog nooit is geweest. 
Eerst verhuizen de vader van Abram er zijn hele familie van Ur der 
Chaldeeën naar Haran. (Genesis 11:31) Daarna gaat Abram, met zijn 
halfzuster en vrouw Sara en zijn neef Lot naar het beloofde land. 
Wat Abram allemaal meenam op zijn reis naar huis (beloofde land) is wel 
iets meer dan wat er in een auto zou passen. Slaven, knechten, en dieren 
zullen ook meegegaan zijn. Abram was een nomade. Een reizende herder. 
De kuddes in die tijd waren heel erg groot. Meerdere diersoorten waren bij 
elkaar. Geiten, schapen en kamelen.  
Een uniek verhaal is het. Iemand die de afgoden diende maar ook God 
kende via zijn voorouders. Van Noach en de zondvloed wist hij vast wel. 
Abram, die op reis ging naar een land die hij niet kon. (Hebreeën 11:8) 
Abram liet al zijn zekerheden achter. Abram vertrouwde op God. (vers 1) 
Daar zal God hem tot een groot volk maken en hem zegenen. Maar Abram 
zal daar ook tot een zegen zijn. 
 
- Zou jij alles kunnen achterlaten zoals Abram, om ergens anders een 
bestaan op te bouwen? En als God dit van je vraagt? 
+ Wat voor werk zou je later willen gaan doen? Ook herder zoals Abram? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


