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De gezindheid van Christus  
Toelichting voor gespreksleiders 

Jaarthema: Geloven doe je samen Groeigroepen C.G.K. Groningen 

Bijbelgedeelte: Filippenzen 2:1-11 en Efeze 4: 17-24          Seizoen 2009/2010 nr. 3 

 

 

Bezinning vanuit de bijbel 

 

Filipenzen  2: 1- 11 

1. De vernedering door de kruisdood  en de verheffing door God  

2. Christus was ‘in de gestalte van God” hierbij moeten we niet denken aan een uiterlijke 

overeenkomst, maar aan de heerlijkheid van God. De eerste mens weerspiegelde het beeld en de 

heerlijkheid van God. De eerste mens wilde   vervolgens ‘aan God gelijk zijn’ (Gen.3:5vv.). 

Met het ‘aan God gelijk zijn’ kan de goddelijke natuur bedoeld zijn, die Christus had kunnen 

vasthouden, of bv. de heerschappij over de schepping, die Christus had kunnen nastreven. De eerste 

Adam zwichtte voor de verzoeking van de duivel om het ‘aan God gelijk zijn’ te verkrijgen; Christus 

wees de verzoeking om van de duivel de heerschappij over de aarde te verkrijgen van de hand 

(Matt.4:8-10). Hij wilde door gehoorzaamheid aan God de heerschappij ontvangen (vs.9). 

 3.Weg met  zelfzucht: heb het goede met je naaste voor. Weg met uit zijn op eigen eer: dat gaat alleen 

maar ten koste van anderen. Weg met  eigen belang: heb oog voor de mensen om je heen. Weg met die 

hoogmoed: leer wat ootmoed is.  

 Christus gaf zich vrijwillig over aan onbegrip, vernedering, lijden. Hoe moeilijk vinden wij het om 

zekerheden of verworvenheden op te geven. Christus klampte zich hier niet aan vast.  

 

Efeze 4: 17-24 

4- 6 Als je kijkt hoe mensen zonder God leven dan zie je leegte die mensen wel proberen te vullen met 

allerlei prikkels, maar ze blijven leeg. Paulus zegt: Jullie zijn, doordat je Christus kent, niet zo als die 

mensen. Je geest en je denken, dus je diepe binnenkant, verandert. Als je samen in de gemeente de 

liefde van Christus leert kennen, zul je volstromen met Gods volkomenheid. De diepe verandering die 

Christus je wil geven, is de zekerheid dat je bij God hoort. Dat je een plek hebt bij Christus in de 

hemel. Dat is je diepste wezen: ik ben van Christus. Je hoeft dus niet op zoek naar wie je bent. Je hoeft 

niet zelf je plek te veroveren. Je hebt je plek gekregen. Je bent van Christus. 

Zo heb je Christus niet leren kennen = jullie weten beter èn jullie moeten beter weten 

 

Toepassing   

7/8 Probeer eerlijk naar jezelf en anderen te kijken. Genieten van mooie dingen in elkaar en benoem 

die ook. Bedenk ook hoe trots en minderwaardigheidsgevoelens dit in de weg kunnen staan. Bespreek 

met elkaar hoe je als gemeenteleden elkaar zou kunnen helpen om met Gods ogen naar jezelf en naar 

de anderen te kijken. 

 

9. Probeer eens te bedenken hoe stadsgenoten naar ons als gemeente kijken, wat zouden ze van ons 

mogen verwachten als wij de gezindheid van Christus hebben. 

 

10. Als er aan genade voorwaarden zitten, is genade geen genade meer. Er zit voor ons gevoel een 

soort spanning tussen genade aan de ene kant en wat God van ons verwacht aan de andere kant. En je 

kunt gemakkelijk alles gooien op Gods genade. Dan wordt God dan snel eigenlijk een goeierd, 

die niet boos te krijgen is, of die z’n waarschuwingen toch niet waarmaakt. Je kunt ook alle accent 

leggen op een heilig leven, en vooral doorhameren op het gebod om heilig te leven. Dan verdwijnt de 

genade door de achterdeur. 

Het is de wil van God dat je een heilig leven leidt, dat betekent : God wil dat, dáár is hij met jou op uit. 

En Hij wil jou daar brengen. Verwacht ook dat van God .   


