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Ontmoeting met elkaar

Let erop dat het voor sommigen niet gemakkelijk is om via dit lied te spreken over “de hand van de Here”. 

Er kunnen allerlei pijnlijke ervaringen zijn waardoor emoties naar boven komen. Sommigen hebben moeite 

met “vertrouwen”. Probeer te voorkomen dat rationele overwegingen kortsluiting maken met de emotie…

Inleiding

In principe hoort dit thuis gelezen te zijn en kan de gespreksleider volstaan met een korte samenvatting.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Open vraag.

2. Tip: start met de troon, de 7 fakkels en de glazen zee 

3.     God zelf wordt niet echt beschreven. De blik wordt direct naar beneden gericht. We lezen alleen over de 

afstraling van zijn heerlijkheid. De majesteit van God is te verheven om zo maar oog in oog met Hem te 

staan. Als het gaat om God past ons grote eerbied en diep ontzag…..

4.    De regenboog wijst op het verbond. God heeft zijn Woord gegeven. Wij mogen rekenen op zijn goedheid 

en trouw, al verdienen wij die niet…..

5-7 Open vragen.

8. De krans (de Romeinse keizers hadden geen kroon maar een (lauwer)krans) is het teken van status en 

eer. Door deze neer te leggen voor de troon wijzen de “oudsten” erop dat ze alles van God hebben 

ontvangen. Daarom eren zij Hem daarvoor. 

Voor ons betekent dit: bewustwording van kleinheid en afhankelijkheid van onze kant en grote goedheid 

aan Gods kant. Dit stemt tot diepe dankbaarheid!

9. We zijn door Hem gekocht met zijn eigen bloed. Gered van de eeuwige toorn. Maar dat niet alleen. We 

mogen Hem dienen als priester met koninklijke waardigheid…. 

10. Op de één of andere manier zijn mensen soms totaal verblind. Argumenteren helpt je meestal niet 

verder. Belangrijk is het om voor jezelf bijbelse argumenten te hebben. Je kunt dan aangeven: volgens 

mij is het zo en zo, daar en daar om. Veel belangrijker is om de mensen uit te nodigen om in één of 

andere kleine groep nader met Jezus kennis te maken. Dat kan b.v. onder de noemer van 

“geloofsverdieping”. De ontmoeting met de levende Jezus doet wonderen….  

11. “Niet door kracht of geweld…..” Waarheid, liefde, geduld, nederigheid, trouw en dat soort zaken leiden 

tot overwinning. Kunstjes, listen, geweld, macht etc. horen niet in de kerk….

12.  Er is meer eerbied nodig, meer echte aanbidding van God. 

13.  Open vraag.

Dankgebed en voorbede

Het lijkt me passend om te proberen vorm te geven aan de aanbidding van God. Dat kan b.v. door van te 

voren af te spreken dat er een moment van stilte is, waarbij ieder in gedachten het goede van God naar voren 

haalt en Hem daarom eer bewijst (vergelijk Openbaring 5: 13).

Evaluatie

Op de toerustingavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren altijd geëvalueerd en 

de nieuwe papieren doorgesproken. We moedigen de gespreksleiders dan ook van harte aan op deze avonden 

aanwezig te zijn. 

Wanneer je niet bij deze avonden aanwezig kunt zijn en heb je toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort ter verbetering van de gesprekspapieren in het 

algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl), of doorgeven via de telefoon (050-4028803). 


