
Zeven gemeenten
Toelichting voor de gespreksleiders

Groeigroepen C.G.K. Groningen

Bijbelstudie: Openbaring 2: 1 – 3: 22 Seizoen 2005/2006, nr. 5

Ontmoeting met elkaar

Beide kopjes sluiten nauw bij elkaar aan. Je hoeft ze niet persé allebei in bespreking te nemen….

Inleiding

In principe hoort dit thuis gelezen te zijn en kan de gespreksleider volstaan met een korte samenvatting.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Open vraag.

2. De kandelaar wegnemen betekent dat er geen gemeente van Christus meer in de stad zal zijn. Blijkbaar 

kan de Here hiertoe besluiten….      

3.     Open vraag.

4.    Het onderstreept de grote verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan het spreken van God.

5-7 Open vragen.

8. Opvallend vind ik het verlangen van de Here naar de bekering van “Izebel”. Ook de ziekte die Hij zendt 

wil haar tot nadenken stemmen. Haar aanhangers worden zo nodig door een grote verdrukking op de 

knieën gedwongen…. De uitdrukking “overspel bedrijven” zal net als heel vaak in het OT moeten 

worden opgevat als een beeld voor de ontrouw aan God door het dienen van afgoden. 

9. Het is net alsof de Here Jezus de getrouwe rest van de gemeente een hart onder de riem wil steken: “Ik 

leg je geen bijzondere last of verplichting op”. Leven met Hem is genoeg!

10. Niets is zo belangrijk voor de Here dan dat we zijn Woord serieus nemen. De gemeente Filadelfia 

gelooft werkelijk wat Jezus heeft gezegd. Daarom is men ook trouw tot het uiterste. Ik vind het 

geweldig om te zien hoe de Here dat beloont door het “onmogelijke” te laten gebeuren! Als wij vandaag 

verlangen naar een “opwekking” in Nederland en in het bijzonder in Groningen, dan zullen we 

bijzondere aandacht moeten geven aan deze tekst….! Tegelijkertijd is dan ook duidelijk, dat die 

“opwekking” geen “automatisch” gevolg zal zijn op onze trouw….. De Here is vrij in wat Hij wil 

doen….

Nog een opmerking over “de Joden”. Als we b.v. het boek Handelingen lezen, dan zien we hoe groot het 

verschil is binnen het Joodse volk als het gaat om de benadering van de christenen. Er is een (klein) deel 

dat zich fanatiek tegen hen keerde en hen met alle middelen bestreed. Deze mensen worden door Jezus 

aangeduid als “geen Joden (Gods volk!)” en een synagoge van Satan. Dit is geen algemeen oordeel!

11. Hier ligt denk ik een enorm punt (vergelijk Johannes 15: 5)!

12.  Ik vind het spreken van de Here zo geweldig uitnodigend. Hij neemt ons volstrekt serieus. Hij dwingt 

niet, maar draagt zoveel aan, dat je wel een grote sukkel zou zijn om er niet op in te gaan….

13.  In de vragen 2 en 8 kregen we hier ook al mee te maken: “de kandelaar” kan worden weggenomen. Er 

       kan ziekte en verdrukking komen, bescherming kan worden weggenomen. Eigenlijk valt te denken aan   

      alle vormen van onheil. Voor ons is het erg moeilijk om dat te rijmen met de liefde van God. Het boek  

      Job worstelt heel in het bijzonder met de vraag: hoe kan God het toestaan dat iemand “zonder reden”  

      door onheil getroffen wordt (Job 2: 3). Er zijn hier veel meer vragen dan antwoorden. In elk geval kan 

      nooit een automatisch verband gelegd worden tussen “ellende” en “Gods oordeel”. In elk geval weten we 

      dat we ermee bij Hem terecht kunnen. En Jezus is de Hogepriester, die voor ons pleit. Hij weet wat lijden 

      inhoudt. Als we Hem voor ogen houden die Zichzelf aan het kruis gaf, dan hebben we niet op alle 

      vragen een antwoord. Maar we zien wel zijn liefde voor ons….. 

Dankgebed en afsluiting, b.v. met een lied

In verband met de nodige extra uitleg bij de tekst was er geen ruimte meer op het gesprekspapier voor een 

lied. Hier ligt een schone taak voor de gespreksleider……

Evaluatie

Eventuele opmerkingen of vragen kun je mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl) of je kunt telefonisch contact opnemen 

(050-4028803).


