
 
 
 

   

Maranathakerk 8 maart 2026 ochtend  

Liturgie Ontmoetingsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
8 maart 2026, 9.30 uur ds. Rik Bikker Maranathakerk 
 
 
Bijzonderheden: 3e lijdenszondag 
Bijbellezer: Annemieke Mendelts 
Kindernevendienst: 1-2, 3-4, 7-8 
 
 
Welkom & mededelingen 
Zingen Psalm 5: 1, 3 , 7 LvK Laat mij mijn Koning 
Stil gebed, votum en groet (staande) 
Zingen Opwekking 689 Spreek O Heer 
Kindermoment en -lied 
Wet en gebed 
Zingen Gezang 437 :1,2,3 LvK Vernieuw Gij mij  
Bijbellezen Mattheus 17: 1 – 13 NBV 21 
Verkondiging     
Zingen Gezang 192: 1, 2, 5, 6 LvK O kostbaar kruis 
Dankgebed en voorbede  
Collecte      
Slotlied Opwekking 851 Prijs de Koning  
Zegen 
  



 
 
 

   

Welkom & mededelingen 
 
Psalm 5: 1, 3 , 7 LvK  
 
Laat mij, mijn Koning, tot U spreken. 
Vroeg in de morgen kom ik, HEER, 
en leg mijn noden voor U neer. 
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: 
ik wacht uw teken! 
 
Ik zal mij naar uw Huis begeven. 
Door uwe goedertierenheid 
word ik uw tempel ingeleid 
en buig mij, Koning van mijn leven, 
in vrees en beven. 
 
Want Gij vervult wat Gij beloofde, 
die vromen met uw zegen dekt: 
o HEER, uw sterke vrede strekt 
tot schild en schutse voor de hoofden 
van die geloofden. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Opwekking 689  
 
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons, 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu, 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit, 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Kindermoment en -lied 
 
Wet en gebed 
 
Gezang 437 :1,2,3 LvK  
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Bijbellezen Mattheus 17: 1 – 13 NBV 21 
 
Verkondiging  
    
Gezang 192: 1, 2, 5, 6 LvK  
 
O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 



 
 
 

   

Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 
En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 
 
De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecte   
    
Opwekking 851  
 
Heer, wij dwaalden in het donker, 
zonder hoop, zonder licht, 
maar U kwam vanuit de hemel; 
vol van liefde was uw blik. 
Om de wet en de profeten 
te vervullen kwam Gods Zoon; 
uit een jonge maagd geboren, 
in een stal, ver van zijn troon. 
 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie-in-één; 
God vol glorie, Majesteit. 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 
 
Om het koninkrijk te brengen, 
zocht U wie naar U niet zocht; 
zo hebt U verloren mensen 
door uw kruisdood vrijgekocht. 
U dacht zelfs in al uw lijden 
aan de hoop die vóór U lag; 
want uw dood zou ons bevrijden, 
Jezus, alles is volbracht! 
 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie-in-één; 
God vol glorie, Majesteit. 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 
 



 
 
 

   

Met de adem ingehouden 
keek de hemel ’s morgens vroeg 
hoe de steen werd weggerold 
en het Lam de dood versloeg. 
Doden kwamen uit hun graven, 
mens en engel stond versteld; 
wie in Hem geloven, juichen, 
door de Vaders macht hersteld. 
 
Zo is Christus’ kerk ontstaan, 
en zijn Geest ontstak de vlam. 
En dit eeuwenoude nieuws 
dooft niet uit, wankelt niet. 
Door zijn bloed en in zijn naam 
ben ik vrij – voor altijd vrij! 
Want, met Jezus opgestaan, 
woont het Leven zelf in mij! 
 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie-in-één; 
God vol glorie, Majesteit. 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. (x2) 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 
 
Zegen 
 
 
 
 


