
 
 
 

   

Maranathakerk 8 maart 2026 middag WvS 

Liturgie Verdiepingsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
8 maart 2026, 16.30 uur ds. Wim-kees van Slooten Maranathakerk 
 
 
 
Welkom & mededeling 
Aanvangslied (staande): P84: 3 en 4 NB Welzalig, die uit Uw kracht leeft- Van kracht 
tot kracht gaan zij steeds voort 
Stil gebed, votum en groet (staande) 
Zingen: P130: 3 en 4 NB Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer- Gij al Gods 
bondsgenoten, ziet naar Zijn toekomst uit 
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige Geest 
Schriftlezing: (HSV) Hb 12:1-3 Volharden in geloof in Jezus 
Verkondiging 
Gebed 
Zingen: Weerklank505: 1, 4 en 5 Ga niet alleen door ’t leven – Welzalig, de het 
ervaren – En dan, als het leed der aarde voor immers is gedaan 
Inzameling van de gaven 
Samenvatting van de preek in het Engels  
Lied voor onze Inlia-gasten:  
Power of the Cross ft. Laura Story, Oliver Rea, New Irish Choir and Orchestra – 

https://youtu.be/vuKlGIg6U1M?si=K1H-qMfD8a2cPP0m 
Zingen: Weeklank460: 1, 2 en 3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 
Zegen 
 
  



 
 
 

   

Welkom & mededeling 
 
Psalm 84:3, 4 
 
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Psalm 130:3. 
 
Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God den HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 
Gij al Gods bondgenoten, 
ziet naar zijn toekomst uit! 
De HEER is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 
 
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige Geest 
 
Schriftlezing: (HSV) Hebr 12:1-3 Volharden in geloof in Jezus 
 
Verkondiging 



 
 
 

   

Gebed 
 
Weerklank505: 1, 4 en 5  
 
Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven; ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween 
en zoveel leed te dragen: ga niet alleen! 
  
Wat klaagt gij om een wonde, die slechts erbarming sloeg? 
Wat zucht gij om de zonde, die uw Verlosser droeg? 
Wat staat gij angstig, droevig, als waart gij steeds alleen? 
Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! 
  
Welzalig die ’t ervaren dat Hij hun alles is; 
dan kennen z’ in gevaren bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in Zijn armen door alle nood hen heen. 
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 
  
Inzameling van de gaven 
 
Samenvatting van de preek in het Engels  
 
Lied voor onze Inlia-gasten:  
Power of the Cross ft. Laura Story, Oliver Rea, New Irish Choir and Orchestra – 
https://youtu.be/vuKlGIg6U1M?si=K1H-qMfD8a2cPP0m 
 
Weeklank 460: 1, 2 en 3  
 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta.  
 
U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
 



 
 
 

   

Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan.  
 
Zegen 
 
 
 
 


