
 
 
 

   

Maranathakerk 5 april 2026 ochtend WvS 

Liturgie Paasdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
5 april 2026, 9.30 uur ds. Wim-kees van Slooten Maranathakerk 
 
 
Kindernevendienst: 1-2, 3-4, 7-8 
Bijbellezer: Marijke Meijer 
 
 
Welkom & mededelingen 
Zingen (staande): All hail King Jesus 
 O799 In eeuwigheid  
 https://youtu.be/daPifO_1Pt4?si=VZNyUUj6hMg_3hQn 
Zingen (voor zover mogelijk staande): HH167: 1, 2 en 3 Christus, onze Heer, 
verrees-Prijs nu Christus – Maar Zijn lijden en Zijn strijd 
Wet  
Zingen O843 Vaste Hoop 
Gebed, voorbede en dankzegging 
Kindermoment en -lied 
Kinderen gaan onder naspel van het kinderlied naar hun nevendiensten  
Aansluitend zingen P98: 1 en 2 OB 1773 
Schriftlezing & thema Mc16 NBV21 Opstandingskracht 
Verkondiging 
Gebed 
Zingen P118: 5 NB De Heer is mij tot hulp en sterkte 
Onder naspel de inzameling van de gaven 
Aansluitend zingen (staande) This is amazing grace (Phil Wickham)  
 HH200 U zij de glorie 
Gebeds- en dankteam 
Zegen 
 
  



 
 
 

   

Welkom & mededelingen 
 
Zingen: All hail King Jesus 
 
There was a moment when the lights went out 
When death had claimed its victory 
The King of love had given up His life 
The darkest day in history 
 
There on a cross they made for sinners 
For every curse His blood atoned 
One final breath and it was finished 
But not the end we could have known 
 
For the earth began to shake, and the veil was torn 
What sacrifice was made, as the heavens roared 
 
All hail, King Jesus 
All hail the Lord of heaven and earth 
All hail, King Jesus 
All hail the Savior of the world 
 
There was a moment when the sky lit up 
A flash of light breaking through 
When all was lost He crossed eternity 
The King of life was on the move 
 
For in a dark, cold tomb, where our Lord was laid 
One miraculous breath, and we're forever changed 
 
All hail, King Jesus 
All hail the Lord of heaven and earth 
All hail, King Jesus 
All hail the Savior of the world 
All hail, King Jesus 
All hail the Lord of heaven and earth 
All hail, King Jesus 
All hail the Savior of the world 
 
Let every knee, come bow before the King of kings 
Let every tongue, confess that He is Lord 
Lift up your shout, let us join with all of heaven 
Singing ho-ho-ho-ho-holy 
Singing ho-ho-ho-ho-holy 
Crying out ho-ho-ho-ho-holy 
Singing ho-ho-ho-ho-holy 
 
 



 
 
 

   

All hail, King Jesus 
All hail the Lord of heaven and earth 
And all hail, King Jesus 
All hail the Savior of the world 
 
All hail, King Jesus 
All hail, King Jesus 
All hail, King Jesus 
All hail, King Jesus! 
 
All hail, King Jesus 
All hail the Lord of heaven and earth 
All hail, King Jesus 
All hail the Savior of the world 
All hail, King Jesus 
All hail the Lord of heaven and earth 
All hail, King Jesus 
All hail the Savior of the world 
All hail, King Jesus 
All hail the Lord of heaven and earth 
All hail, King Jesus 
All hail the Savior of the world 
 
Opwekking 799 In eeuwigheid  
  
De middag kleurde zwart 
De hemel treurde zacht 
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen 
Hij werd voor ons vervloekt 
Vergoot voor ons Zijn bloed 
Zo heeft Hij onze straf gedragen 
 
Hij gaf één laatste schreeuw 
De hemel keek en zweeg 
Gods Zoon werd naar het graf gedragen 
Een oorlog in het graf 
De dood werd overmand 
Op eigen grond voorgoed verslagen 
 
Opeens bewoog de grond 
De steen werd weggerold 
Volmaakte liefde won zelfs van het graf 
Nee, dood, jij heerst niet meer 
De Opgestane Heer 
Heeft al je macht gebroken 
 
 
 



 
 
 

   

Want Jezus leeft in eeuwigheid 
Verrezen Heer, in heerlijkheid 
Verheven en verheerlijkt 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 
 
Opeens bewoog de grond 
De steen werd weggerold 
Volmaakte liefde won zelfs van het graf 
Nee, dood, jij heerst niet meer 
De Opgestane Heer 
Heeft al je macht gebroken 
 
Want Jezus leeft in eeuwigheid 
Verrezen Heer, in heerlijkheid 
Verheven en verheerlijkt 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 
 
Halleluja, Hij leeft 
U leeft in eeuwigheid 
Oh in eeuwigheid 
Heer 
 
We zingen halleluja 
We zingen halleluja 
We zingen halleluja 
Het Lam is opgestaan! 
 
Want Jezus leeft in eeuwigheid (Hij leeft in eeuwigheid) 
Verrezen Heer, in heerlijkheid (Hij is verrezen) 
Verheven en verheerlijkt 
Jezus, Hij leeft! (Jezus, Hij leeft!) 
Jezus, Hij leeft! (Want Jezus leeft in eeuwigheid) 
 
Want Jezus leeft in eeuwigheid 
Verrezen Heer, in heerlijkheid 
Verheven en verheerlijkt 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 
 
Halleluja 
Hij leeft! Hij leeft! 
Zing halleluja 
Jezus, Jezus, ... 
 
 
 
 



 
 
 

   

HH167: 1, 2 en 3  
 
Christus, onze Heer, verrees 
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja! 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
Prijst nu Christus in ons lied, 
halleluja! 
Die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja! 
Die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja! 
Dat Hij zondaars 't leven gaf, 
halleluja! 
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja! 
Heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, 
halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, 
halleluja! 
 
Wet  
 
Opwekking 843  
 
Diep was de kloof die mij van U scheidde 
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht 
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel 
En sprak Uw naam uit in de nacht 
Toen brak Uw liefde dwars door het donker 
Dreef elke schaduw uit mijn hart 
Het eind is zeker: U heeft gewonnen 
Jezus, U mijn vaste hoop 
 
  



 
 
 

   

Wie kon op zoveel genade hopen? 
Wie peilt Uw liefde, betoond aan mij? 
U daalde af, Heer, vanuit de hemel 
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn 
U werd gekruisigd, ik ben vergeven 
De Koning zelf noemt mij Zijn kind 
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig 
Jezus, U mijn vaste hoop 
 
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij 
U breekt ketens, één voor één 
U brengt redding, U alleen 
Jezus, U mijn vaste hoop 
 
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij 
U breekt ketens, één voor één 
U brengt redding, U alleen 
Jezus, U mijn vaste hoop 
 
Vroeg in de morgen werd het bezegeld 
Uw dode lichaam werd opgewekt 
Het graf is open, de Leeuw verrezen 
Nu is de dood ook mijn eind niet meer 
Vroeg in de morgen werd het bezegeld 
Uw dode lichaam werd opgewekt 
Het graf is open, de Leeuw verrezen 
Nu is de dood ook mijn eind niet meer 
 
Jezus, U bent de hoogste Heer! 
 
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij 
U breekt ketens, één voor één 
U brengt redding, U alleen 
Jezus, U mijn vaste hoop 
 
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij 
U breekt ketens, één voor één 
U brengt redding, U alleen 
Jezus, U mijn vaste hoop 
 
Jezus, U mijn vaste hoop 
Levende Heer, mijn vaste hoop 
 
Gebed, voorbede en dankzegging 
 



 
 
 

   

Kindermoment en -lied 
 
Kinderen gaan onder naspel van het kinderlied naar hun nevendiensten  
 
Psalm 98: 1 en 2 OB  
 
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den Heer' met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Schriftlezing & thema Marc. 16 NBV21 Opstandingskracht 
 
Verkondiging 
 
Gebed 
 
Psalm 118:5 
 
De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Onder naspel de inzameling van de gaven 
 
  



 
 
 

   

This is amazing grace (Phil Wickham)  
 
Who breaks the power of sin and darkness 
Whose love is mighty and so much stronger 
The King of Glory, the King above all kings 
 
Who shakes the whole earth with holy thunder 
And leaves us breathless in awe and wonder 
The King of Glory, the King above all kings 
 
This is amazing grace 
This is unfailing love 
That You would take my place 
That You would bear my cross 
You lay down Your life 
That I would be set free 
Oh, Jesus, I sing for 
All that You've done for me 
 
Who brings our chaos back into order 
Who makes the orphan a son and daughter 
The King of Glory, the King of Glory 
 
Who rules the nations with truth and justice 
Shines like the sun in all of its brilliance 
The King of Glory, the King above all kings 
 
This is amazing grace 
This is unfailing love 
That You would take my place 
That You would bear my cross 
You lay down Your life 
That I would be set free 
Oh, Jesus, I sing for 
All that You've done for me 
 
Worthy is the Lamb who was slain 
Worthy is the King who conquered the grave 
Worthy is the Lamb who was slain 
Worthy is the King who conquered the grave 
Worthy is the Lamb who was slain 
Worthy is the King who conquered the grave 
Worthy is the Lamb who was slain 
Worthy, worthy, worthy 
 
This is amazing grace 
This is unfailing love 
That You would take my place 
That You would bear my cross 



 
 
 

   

You lay down Your life 
That I would be set free 
Oh, Jesus, I sing for 
All that You've done for me 
All that You've done for me 
 
HH200  
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Gebeds- en dankteam 
 
Zegen 
 


