
 
 
 

   

Maranathakerk 4 januari 2026 ochtend WdB 

Liturgie Ontmoetingsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
4 januari 2026, 9.30 uur ds. W. de Bruin, Meppel Maranathakerk 
 
 
Kindernevendienst: 1-2, 3-4, 7-8 
Bijbellezer: Henk Hofstee  
 
 
Welkom & mededelingen, voorbeden en dankzeggingen  
Zingen: (voor zover mogelijk staande) Psalm 135:1,2 (DNP)  
Stil gebed, votum en groet (voor zover mogelijk staande) 
Gods leefregels. Matteus 5:1-16 (NBV) 
Zingen: Psalm 135:5 (DNP)  
Gebed (met voorbeden en dankzeggingen) 
Kindermoment en -lied 
Bijbellezen: NBV21. Genesis 31:17-35 
Zingen: Psalm 135:6,7 (DNP)  
Bijbellezing 2: Hebr. 11:8-10 
Zingen (Extra): LB2013 Lied 256 (3x herhalen) à muziekteam (blijf met Uw genade 
bij ons) 
Bijbellezing 3: Matteus 28:18-20  
Zingen (Extra) LB2013 Lied 256 (3x herhalen) à muziekteam 
Verkondiging: God en de huisgoden 
Zingen: LB2013 833 (3x herhalen) muziekteam (neem mij aan zoals ik ben) 
Gebed 
Zingen: Opwekking 638 
Inzameling van de gaven  
Zingen slotlied LB1973 Gezang 293:1,2,3,4 (Wat de toekomst brengen moge) 
Zegen 
 
  



 
 
 

   

Welkom & mededelingen, voorbeden en dankzeggingen  
 
Psalm 135:1,2 (DNP)  
 
Halleluja! Prijs de HEER, 
dienaars van zijn huis en hof. 
Prijs zijn naam, geef God de eer. 
Hij is goed, breng Hem je lof. 
Jakob koos Hij voor zich uit; 
Israël nam Hij tot bruid. 
 
Groot is God; in zijn bestaan 
overtreft Hij elke macht. 
Aarde, lucht en oceaan 
zijn getuigen van zijn kracht. 
Wind en wolken wekt zijn stem; 
storm en regen zijn van Hem. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gods leefregels. Matteus 5:1-16 (NBV) 
 
Psalm 135:5 (DNP)  
 
Eeuwig is uw naam, o HEER. 
Altijd wordt uw roem vermeld. 
Alle generaties weer 
wordt uw liefde doorverteld. 
HEER, U hebt hun recht gedaan. 
Met uw volk bent U begaan. 
 
Gebed 
 
Kindermoment en -lied 
 
Bijbellezen: NBV21. Genesis 31:17-35 
 
Psalm 135:6,7 (DNP)  
 
Goden door een mens gemaakt, 
soms van zilver, soms van goud, 
zijn ondanks hun glans toch naakt, 
stom en blind en doof en koud. 
Wie verheerlijkt naar ze kijkt 
wordt een mens die daarop lijkt. 
 
 
 



 
 
 

   

Prijs de HEER, heel Israël. 
Stam van Levi, prijs de HEER. 
Prijs de HEER – een hoog bevel. 
Halleluja! Geef Hem eer. 
Sion is het huis van Hem; 
God woont in Jeruzalem. 
 
Bijbellezing 2: Hebr. 11:8-10 
 
LB2013 Lied 256   
 
Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesus Christ, ach  
bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott. 
 
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O, 
blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
 
Bijbellezing 3: Matteus 28:18-20  
 
LB2013 Lied 256   
 
Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesus Christ, ach  
bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott. 
 
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O, 
blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
 
Verkondiging: God en de huisgoden 
 
LB2013 lied 833  
 
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Gebed 
 
Opwekking 638 
 
Wie is als Hij? 
De Leeuw, maar ook het Lam 
Gezeten op de troon 
Bergen buigen neer 
De zee verheft haar stem 
Voor de allerhoogste Heer 



 
 
 

   

Prijs Adonai 
Wanneer de zon opkomt 
Totdat zij onder gaat 
Prijs Adonai 
Alle naties van de aard 
Alle heiligen, aanbidt Hem 
 
Wie is als Hij? 
De Leeuw, maar ook het Lam 
Gezeten op de troon 
Bergen buigen neer 
De zee verheft haar stem 
Voor de allerhoogste Heer 
 
Prijs Adonai 
Wanneer de zon opkomt 
Totdat zij onder gaat 
Prijs Adonai 
Alle naties van de aard 
Alle heiligen, aanbidt Hem 
Prijs Adonai 
Wanneer de zon opkomt 
Totdat zij onder gaat 
Prijs Adonai 
Alle naties van de aard 
Alle heiligen, aanbidt Hem 
 
Inzameling van de gaven  
 
Gezang 293:1,2,3,4 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 



 
 
 

   

Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen 
 
 
 


