
 
 
 

   

Maranathakerk 22 maart 2026 ochtend RB 

Liturgie Ontmoetingsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
22 maart 2026, 9.30 uur ds. Rik Bikker Maranathakerk 
 
 
Kindernevendienst: 1-2, 3-4, 7-8 
Bijbellezer: Ela Gerds 
Bijzonderheden: 5e lijdenszondag 
 
 
Welkom & mededelingen  
Zingen Gezang 170: 1 en 3 LvK Meester, men zoekt U  
Stil gebed, votum en groet (staande) 
Zingen Meer dan ooit - Opwekking 544  
Kindermoment en -lied 
Wet en gebed 
Zingen Psalm 119: 14, 31 en 34 Bewaar mijn oog 
Bijbellezen Mattheus 26: 1 tot en met 16 NBV ‘21 
Verkondiging     
Zingen Gezang 178: 1, 3, 9 en 10 LvK Jezus om uw lijden groot 
Dankgebed en voorbede  
Collecte, collectielied De allermooiste dag - Sela 
Slotlied Waardig is uw naam - Opwekking 828 
Zegen 
  



 
 
 

   

Welkom & mededelingen door OVD  
 
Gezang 170: 1 en 3 LvK  
 
Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oudren gaan rustig welbereid 
jongeren aarzlend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 
Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, 
twijfel en angst ons benauwen.  
Van uw belofte zelf de borg, 
schraagt Gij ons wanklend vertrouwen. 
Licht wordt ons levens doel en grond, 
als Ge ons vergunt de zaalge stond, 
dat wij uw aanschijn aanschouwen. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Opwekking 544  
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent, 
is het waard 
te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs 
die U betaalde, Heer. 
 
In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, 
verworpen en alleen; 
als een roos, 
geplukt en weggegooid, 
nam U de straf 
en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 



 
 
 

   

Meer dan rijkdom, 
meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent, 
is het waard 
te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, 
meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs 
die U betaalde, Heer. 
 
In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, 
verworpen en alleen; 
als een roos, 
geplukt en weggegooid, 
nam U de straf 
en dacht aan mij, 
meer dan ooit. (x2) 
 
Kindermoment en -lied 
 
Wet en gebed 
 
Psalm 119: 14, 31 en 34  
 
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
Uw woord is één en al gerechtigheid, 
mijn ziel blijft U onwankelbaar verwachten! 
Tranen heb ik gestort van bitterheid, 
ik blijf altoos naar uw vertroosting smachten. 
Och HEER, mijn ogen heb ik uitgeschreid, 
en toch, uw wet is niet uit mijn gedachten. 
 
 



 
 
 

   

In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. 
Hoog in de hemel is uw naam verheven. 
Uw trouw is van geslachte tot geslacht, 
al wat er leeft, ontvangt van U het leven. 
Gij hebt de hele wereld voortgebracht 
en voor altijd een vaste plaats gegeven. 
 
Bijbellezen Mattheus 26: 1 tot en met 16 NBV ‘21 
 
Verkondiging  
   
Gezang 178: 1, 3, 9 en 10 LvK  
 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
Om de zalving door een vrouw, 
vreugde-olie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
 
Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecte, collectielied Die allermooiste dag – Sela 
 
Toen U weer terugging naar de Vader, 
was het geen afscheid voor altijd. 
U bent een plaats voor ons gaan maken, 
zodat we bij U kunnen zijn. 
  
U liet ons niet als wezen achter. 
Wij zijn niet moederziel alleen. 
Uw Geest brengt hoop in onze harten. 
Zo gaat U altijd met ons mee. 
  
 
 



 
 
 

   

U heeft ons verteld: 
wees niet ongerust; 
verlies de moed niet, 
want Ik kom bij jullie terug. 
  
Er komt een dag dat U weer bij ons bent; 
dat hebt U beloofd en U doet wat U zegt. 
En samen zien wij uit naar dat moment; 
naar die allermooiste dag, die allermooiste dag; 
die allermooiste dag, als U weer bij ons bent. 
  
Ook als er tijden zijn vol tranen, 
terwijl de wereld vrolijk is, 
zullen wij zingen in de dalen, 
ondanks zorgen en gemis. 
  
Want ons verdriet zal vreugde worden. 
Wat U belooft wordt werkelijkheid; 
als U weer terugkomt op de wolken 
en wij samen zullen zijn. 
 
Opwekking 828 
 
Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft verzoend 
U bent waardig 
Lam van God 
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig 
 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Jezus U zij de glorie 
 
Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht 
U bent waardig 
Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond 
U bent waardig 
 



 
 
 

   

Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Jezus U zij de glorie 
 
Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflied aan 
Glorie aan het Lam 
Glorie aan het Lam 
Boven elke macht verhoogd 
Heer U draagt de hoogste naam 
Jezus Zoon van God 
Jezus Zoon van God (x2) 
 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Jezus U zij de glorie (x2) 
 
Zegen 
 
 
 
 
 


