
 
 
 

   

Maranathakerk 15 februari 2026 ochtend BK 

Liturgie Let's Connect Dienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
15 februari 2026, 9.30 uur br. Bram Koerts, Nieuwe Pekela Maranathakerk 
 
 
Kindernevendienst: 1-2, 3-4, 5-6 
 
 
Zingen: De Heer is mijn Herder- Marcel & Lydia Zimmer 
Welkom 
(Stil) Gebed  
Votum en Groet 
Wetslezing 
Zingen: Wie vrees ik nog - Opwekking 760 
Gebed 
Kindermoment en -lied: Je hoeft niet bang te zijn 
Zingen: Juich voor de Heer - Opwekking 461 
Getuigenis 
Bijbellezing - Mattheüs 26: 36-39 
Preek deel 1 
Instrumentaal muziek 
Zingen: Nooit meer alleen - Opwekking 698 
Preek deel 2 
Gebed 
Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 
Kinderen komen terug onder naspel van het lied 
Mededelingen 
Zegen 
Zingen: God is for Us - CityAlight (Opwekking 895) 
 
 
 
 



 
 
 

   

De Heer is mijn Herder- Marcel & Lydia Zimmer 
 
De Heer is mijn herder  
Hij is alles wat ik nodig heb  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht  
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan  
De Heer is mijn herder 
 
Al ga ik door een donker dal  
ik hoef niet bang te zijn  
Ik weet dat U mij bij zult staan  
U bent heel dicht bij  
 
Want wat mij ook wordt aangedaan  
U helpt mij telkens weer  
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zoveel meer  
 
Uw goedheid en uw liefde,  
Heer volgen mij altijd  
En ik mag heel dicht bij U  
zijn tot in eeuwighei 
 
Welkom 
 
Gebed  
 
Votum en Groet 
 
Wetslezing 
 
Opwekking 760 
 
U hoort mij als ik bid 
Verdrijft mijn duisternis 
Al vliegt de nacht mij aan 
Het daglicht breekt zichtbaar 
Wie vrees ik nog? 
U trapt de vijand plat 
 
Onder mijn voeten, God 
Al valt de strijd mij zwaar 
U bent mijn schild en zwaard 
Wie vrees ik nog? 
 
 
 



 
 
 

   

Ik weet wie voor mij uit gaat 
En standhoudt achter mij 
God van de hemellegers 
U voert de strijd voor mij 
De Heerser van de eeuwen 
U bent een vriend van mij 
God van de hemellegers 
U voert de strijd voor mij 
 
Mijn kracht is in Uw naam 
De naam die redden kan 
O, God die mij bevrijdt 
U overwint altijd 
Wie vrees ik nog? (Nou?) 
Wie vrees ik nog? 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
En standhoudt achter mij 
God van de hemellegers 
U voert de strijd voor mij 
De Heerser van de eeuwen 
U bent een vriend van mij 
God van de hemellegers 
U voert de strijd voor mij 
 
Geen wapen van de vijand houdt stand 
U houdt de wereld in Uw hand 
Ik houd mij vast aan wat U belooft 
U bent trouw, Heer 
U bent trouw, Heer 
 
God van de hemellegers 
U voert de strijd voor mij 
 
Gebed 
 
Kindermoment en -lied: Je hoeft niet bang te zijn 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
 



 
 
 

   

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
Opwekking 461 
 
Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde, Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 
Getuigenis 
 
Bijbellezing - Mattheüs 26: 36-39 
 
Preek deel 1 
 
Instrumentaal muziek 
 
Opwekking 698 
 
Ook al gaat mijn weg 
Door een diep dal van duisternis heen 
Uw liefde drijft de angst uit in mij 
Ook al loop ik vast 
Overvallen door een hevige storm 
Ik keer niet om want u bent nabij 
 
 



 
 
 

   

En ik vrees geen gevaren meer 
Met mijn God steeds aan mijn zij 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? 
Hij is toch bij mij? 
 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Loop ik door de stormen heen 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Op de berg of in de dalen 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Heer, U laat mij nooit meer alleen 
 
En ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht 
Maar tot aan die dag 
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn 
Is U te kennen al wat ik wil 
 
En ik vrees geen gevaren meer 
Met mijn God steeds aan mijn zij 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? 
Hij is toch bij mij? 
 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Loop ik door de stormen heen 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Op de berg of in de dalen 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Heer u laat mij nooit meer alleen 
 
Ja, ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht 
Maar tot aan die dag dat de schepping 
Wordt bevrijd van de pijn 
Blijf ik u prijzen 
Blijf ik u prijzen 
Ja, ik zie al de glans 
In de verte van het stralende licht 
Maar tot aan die dag dat de schepping 
Wordt bevrijd van de pijn 
Blijf ik u prijzen 
Blijf ik u prijzen 
 
Preek deel 2 
 
Gebed 



 
 
 

   

Psalm 121: 1, 2, 3, 4 
 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ? 
Mijn hulp is van mijn Heere, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
 
Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet ! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 
 
De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
 
Kinderen komen terug onder naspel van het lied 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
God is for Us - CityAlight  
 
We won’t fear the battle 
We won’t fear the night 
We will walk the valley, with You by our side 
You will go before us 
You will lead the way 
We have found a refuge, only You can save 
 
Sing with joy now: our God is for us 
The Father’s love is a strong and mighty fortress 
Raise your voice now, no love is greater 
Who can stand against us if our God is for us 
 
Even when I stumble 
Even when I fall 
Even when I turn back, still Your love is sure 
You will not abandon 
You will not forsake 
You will cheer me onward with never ending grace 



 
 
 

   

Sing with joy now: our God is for us 
The Father’s love is a strong and mighty fortress 
Raise your voice now, no love is greater 
Who can stand against us if our God is for us 
 
Neither height nor depth can separate us 
Hell and death will not defeat us 
He who gave His Son to free us 
Holds me in His love 
 
Neither height nor depth can separate us 
Hell and death will not defeat us 
He who gave His Son to free us 
Holds me in His love 
 
Sing with joy now: our God is for us 
The Father’s love is a strong and mighty fortress 
Raise your voice now, no love is greater 
Who can stand against us if our God is for us 
 
Sing with joy now: our God is for us 
The Father’s love is a strong and mighty fortress 
Raise your voice now, no love is greater 
Who can stand against us if our God is for us 
 
 


