
 
 
 

   

Maranathakerk 12 april 2026 ochtend RS 

Liturgie Ontmoetingsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
12 april 2026, 9.30 uur ds. R.W.J. Soeters, Leeuwarden Maranathakerk 
 
Kindernevendienst: 1-2, 3-4, 5-6 
Bijbellezer: Janny Zuidema 
 
 
Welkom & mededelingen, voorbeden en dankzeggingen  
Zingen: Psalm 95 :1,3 (DNP) Zing blij een loflied voor de Heer (zo mogelijk staande) 
Stil gebed, votum en groet (zo mogelijk staande) 
Gods leefregels  
Zingen: Opw 723 Kom volk van de verrezen Heer 
Gebed (met voorbeden en dankzeggingen) 
Kindermoment en -lied Zie de zon, zie de maan (Elly en Rikkert) 
 https://youtu.be/e-Qlnzgw3GI?is=f7RFjvIOFjdLOTam 
Bijbellezen Lukas 24 : 13-35 NBV21 
Zingen Psalm 68:7 (nb) 
Verkondiging ‘Met Jezus onderweg’ 
Zingen lied 52 Weerklank/Zingende gezegend 168 (alle vss) Traag waren onze 
harten (mel.gez.423 LB)  
Gebed 
Zingen Opw 726 Anker in de tijd 
Inzameling van de gaven 
Zingen Opw 710 Zegenlied 
Zegen 
 
 
 
 
  



 
 
 

   

Welkom & mededelingen, voorbeden en dankzeggingen  
 
Psalm 95 :1,3 (DNP)  
 
Zing blij een loflied voor de HEER, 
verschijn voor Hem en breng Hem eer; 
bejubel Hem in je gezangen. 
Laat Hij, de rots van het behoud, 
nu van het volk dat op Hem bouwt 
een dankbaar eerbetoon ontvangen. 
 
Kom in Gods huis en buig je neer 
voor onze schepper, voor de HEER; 
Hij wilde zich met ons verbinden. 
Hij gaat ons als een herder voor, 
weidt ons als schapen in zijn spoor, 
leert ons zijn goede wegen vinden. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Gods leefregels  
 
Opw 723  
 
Kom, volk van de verrezen Heer, 
zing je lied op blijde toon. 
Kom, stem je hart en breng nu eer 
aan de Morgenster, Gods Zoon. 
Uit de schaduw tot zijn licht geleid, 
richten wij ons hart op Hem, 
die liefdevol zijn armen spreidt, 
die ons als de zijnen kent. 
 
Wees blij, wees blij! 
O kom, verheerlijk Hem! 
Eén hart, één stem; 
o Christus' kerk, wees blij! 
 
Kom, wie al 's morgens zingen kan 
en wie worstelt in de nacht. 
Wie spreekt van overwinningen 
en wie nog op uitkomst wacht, 
want Zijn liefde houdt voor eeuwig stand, 
zijn genade kent geen eind. 
Zij volgen ons, ons leven lang, 
geven hoop en zekerheid. 
 
 



 
 
 

   

Wees blij, wees blij! 
O kom, verheerlijk Hem! 
Eén hart, één stem; 
o Christus' kerk, wees blij! 
 
Kom, jong en oud uit ieder land, 
mannen, vrouwen, in geloof. 
Ontvang nu uit zijn milde hand 
de genade ons beloofd. 
Over heel de wereld zingt zijn volk, 
tot het einde van de tijd. 
Als Hij verschijnt, zal onze God 
alles in allen zijn! 
 
Wees blij, wees blij! 
O kom, verheerlijk Hem! 
Eén hart, één stem; 
o Christus' kerk, wees blij!(x2) 
 
Gebed 
 
Kindermoment en -lied Zie de zon, zie de maan (Elly en Rikkert) 
 
Zie de zon 
Zie de maan 
Zie de sterren in hun baan 
Sterren ontelbaar Overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Hoor de zee 
Hoor de wind 
Hoor de regen als hij zingt 
Druppels ontelbaar in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Ruik een bloem 
Ruik een vrucht 
Ruik de geuren in de lucht 
Geuren ontelbaar zweven af en aan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
  



 
 
 

   

Voel je hart 
Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Bijbellezen Lukas 24 : 13-35 NBV21 
 
Psalm 68:7 (nb) 
 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Heere Heere doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Verkondiging ‘Met Jezus onderweg’ 
 
Zingende gezegend 168  
 
Traag waren onze harten, 
te traag om te verstaan 
waarom Gij, man van smarten, 
dat leed moest ondergaan. 
 
Slechtziende onze ogen: 
hoe waren wij verblind, 
toen Gij voorbij kwam lopen, 
een vreemdeling, een vriend. 
 
En onze lege handen 
ontvingen in dat uur, 
zodat ons hart ging branden 
en vonkte van nieuw vuur. 
 
 



 
 
 

   

Heer, onze stille tongen 
die vatten vrolijk vlam, 
toen wij de lofzang zongen 
en Gij het brood opnam. 
 
En onze open monden 
die zegenden uw naam, 
toen wij verbaasd de wonden 
diep in U zagen staan. 
 
En onze moede voeten 
die vlogen vliegensvlug 
om treurenden te groeten: 
De Heer is weer terug! 
 
Hoe branden onze harten, 
zij hunkeren te gaan, 
te zingen door de landen - 
De Heer is opgestaan! 
 
Gebed 
 
Opwekking 726  
 
Er is een onbegrensde liefde 
die alles draagt en nooit vergaat. 
Er is een hoop die nooit meer wankelt 
en die de zwaarste storm doorstaat. 
 
Er is een licht dat ons de weg wijst, 
ook als wij nu niet alles zien. 
Een fundament voor ons vertrouwen, 
tot aan de dag dat wij Hem zien. 
 
Er is voor vijanden verzoening 
en echte vrede na de strijd. 
Vergeving voor de zwaarste zonden, 
een nieuw begin met God, altijd. 
 
Er is een eeuwig rijk van vrede 
dat in ons midden zichtbaar wordt. 
Een stukje hemel hier op aarde, 
in Jezus Christus, Zoon van God. 
 
Hij is de spil van alle eeuwen. 
Hij is het anker in de tijd. 
Hij is de bron van al het leven. 
Hij is ons doel in eeuwigheid. 
Hij is ons doel in eeuwigheid. 



 
 
 

   

Er is een wonder van bevrijding. 
De laatste redding in de nood. 
En er is troost in pijn en lijden. 
Een eeuwig leven na de dood. 
 
Er is gerechtigheid voor allen 
en onze trouw wordt eens beloond. 
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig, 
met Jezus Christus, Vaders Zoon. 
 
O, Jezus, hoe vertrouwd 
en goed klinkt mij uw Naam in 't oor, 
Uw Naam die mij geloven doet; 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
U bent de spil van alle eeuwen. 
U bent het anker in de tijd. 
U bent de bron van al het leven. 
U bent ons doel in eeuwigheid. 
U bent ons doel in eeuwigheid. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Opw 710  
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
  



 
 
 

   

Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron 
van zegen zijn.  
 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen 
 


