
 
 
 

   

Maranathakerk 1 maart 2026 ochtend WvS 

Liturgie Ontmoetingsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
1 maart 2026, 9.30 uur ds. Wim-kees van Slooten Maranathakerk 
 
 
Bijbellezer: Petrus Zijlstra 
Bijzonderheden: 2e lijdenszondag; viering Heilig Avondmaal 
 
 
Welkom & mededeling 
Stil gebed, votum en groet (voor zover mogelijk staande) 
Zingen (voor zover mogelijk staande): P23: 1 en 3 (KEP Klassieke Eigentijdse 
Psalmberijming) 
De Wet Rm12:1 
Zingen P119: 1 NB Welzalig wie de rechte wegen gaan 
Gebed & voorbede en dankzegging 
Kindermoment en -lied 
Aansluitend zingen Hemelhoog626 Aan Uw voeten, Heer 
Schriftlezing en thema: Lc 10: 38-42 & Ps119: 37 Te veel, te druk 
Verkondiging 
Zingen P119: 14 NB Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege 
vreugd mijn hart bewege 
Viering Heilig Avondmaal 

Gebed om de Heilige Geest 
Zingen& Avondmaalscolletecte: Hemelhoog517 Aan Uw Tafel  
DANKGEBED 

Zingen: P75: 1 (KEP Klassiek Eigentijdse Psalmberijming) 
Onder het naspel is de inzameling van de gaven. 
Aansluitend zingen (staande): Hemelhoog603 Mijn Jezus, mijn Redder, Heere, er is 
niemand als U 
Zegen 
 
 
  



 
 
 

   

 
Welkom & mededeling 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 23: 1 en 3 (KEP Klassieke Eigentijdse Psalmberijming) 
 
Ik ken de Heere als mijn goede Herder. 
Dat is genoeg, Hij voert mij zachtjes verder. 
Hij neemt mij mee naar frisse, groene weiden, 
Hij zal mij naar het stille water leiden. 
Zijn rust en kracht ontvang ik als een zegen. 
Hij wijst mij, om Zijn naam, de rechte wegen. 
 
U nodigt mij aan tafel, nu zal blijken 
hoe machteloos mijn vijand toe moet kijken. 
U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker 
loopt over van Uw heil. Nu weet ik zeker: 
goedheid en trouw gaan mee in heel mijn leven. 
Ik zal mij steeds weer in Gods huis begeven. 
 
De Wet Romeinen 12:1 
 
Psalm 119: 1 NB  
 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
Gebed & voorbede en dankzegging 
 
Kindermoment en -lied 
 
Hemelhoog 626  
 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
 



 
 
 

   

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
Schriftlezing en thema: Lucas 10: 38-42 & Ps119: 37 Te veel, te druk 
 
Verkondiging 
 
Psalm 119: 14 NB  
 
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Hemelhoog 517  
 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
 
 



 
 
 

   

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 
Dankgebed 
 
Psalm 75: 1 (KEP Klassiek Eigentijdse Psalmberijming) 
 
U alleen zij alle eer, 
U, o God, U loven wij, 
want Uw naam is ons nabij. 
Om Uw wonderen, o Heer’, 
klinkt Uw roem van mond tot mond, 
gaat Uw lof de wereld rond. 
 
Onder het naspel is de inzameling van de gaven. 
 
Hemelhoog 603  
 
mijn Jezus mijn Redder, 
Heer er is niemand als U. 
laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
 
mijn Schuilplaats mijn Trooster, 
veilige toren van kracht. 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voordurend eer. 
 
juich voor de Heer heel de aarde wees blij 
zing voor de Koning en Zijn heerschappij 
bergen aanbidden de zee juicht mee 
bij het horen van Uw Naam. 
U wil ik prijzen voordat wat U schiep 
mijn leven lang loven want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
Zegen 


