
 
 
 

   

Maranathakerk 1 maart 2026 middag GdH 

Liturgie Verdiepingsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
1 maart 2026, 16.30 uur prof. dr. G.C. den Hertog, Apeldoorn Maranathakerk 
 
 
Bijzonderheden: viering Heilig Avondmaal 
 
 
Welkom & mededeling 
Welkom in het Engels voor Engelse gasten en leden 
Zingen Aanvangslied Psalm 16:1,3 Berijming Liedboek voor de Kerken 1973 
(staande)  
Stil gebed, votum en groet (staande) 
Zingen: Gezang 21:1,5,7 Liedboek voor de Kerken 1973 
Gebed voor de Avondmaalviering en de opening van het Woord 
Avondmaalsformulier 
Zingen: Gezang 360:1 Liedboek voor de Kerken 1973 
Viering Heilig Avondmaal  
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Gezang 360:2,3 Liedboek voor de Kerken 1973 
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige 
Geest 
Schriftlezing en thema: HSV Johannes 6:41-59 
Korte samenvatting van de verkondiging in het Engels 
Verkondiging Johannes 6:54-58 
Zingen: Psalm 107:1,3,4 Berijming Liedboek voor de Kerken 1973 
Gebed  
Inzameling van de gaven 
Zingen Engels slotlied: Brother, Sister, Let Me Serve You Richard Gillard (voor 
zover mogelijk staande) 
Zegen 
 

 



 
 
 

   

Welkom & mededeling 
 
Welkom in het Engels voor Engelse gasten en leden 
 
Psalm 16:1, 3 
 
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
 
Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe leidde. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Gezang 21:1,5,7  
 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Haleluja! Haleluja! 
 
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Haleluja! Haleluja! 
 
 



 
 
 

   

Gebed voor de Avondmaalviering en de opening van het Woord 
 
Avondmaalsformulier 
 
Gezang 360:1  
 
Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 
Viering Heilig Avondmaal  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gezang 360: 2,3  
 
Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
 
Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 
 
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige Geest 
 
Schriftlezing en thema: HSV Johannes 6:41-59 
 
Korte samenvatting van de verkondiging in het Engels 
 
Verkondiging Johannes 6:54-58 
 
 
 



 
 
 

   

Psalm 107:1,3,4  
 
Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
Zij moeten God aanbidden, 
rondom zijn altaar staan, 
omdat Hij in hun midden 
zijn wonder heeft gedaan: 
maaltijd en lafenis 
meer dan zij durfden dromen; 
de last van hun gemis 
heeft Hij hun afgenomen. 
 
Laat ons nu voor den HERE 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 
Gebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Engels slotlied: Brother, Sister, Let Me Serve You; Richard Gillard  
 
Brother, sister let me serve you.  
Let me be as Christ to you;  
pray that I may have the grace to  
let you be my servant too.  
  
We are pilgrims on a journey,  
and companions on the road;  
we are here to help each other  
walk the mile and bear the load.  
  
I will hold the Christ-light for you  
in the night-time of your fear;  
I will hold my hand out to you,  
speak the peace you long to hear.  



 
 
 

   

I will weep when you are weeping;  
when you laugh I'll laugh with you;  
I will share your joy and sorrow  
till we've seen this journey through.  
  
When we sing to God in heaven  
we shall find such harmony,  
born of all we've known together  
of Christ's love and agony.  
  
Brother, sister let me serve you.  
Let me be as Christ to you;  
pray that I may have the grace to  
let you be my servant too.  
 
Zegen 
 
 
 


