
 
 
 

   

Maranathakerk 1 februari 2026 ochtend WvS 

Liturgie Groeidienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
1 februari 2026, 9.30 uur ds. Wim-kees van Slooten Maranathakerk 
 
 
Kindernevendienst: 1-2, 3-4, 5-6 
Bijbellezer: Marjan Groendijk 
Bijzonderheden: hulpverleningszondag 
 
 
Zingen Opw701 Hoor de roep van de Koning 
Welkom & mededelingen 
Stil gebed, votum en groet (voor zover mogelijk staande) 
Zingen (voor zover mogelijk staande): P65: 1, 2 en 3 KEP (Klassieke eigentijdse 
Psalmberijming)  
Wet  
Zingen JdH585: 1, 2 3, 4 en 5 ‘k Geef mijzelf aan U volkomen 
Gebed, voorbede en dankzegging 
Kindermoment en -lied 
Kinderen gaan onder naspel van het kinderlied naar hun nevendiensten  
Aansluitend zingen HH328a Uit liefde gaf God Zijn eigen Zoon, die Zijn leven voor de 
wereld 
Schriftlezing & thema: 2Kor8: 1-9 HSV Genade maakt vrijgevig  
Verkondiging 
Zingen Opw891 Zend mij 
Gebed 
Aansluitend zingen (staande)  Hemelhoog229 Heilige Geest van God vul opnieuw 
mijn hart (2x) 
Zegen 
 
 
  



 
 
 

   

Opwekking  701  
 
Hoor de roep van de Koning 
Kijk omhoog naar de Zoon 
Laat je loflied als reukwerk zijn 
Dat opstijgt voor Zijn troon 
Want Gods rijke genade 
Wordt in Christus betoond 
Aan een ieder die in Hem gelooft 
 
Hoor de roep van de Koning 
Om te leven in 't licht 
Om als Christus te dienen 
Heilig voor Gods aangezicht 
Om rechtvaardig te leven 
Steeds in Zijn liefde één 
Zo wordt Christus zichtbaar door ons heen 
 
Hoogste Koning 
Hier zijn wij om te gaan 
U te volgen 
Want Uw Geest vuurt ons aan 
Vol van passie 
Vol van kracht getuigen wij: 
Verlossing in Jezus' Naam! 
 
Hoor de roep van de Koning 
Breng verlorenen thuis 
Want God toont Zijn ontferming 
In het wonder van het kruis 
Breng vergeving en vrede 
Bied de wereld weer hoop 
Totdat elke tong Zijn Naam verhoogt 
 
Hoogste Koning 
Hier zijn wij om te gaan 
U te volgen 
Want Uw Geest vuurt ons aan 
Vol van passie 
Vol van kracht getuigen wij: 
Verlossing in Jezus' Naam! 
 
Who-ho-ho-o, who-ho-ho-o 
Who-hohohoo 
Who-ho-ho-o, who-ho-ho-o 
Allerhoogste 
 
 
 



 
 
 

   

Hoogste Koning 
Hier zijn wij om te gaan 
U te volgen 
Want Uw Geest vuurt ons aan 
Vol van passie 
Vol van kracht getuigen wij: 
Verlossing in Jezus' Naam! 
Verlossing in Jezus' Naam! 
Verlossing in Jezus' Naam! 
 
Who-ho-ho-o, who-ho-ho-o 
Who-hohohoo 
Who-ho-ho-o, who-ho-ho-o 
 
Welkom & mededelingen 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Psalm 65: 1, 2 en 3 KEP   
 
De stilte draagt mijn stem naar boven 
in lofzang, tot Uw eer, 
want alles wat ik U beloofde, 
dat komt U toe, o Heer’. 
Wij hebben niet vergeefs gebeden 
tot U die antwoord geeft, 
U hoort ons roepen hier beneden, 
tot U komt al wat leeft. 
 
De zwarte schaduw van de zonde, 
van duisternis vervuld, 
verzwolg mij, richtte mij te gronde – 
maar U verzoent mijn schuld. 
Wie U verkiest, mag bij U komen 
en schuilen in Uw huis 
en, in genade aangenomen, 
zelfs wonen bij U thuis. 
 
O God, in Uw geduchte daden 
deelt zich Uw heil ons mee. 
Op U vertrouwt de hele aarde 
tot aan de verste zee, 
U die de bergen lange jaren 
laat vaststaan, naar Uw wil, 
die ruwe golven laat bedaren, 
en woeste volken stilt. 
 
Wet  
 



 
 
 

   

JdH 585: 1, 2 3, 4 en 5 ‘k Geef mijzelf aan U volkomen 
 
’k Geef mijzelf aan U volkomen, 
’k Geef mij gansch aan U, o Heer; 
’k Wil alleen voor U gaan leven, 
’k Leef voortaan mijzelf niet meer. 
’k Geef mijzelf aan U, 
Neem mij, Heiland, nu; 
’k geef geheel m’ aan U thans over, 
Neem mij, Heiland, nu. 
 
’k Geef mijzelf aan U volkomen, 
Aan Uw voeten kniel ik neer; 
Niets kan mij de wereld geven, 
Gij alleen maakt zalig, Heer. 
’k Geef mijzelf aan U, 
Neem mij, Heiland, nu; 
’k geef geheel m’ aan U thans over, 
Neem mij, Heiland, nu 
 
’k Geef mijzelf aan U volkomen, 
Ik wil gansch de Uwe zijn, 
Opdat elk in mij kan lezen: 
’k ben van U en Gij zijt mijn. 
’k Geef mijzelf aan U, 
Neem mij, Heiland, nu; 
’k geef geheel m’ aan U thans over, 
Neem mij, Heiland, nu 
 
’k Geef mijzelf aan U volkomen, 
Heer, hier hebt Gij mij geheel; 
Laat Uw liefde mij doorstroomen, 
Laat Uw zegen zijn mijn deel. 
’k Geef mijzelf aan U, 
Neem mij, Heiland, nu; 
’k geef geheel m’ aan U thans over, 
Neem mij, Heiland, nu 
 
’k Geef mijzelf aan U volkomen, 
Ja, ’k gevoel het heilig vuur; 
Zalig is ’t U zoo te minnen, 
Heiland! welk gezegend uur. 
’k Geef mijzelf aan U, 
Neem mij, Heiland, nu; 
’k geef geheel m’ aan U thans over, 
Neem mij, Heiland, nu  
 
Gebed, voorbede en dankzegging 
 



 
 
 

   

Kindermoment en -lied  
 
Kinderen gaan onder naspel van het kinderlied naar hun nevendiensten  
 
HH 328a  
 
Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon, 
die zijn leven gaf voor de wereld. 
Hij droeg de last, onze schuld en straf. 
Aan het kruis riep Hij: ‘Alles is volbracht!’ 
Jezus won! Hij versloeg het duister. 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen. 
 
Want Hij baande een weg 
waardoor wij zijn gered. 
Hij’s de enige die redt. 
Daarom juichen wij luid 
en wij zingen het uit: 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt. 
 
Maak het nieuws bekend want Hij komt terug 
om de heerschappij op te eisen. 
O gemeente zing, want je Redder is 
nu gekroond met eer en met majesteit. 
Hij is Heer, heerser van de hemel! 
En zijn naam is Jezus, de Messias. 
 
Want Hij baande een weg 
waardoor wij zijn gered. 
Hij’s de enige die redt. 
Daarom juichen wij luid 
en wij zingen het uit: 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt. 
 
Jezus won! Hij versloeg het duister. 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen. 
Hij is Heer, heerser van de hemel! 
En zijn naam is Jezus, de Messias. 
 
Want Hij baande een weg 
waardoor wij zijn gered. 
Hij’s de enige die redt. 
Daarom juichen wij luid 
en wij zingen het uit: 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt. 
 



 
 
 

   

Schriftlezing & thema: 2 Kor 8: 1-9 HSV Genade maakt vrijgevig  
 
Verkondiging 
 
Opwekking 891  
 
Of ik wonden moet verzorgen, 
of vuile voeten was: 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
Om van anderen te houden, 
ook al zijn we het niet eens: 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
 
Of ik arm ben of juist rijk ben, 
ik wil steeds uw dienaar zijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
In het dal of op de bergtop 
zal mijn loflied voor U zijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
 
Mag mijn leven laten zien 
dat ik U vol liefde dien. 
Ik hou van U. 
Ik hou van U. 
En nog voor U mij iets vraagt, 
zal ik antwoorden met ‘ja’, 
want ik hou van U. 
Ik hou van U. 
 
Als uw waarheid diep zal snijden, 
spreek ik, zelfs al doet het pijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
Ook als mensen mij gaan mijden, 
ik zal U gehoorzaam zijn. 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
 
Als ik staan mag in uw glorie, 
zal ik blij zijn dat ik zei: 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
Ik wil leven voor de woorden: 
‘Goed gedaan, dienaar van mij.’ 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
 
Heer, hier ben ik. Zend mij. 
 
Gebed 
 
 
 



 
 
 

   

Hemelhoog 229 (2x) 
 
Heilige Geest van God,  
vul opnieuw mijn hart.  
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
 
Zegen 
 


