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De deuren dicht 
We kunnen ons voorstellen dat Jakob dit moment nooit meer is vergeten. Hij was hier zo dicht bij God. Hij gaf die 
plek zelfs de naam: huis van God. Dit moment was een geschenk uit de hemel. Dit was precies wat hij op dat 
moment zo nodig had. 
Want wat was er van Jakob nog over? Hij had dan het eerstgeboorterecht gekregen. Hij had de zegen van zijn vader 
Isaak meegekregen. Maar dat was dan ook het enig positieve. 
Want voor de rest? Hij heeft alles in de steek moeten laten. Natuurlijk officieel heet het dat hij op reis is gegaan om 
een vrouw uit de kring van de familie te zoeken. Maar in feite is hij gewoon op de vlucht. Voor Jakob is de deur 
van de tent voorlopig gesloten. Hij heeft het te bont gemaakt. Hij heeft zijn eigen vader bedrogen. Hij heeft zijn 
broer Esau bestolen. 
De verhouding in de familie zijn tot onder het vriespunt gedaald. Hij kan zich daar maar beter niet meer vertonen. 
Esau is woedend. Als vader Isaak dood is, zal hij zeker wraak nemen. Zo gaat voor Jakob de deur van de ouderlijke 
tent dicht. Hij is thuis niet langer meer welkom. 
En eerlijk is eerlijk, hij heeft het aan zichzelf te wijten. Jakob heeft zijn broer het eerstgeboorterecht afgetroggeld en 
bovendien zijn oude vader bedrogen! Een echte hielelichter, die Jakob. Altijd probeert hij de eerste te zijn. Het is 
zijn eigen schuld dat de deur van de tent dicht gaat.  
 
De engelen 
Wat een verrassing dat bij God de deur open staat. En engelen komen bij God. En let dan eens op de volgorde. 
Want er staat niet dat die engelen eerst op Jakob neerdaalden met een boodschap van God om daarna terug te keren 
met de reactie van Jakob daarop. Nee, het is de omgekeerde volgorde. 
Eerst rapporteren de engelen wat ze hier bij Jakob gehoord hebben. Wat ze gezien hebben en ontdekt hebben in 
deze tijd. En dan brengen ze het omhoog tot de troon van God en dan zendt hij ze weer neer om te dienen. 
Want dat is precies wat engelen doen. In Hebreeën 1 staat, dat ze dienende geesten zijn. En dat ze worden 
uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. 
Het is prachtig dat de bijbel ons telkens laat zien dat er een veel intensiever contact is tussen God, de hemel, de 
onzichtbare wereld en onze wereld. Er is een voortdurende stroom van engelen die heen en weer gaan en het 
contact onderhouden. 
Ze gaan maar op en ze dalen maar neer. Het is er maar niet één, maar het zijn er een heleboel tegelijk. 
Wat een verrassing, dat de hemel openstaat voor de slechte berichten van Jakob. Dat er daar boven nog aandacht 
voor zo iemand is. Want we hoeven toch bepaald geen medelijden met Jakob te hebben. Dit is toch wat hij verdiend 
had. Als je op zo’n manier aan je erfenis wil komen door je blinde vader te bedriegen. 
Maar in plaats van een nachtmerrie komt er een wonderlijke droom met de hemel open. God wil luisteren naar de 
rapportage over deze man. God is nog steeds met Jakob bewogen. 
Wonderlijk hoe God er dan zomaar kan zijn, als alles donker lijkt. Op een plaats waar je het niet zou verwachten. 
Het is een doodgewone plek. Zomaar een plek, wordt ons verteld. Een plaats met gras en stenen. Zand en bomen. 
Niets bijzonders. Jakob heeft geen enkele reden om hier iets bijzonders te verwachten. Maar God kan op 
onverwachte momenten en onverwachte plaatsen er zomaar zijn. God is met ons bezig, ook al beseffen we dat niet 
altijd. 
 
Gods genade 
Dit is wel de grootste verrassing in dit gedeelte van de bijbel. Als je deze geschiedenis leest en ziet wat Jakob 
hiervoor allemaal gedaan heeft, dan ben je verbaasd. Ieder verwijt ontbreekt. Het is een omarming van God zonder 
een opgestoken vinger, zonder waarom, zonder straf en zonder eisen van Gods kant. Hier heb je de kern van het 
evangelie en van de wijsheid van God. Als God daar zo’n mens op de vlucht, helemaal alleen, verstoten door 
anderen, aantreft. Dan sluit God hem als het ware eerst aan zijn hart. Dit is het eerste dat God zegt: Jakob, ik ga met 
je mee. Ik weet dat je er tegen op ziet. Ik weet dat je niemand meer hebt. Maar ik ben er voor je. 


