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Inleiding 
 

De laatste tijd krijgt in Nederland het gezin weer meer aandacht. 

Jaren lang is er kennelijk iets mis gegaan. Uit onderzoeken blijkt dat veel gezinnen in de berm zijn geraakt. 

Mannen, vrouwen en kinderen zijn in de problemen geraakt.Wat kunnen hier oorzaken van zijn? 

 

Ontmoeting 
 

� Wat houdt jou op het moment het meest bezig? 

� Wat zou naar jouw mening het gezin moeten zijn: het gezin is ...  
 

� Lees Genesis 27 

 
Verwachting en werkelijkheid  

Wat een familie! Die familie Isaak en zonen. Je zou zeggen ... het had zo mooi kunnen zijn. Een man met een 

bloeiend bedrijf. Met flink wat medewerkers. Afkomstig uit een goede familie. En met goede vooruitzichten. En 

een knappe vrouw van wie hij houdt. Zij krijgen samen twee gezonde jongens, een tweeling. Ongetwijfeld zullen zij 

kunnen zorgen voor de toekomst. Heerlijk om zo samen een gezin te mogen vormen.  

Maar van alle prachtige verwachtingen die ze ongetwijfeld gehad zullen hebben, is niet veel meer over. Het 

huwelijk heeft alle fleur verloren. Het is misschien een mooi boek geweest, maar het is uit. En de kinderen houden 

voor het fatsoen nog contact met elkaar. Maar als vader en moeder er niet meer zullen zijn, dan is dat ook over. Er 

is een sfeer van wantrouwen en ieder voor zich. Waar is de liefde? 

Als het om relaties gaat, is dat bij uitstek iets waar veel van verwacht wordt. Maar het verschil tussen verwachting 

en werkelijkheid is soms net zo groot als het verschil tussen de prachtige foto van de planten in de folder en de 

bewuste plant in mijn tuin.  

Al met al is dit een triest hoofdstuk in de bijbel! 

1. Wat kan Gods bedoeling ermee geweest zijn om ook dit hoofdstuk een plaats te geven in de bijbel? 

 

De zegen 

Toch is er in dit hoofdstuk ook iets moois te melden. Op de een of andere manier heeft Isaak begrepen dat je in je 

leven de zegen van God nodig hebt. Je hebt Gods leiding en hulp nodig. En dat wil hij aan zijn kinderen doorgeven. 

Want daar ligt die oude Isaak. Op zijn bed. Zijn ogen zijn slecht geworden. Hij is nu vooral op zijn andere zintuigen 

aangewezen. Hij heeft hulp van anderen nodig. Hij komt nauwelijks nog van huis. Op jacht gaan is er niet meer bij. 

Zijn handen zijn zo verstijfd dat hij niets meer kan klaar maken. En zijn geheugen?  

Op zijn oude dag is er nog maar één ding dat hij belangrijk vindt. En dat is de zegen. Hij weet: voordat ik sterf, 

moet ik de zegen doorgeven. Diezelfde zegen die hem zijn leven lang gedragen heeft. Die zegen moet verder. Want 

als alles wegvalt is dat het enige dat overblijft. 

2. Waarom hecht Isaak zoveel waarde aan de zegen? Welke rol speelt de zegen van Abraham? 

3. Op welke manier kunnen ouders het belangrijkste aan hun kinderen doorgeven?  

 

Bedrog en list 

Het lijkt er echter op alsof Isaak vergeten is dat God bij de geboorte Jacob had aangewezen als degene die het 

eerstgeboorterecht zou ontvangen. De oudste zou, zo wist Isaak, de jongste dienstbaar zijn. Maar hij houdt zich daar 

niet aan.  

En dan ontstaat een akelige situatie. Misschien had Rebecca al zo haar vermoedens. Maar haar komt ter ore wat 

Isaak van plan is. En daar wil ze een stokje voor steken. Misschien ook wel omdat ze het met Esau helemaal niet 

ziet zitten. Vanwege de Hethietische vrouwen die hij getrouwd heeft. Dat gebeurt wel vaker, dat ouders hun 

aanstaande schoondochter of schoonzoon niet zo zien zitten. Zo lag het misschien bij Rebekka ook. Ze ziet het 



misschien helemaal niet zitten dat Esau met zijn gezin straks de eindverantwoordelijkheid krijgt. En dan schakelt ze 

Jakob in bij haar listige plan. 

Geen wonder dat Esau Jakob wel wat kan doen! ‘Nu begrijp ik waarom je Jakob, slimmerd, heet. Tot twee keer toe 

heb je mij bedrogen.’  

4. De vraag is: wat doet Jakob eigenlijk fout? 

 

De fout van Jakob 

In vers 12 geeft Jakob aan dat hij verkeerd zit. Maar veel verder dan deze opmerking komt hij niet. 

5. Wat mist hier nog in die opmerking van Jakob? 

 

Gespreksvragen 

6. Wat betekent de naam Jakob en wat mogen wij eruit afleiden dat God zich heel vaak met nadruk ‘de God 

van Jakob’ noemt (bijvoorbeeld Psalm 146:5)? 

7. Wat leren de geschiedenissen van Jakob ons over de valkuilen en de mogelijkheden voor een gezin? 

 

Voor de liefhebbers:  
* Verdiep je eens in de betekenis van de zegen (Bijbelse Encyclopedie). 

* Hoe zit het eigenlijk met bijbelse namen en hun betekenis? 

* Studiemateriaal: W.G.Rietkerk: De kunst van het loslaten 
 

Lied 435         Opwekking 123 

   

1. O verbreker aller banden, 

Gij die ons vertrouwen zijt, 

bij wie schade zelfs en schande 

hemel wordt en heerlijkheid, 

tuchtig Adams trotse zonen 

in hun eigenzinnigheid, 

tot Ge uw aangezicht zult tonen 

en hen uit de kerker leidt. 

    

2.Heer, ons lot is in uw handen, 

en het is uw hartewens, 

naar uw beeld ons te verand'ren, 

Jezus Christus, nieuwe mens. 

O Gij zijt ons zeer genegen, 

ook al doet uw liefde pijn 

en al smaalt men allerwegen, 

dat wij uw gevang'nen zijn. 

 

4   Kom toch om de macht te breken 

van de vorst der duisternis; 

geef in ons bestaan een teken, 

dat de zege zeker is; 

hef ons op uit onze zonden, 

werp de duiv'len bij ons uit, 

want de vrijheid moet gevonden, 

Heer, vervul Gods raadsbesluit! 

 

5 Duur hebt Gij uw volk verworven 

en alleen van U zijn wij. 

Heer, zowaar Gij zijt gestorven, 

maak ons nu ook waarlijk vrij. 

O, uw heil zal spoedig komen, 

Gij laat ons niet ledig staan: 

schoner dan de schoonste dromen 

breekt de dag der vrijheid aan      

Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 

Dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van 

zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 


