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Met heiliging de wereld in

Inleiding

Waar gaat het om? “Heilig” met betrekking tot God wil zeggen “Onvergelijkbaar anders”, “Goddelijk
volmaakt”. Het heeft te maken met een dimensie die de aardse werkelijkheid ver overstijgt. Iets wat bij ons
diepe eerbied en ontzag oproept. Denk aan wat de Bijbel schetst bij ontmoetingen tussen mensen en engelen.
Het is zo groots, zo zuiver, zo machtig, zo overweldigend.....

Als het woord heilig wordt toegepast op mensen wil het zeggen: “apart gezet” en bestemd voor de dienst aan
God. Als een priester in het Oude Testament op de markt een kruik kocht voor gebruik in de tempel, dan
werd die kruik een “heilige” kruik. Die kruik was niet anders dan de andere in de kraam van de pottenbakker,
maar hij werd bijzonder vanwege zijn bestemming: hij werd gebruikt in de dienst aan God.

De gebruikelijke naam voor christenen in het Nieuwe Testament is “heiligen”. Het bijzondere ligt niet in die
mensen zelf, maar in hun bestemming: ze horen bij God en ze staan in zijn dienst.

Voorwerpen die gebruikt werden in dienst van God in de oudtestamentische tempel werden in een speciaal
ritueel gereinigd en toegewijd aan hun bestemming. Zo hebben wij als christenen de reiniging nodig door het
offer van Jezus Christus, waarvan de doop het symbool is. In de vorige themaweken stonden we stil bij die
werkelijkheid. Maar we mogen geen punt zetten bij de reiniging en redding van ons leven. Dan begint het

De dienst aan God stempelt het christenleven.

Laat de volgende citaten uit de Bijbel eens op je inwerken:

God heeft de gelovigen voorbestemd om het evenbeeld van zijn Zoon te zijn (Romeinen §: 29).

Hij heeft ons geschapen in Jezus Christus om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid (Efeze 2: 10).
Dit wil God: uw heiliging (1 Thessalonicenzen 4: 3).

Wees heilig, want Ik ben heilig (1 Petrus 1: 16).

Jaag naar de heiliging, zonder welke niemand de HERE zal zien (Hebreeén 12: 14).

Geen apostel maakt duidelijker dat heiliging onverbrekelijk bij een levend geloof hoort dan Jakobus.
“Iemand kan dan wel beweren, mijn broeders en zusters, dat hij gelooft, maar als hij het niet toont door zijn
daden, dan helpt het hem niets. Zal een dergelijk geloof hem soms redden? Als geloof niet tot daden komt, is
het op zichzelf genomen dood” (Jakobus 2: 14-17).

“Als je in Mij gelooft” zegt Jezus, “zal je hart een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien” (Johannes
7: 38). Daarmee doelde Jezus op de Heilige Geest die mensen totaal verandert. Zodat Jezus zichtbaar wordt
in ons leven en er fantastische vruchten rijpen (Galaten 5: 22). Heiliging is niet iets saais, maar het geweldige
avontuur van het leven met een verrassend goede en machtige God.

Het probleem van de kerk van alle tijden en alle plaatsen is de werkelijke overgave aan deze God. Wij zitten
zo vaak vol van onze gedachten over God en onze ideeén over hoe het zou moeten. We zijn nogal eens bezig
onze eigen kerkelijke koninkrijken op te richten. Als we ons al niet hebben laten inpalmen door de ideeén en
verlangens en drukte van de wereld waarin we leven.....

Vaak ook pakken gelovigen Gods woorden op als iets wat zij zelf tot stand moeten brengen. Zoiets is
gedoemd te mislukken.

Het moet radicaal anders. God moet het echt voor het zeggen gaan krijgen in ons leven, persoonlijk en als
kerk. Jij moet de keus maken om de Heilige Geest de ruimte te geven in jouw leven. De vraag is: Wie is er
Heer over jouw leven: God of jijzelf?

Om als christen (= “heilige”) te kunnen leven heb je de dagelijkse ontmoeting met God nodig. Van ons wordt
de discipline gevraagd om de tijd te nemen om ons te laten vervullen door zijn Heilige Geest (Efeze 5: 18).




Om over door te praten

Wat heeft jou in de preek aangesproken?

Waar zou je meer over willen weten?

Wat spreekt jou aan in mensen die voor jou een positief voorbeeld zijn?

Hoe kunnen wij meer prioriteit geven aan het gebed en het leven in overgave aan God?
In welke dingen zijn wij als gemeente sterk in jouw gedachten? Dank God ervoor!

In welke dingen zijn wij volgens jou zwak? Maak er gebedspunten van!

SR

Methode

Dit jaar maken we o.a. bij de groeigroepen gebruik van het werkboek “Feest van genade” (uitgave CV-
Koers; ISBN 9071156680; www.cvkoers.nl) geschreven door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek. Daarbij
hoort het leesboek “Dit is mijn passie” (uitgegeven bij De Vuurbaak, ISBN 9055602957) waarvan Aad
Kamsteeg de auteur is.

Dit materiaal is geschreven voor een aaneengesloten periode van 40 dagen, wij maken er 6 themaweken van:
Van 24-30 september, van 15 t/m 21 oktober, van 12 t/m 18 november, van 14 t/m 20 januari, van 11 t/m 17
februari en van 11 t/m 17 maart.

Thema-avond

Op dinsdagavond 16 januari van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Gomarus College (Vondelpad 1) gaan
we verder met elkaar aan het werk met betrekking tot de heiliging van ons leven. Doet u/jij mee?

Weekrooster (in het werkboek staat meer informatie......)

Zondag Lezen: Johannes 17: 17-19. Het is het verlangen van Jezus dat zijn volgelingen geheiligd worden.
Pas dan kunnen zij werkelijk van betekenis worden voor de wereld om hen heen. De heiliging wordt hier
getekend als het proces waarin Gods woord ons leven nieuw vorm gaat geven. Is het ook jouw gebed om
geheiligd te worden door de waarheid? Wat doe je ervoor om te ontvangen waarvoor je bidt?

Maandag Lezen: Jesaja 62: 2-4. leder mens is op zoek naar eigenwaarde. Veel mensen kijken negatief tegen
zichzelf aan. In de Bijbel lezen we het wonder dat wij mensen kostbaar zijn voor God. Wij verdienen dat
niet, maar Christus heeft het voor ons verdiend! In Jesaja lazen we dat Jeruzalem dacht vanwege haar

zonden definitief afgeschreven te zijn. Maar de werkelijkheid is totaal anders....! Weet u/jij van dat wonder
dat w/jij zonder het te verdienen een geliefd kind van God mag zijn? Prijs Hem daarvoor!

Dinsdag Lezen: Romeinen 6: 11-12. Heiliging is: je zeltbeschikking opgeven en met je hele hebben en

houden op God vertrouwen, zelfs al begrijp je Hem niet. Dat is een fundamentele beslissing, die je hele
bestaan stempelt: in alles voor God te willen leven, Hem echt als Koning over jouw leven laten heersen.
Welke dingen vind jij moeilijk om echt aan Hem toe te vertrouwen? Bid Hem om overgave!

Woensdag Lezen: Filippenzen 2: 5-10. Heiliging is ook: op Jezus gaan lijken. Wij kunnen dat niet zelf, maar
Hij wil ons geven wat daarvoor nodig is. Onze taak is: contact zoeken met Hem en ons te laten vormen door
Hem die met zijn Woord en Geest in ons wil werken. Wat valt je op als je aan Jezus denkt?

Donderdag Lezen: Lucas 11: 4 en Mattheiis 18: 21-35. Vergeven is soms het moeilijkste wat er is. Laat ons
gebed zijn dat wij mogen beseffen hoeveel de Here ons heeft vergeven. Laten we bidden dat de Here ons
bereid zal maken de weg van de vergeving te gaan. Wie moet u/jij iets vergeven? Bid voor hem/haar ...

Vrijdag Lezen: 2 Korinthiérs 5: 14-15. De drijfveer tot heiliging van het leven is niet allereerst dankbaarheid
om wat de Here deed voor ons. Het is vooral liefde. Kent u/jij de liefde als drijfveer? Vraag Hem erom!

Zaterdag Lezen: Romeinen 8: 12-16. Heiliging wil zeggen: God de ruimte geven in je leven. Maar het heeft
wel degelijk ook te maken met onze verantwoordelijkheid, wilskeuze, discipline, inzet. Maak heldere keuzes
om gehoorzaam te zijn aan God en te strijden tegen de afgoden in jouw leven. Wees volhardend in
gehoorzaamheid. Maak boven al werk van je gebed.... Welke goede voornemens heb je?!
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