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Ontmoeting met elkaar

B.v. de zondvloed, de Babylonische Ballingschap, de wijze waarop Christus in Bethlehem geboren wordt
(bevel van Augustus), het lijden en sterven van Christus, de ruimte voor de christenen via Constantijn de
Grote, de Reformatie, de stichting van de staat Isra€l, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen te noemen!

Inleiding

Waar het om gaat is: hoe lees je het boek Openbaring? Als “de krant van morgen” of als “beelden met een
boodschap”? Als een chronologisch verslag van de toekomst of als “Goddelijke aandachtspunten” die om
bezinning en een persoonlijk antwoord vragen (denk b.v. aan de gelijkenissen van Jezus).

Het kan heel goed zijn dat jij of mensen in jouw groep de “wissel” op een andere manier nemen dan ik. Mijn
vraag is: probeer het eens te bekijken vanuit het standpunt dat ik neerleg en laat een eventuele discussie
daarover bij vraag 4 aan bod komen. Zet de verschillende gedachten met de daarbij behorende argumenten
maar naast elkaar en voorkom dat iedereen op dit punt één en dezelfde mening zou moeten hebben.

De gespreksvragen in dit papier zijn divers genoeg om veel meer aan bod te laten komen dan alleen maar een
discussie over de juiste opvatting van de leeswijze van Openbaring of de juiste uitleg van de voorliggende
Bijbelteksten. Laat in elk geval aan de orde komen: 1. de vraag of ons beeld van Jezus niet wat bijgesteld
moet worden aan de hand van (0.a.) het boek Openbaring; 6. de beleving van de dag van het oordeel: voor
christenen mag dat een blijde dag zijn waar ze naar uitzien; 7/8. de vraag naar de zekerheid m.b.t. jouw
persoonlijke redding; 10. het doordenken van de ongelofelijk grote betekenis van ons gebed.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Er valt niet te spotten met het Woord van Jezus. In Openbaring wordt de Heiligheid van de Here
getekend. Het enig passende antwoord is: aanbidden, vol eerbied en ontzag.

2. Inde eerste eeuwen na Christus is het Romeinse Rijk grotendeels voor het Evangelie gewonnen. De
Reformatie heeft velen opnieuw wakker geschud en uit veel “christelijk heidendom” verlost. Op dit
moment zie je hoe in China velen tot geloof komen en hoe mensenlevens daardoor veranderen.

3. Hetis prima om mensen te helpen en de beste hulp is dat ze Jezus leren kennen. Maar het moet niet met
verborgen agenda’s en trucjes, laat staan via “dwang”.

4. Volgens mij is er wel een toespitsing naar het einde, maar zonder dat je kunt zeggen: en nu zijn we daar
en daar op de tijdtabel richting de wederkomst. B.v. in de middeleeuwen werd een kwart van de
bevolking van Europa weggeslagen door de pest. Hongersnoden, overstromingen en aardbevingen zijn
van alle eeuwen. Oorlog en vervolging is er eveneens altijd geweest.

5. (Bij het tekstgedeelte: Het “altaar” verwijst naar het heiligdom. In dienst aan de Here offeren martelaren
hun bloed. Hun “zielen” rusten daar “onder het altaar”: in de onmiddellijke nabijheid van God.)

Het kan helpen door aan Jezus te denken. Hij kon met woorden van Zich atbijten: Adderengebroed! Het
op z’n kop zetten van de markt op het tempelplein was ook niet zo zachtzinnig. Het gaat erom dat wij
leren de vergelding van het kwaad dat ons persoonlijk is aangedaan aan God over te laten (mag best
moeilijk zijn en een lang proces vergen!). Maar wat echt kwaad is dient aangepakt worden!

6. De “dag des Heren” is als oordeelsdag vreeswekkend voor Gods tegenstanders. Gods kinderen mogen er
juist naar uitkijken omdat het voor hen een dag van verlossing en bevrijding is. Wie gereinigd is door
het bloed van Christus komt niet in het oordeel!

7. Wie het woord van de Here gelooft en zijn redding van Christus verwacht, behoort Hem toe (Romeinen
10: 9-13). Als je werkelijk Jezus Heer wilt laten zijn over elk aspect van je leven (wil niet zeggen dat dit
altijd lukt!) dan woont de Heilige Geest in je (1 Korinthiérs 12: 3).

8. De verschrikkingen van die “dag des Heren” treffen de verzegelden niet....!

9. Open vraag. De aanbidding; de heerlijkheid; de leiding door het Lam.

10. Het duizelt je als je erover nadenkt. Jouw gebed beinvloed de geschiedenis. Telt mee in de

overwegingen van de Hoogste Rechter bij het laatste oordeel......

Evaluatie

Eventuele opmerkingen of vragen kun je mailen (Icbuijs@cgk-gn.nl) of je kunt telefonisch contact opnemen
(050-4028803).



