Geldbesteding

Toelichting voor de gespreksleiders
Groeigroepen C.G.K. Groningen
Bijbelstudie: Deuteronomium 14: 22-29 Seizoen 2005/2006, nr. 8

Themamaand

De themamaand “diaconaat” is verschoven van februari naar mei. Dit gesprekspapier zou in het kader van de
themamaand gebruikt kunnen worden (wellicht even laten liggen?). Het kan ook gebruikt worden in
aansluiting bij de hulpverleningszondag of een bezinning over de vaste vrijwillige bijdrage.

Ontmoeting met elkaar

Belangrijk bij deze vragen is het om fijngevoelig te zijn. Veel mensen zouden wel graag meer willen geven
maar kunnen dat door omstandigheden niet. Pas op voor goedkope antwoorden, zwart-wit-denken en
huichelarij. Zorg voor een sfeer waarin open en eerlijk de vragen met elkaar gedeeld kunnen worden.

Inleiding

Als de inleiding niet vooraf gelezen is kun je de “grondbeginselen” samen doornemen met telkens één
bijbehorend Bijbelgedeelte.

Gespreksvragen

1. De bijbelse tienden waren allereerst op de eredienst (inclusief levensonderhoud priesters en levieten)
gericht, maar legden tevens de basis voor een stuk sociale zorg. Vooral die tweede tiende (Deuteronomium
14: 28-29) is gericht op de zorg voor de naaste. Je zou kunnen zeggen dat ons sociale stelsel daar als het
ware een soort nadere invulling en uitbreiding van is.

2. Het is geen verplichting. Het nieuwe testament schrijft ons geen percentages voor. Wel kan het een goede
vuistregel zijn om concreet vorm te geven aan ons geefpatroon. Vooraf een deel apart leggen en leven van
het overige voorkomt dat je niet werkelijk aan geven toekomt.

3. Je zou een goede viering van de zondag kunnen opvatten als het aan God geven van het beste van je tijd.
Dit zit ook achter het houden van een tweede kerkdienst. Het gaat niet om de regel op zich, als wel om de
vorm van toewijding van de hele dag aan God. Je moet tijd opzij zetten voor Hem en rust nemen voor het
vieren van het leven. Je kunt ook denken aan de keuze wat je doet met je capaciteiten. Zet je 100% in op
werk en geld verdienen, of maak je daarnaast een duidelijke keuze voor b.v. kerkelijke taken.

4. We hebben de neiging om “het onderste uit de kan” te willen hebben: Zo veel mogelijk van de beste waar
voor zo min mogelijk geld. De Bijbel leert ons ook nog andere principes hanteren: gerechtigheid,
duurzaambheid, solidariteit etc. Natuurlijk betekent dit weer niet dat een beetje beetje christen DUS
uitsluitend Max Havelaar (etc.) producten zou moeten kopen. Wel dat we bewuster dienen te consumeren!

. Open vraag.

6. Het probleem is vaak dat rijkdom valse steun biedt. De athankelijkheid aan God komt gemakkelijk in de
knel. Rijkdom kan ook snel in de weg zitten bij het eenvoudig gehoorzamen aan God. Rijkdom maakt
mensen vervolgens ook vaak hoogmoedig en afstandelijk (je moet altijd je bezit bewaken, je hebt veel te
verliezen). Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat je als rijke geen christen zou kunnen zijn. Wie z’n
rijkdom goed beheert kan er ook veel goeds mee doen!

7. Als je elk dubbeltje een paar keer om moet draaien voor je het kunt uitgeven ben je heel veel met geld
bezig. Als dat leidt tot athankelijkheid van God dan is dat prachtig. Maar het leidt ook nog wel eens tot
bedelgedrag, negativiteit, bitterheid en diefstal.

8. Absoluut, bespreek maar op welke wijze dit zo werkt!

9. Naar mijn gedachte: +, -, +, +, +.

10. Mij valt op dat er absoluut geen dwang is. God wil dat we geheel vrijwillig en met vreugde mild geven.
Er klinkt ook een belofte dat de Here ons ertoe in staat wil stellen mild te geven: Hij zal ons van alles
genoegzaam voorzien. Door zijn zegen hebben we veel om weg te schenken! Dit leidt er vervolgens toe
dat degenen die door ons geholpen worden God prijzen en voor ons bidden....!
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Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geévalueerd en de
nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch vragen, reacties,
opmerkingen, tips, suggesties etc., dan kun je deze mailen (Icbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-
4028803). Graag!



