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Ontmoeting met elkaar

Afhankelijk van de groep kun je beslissen om kopje één of twee of beide te gebruiken.

Bij kopje één is het belangrijk zo nodig even wat toelichting te vragen als men “Liefde is ....” aanvult.

Bij kopje twee is het handig om te werken met blaadjes (niet te klein!) met een kleefrandje die op het grote
vel geplakt kunnen worden. Na de brainstorm-sessie laten we de ideeén rusten tot we bij vraag 9 zijn (zorg
ervoor dat je dan nog minstens een half uur hebt om deze vraag uit te werken). Vraag 3, 5 en 7 kun je zo
nodig overslaan of later aan de orde stellen.

Inleiding

In principe hoort dit thuis gelezen te zijn en kan de gespreksleider volstaan met een korte samenvatting.

Bezinning vanuit de Bijbel

1.  Wat mij opvalt is:

-de liefde komt uit God voort en is daarmee ook een kenmerk van het “uit God geboren zijn”.
-dat God liefde is zien we bovenal in de zending van zijn Zoon.
-God is in het liethebben de eerste, het gaat alles van Hém uit.

2. Indit bijbelgedeelte gaat het om het toesluiten van de portemonnee terwijl je een broeder of zuster, die
het echt nodig heeft, heel eenvoudig zou kunnen helpen. Naar mijn gedachte kun je dit breder toepassen
naar elke vorm van hulp die je gemakkelijk kunt geven. Als je dat bewust nalaat, dan sluit je je hart toe,
niet alleen voor die ander, maar ook voor de Here.... Alles wat wij hebben en zijn hebben we ontvangen
van Hem om er als goede “rentmeesters” mee om te gaan.... In de praktijk zullen we toch grenzen
moeten trekken en dat is allerminst eenvoudig. Naar mijn gedachte moeten we dit niet opvatten als een
absolute wet, maar veel meer als een principe. De liefde die we ontvangen hebben maakt dat we willen
uitdelen. Dat betekent dat we de grenzen dan vaak ook met pijn in het hart moeten trekken: Je zou graag
willen helpen, maar er zijn redenen om dat niet te doen. Redenen die te maken kunnen hebben met die
ander: niet ieder is ermee gebaat als het hem/haar lukt om van anderen iets te ontvangen. Of redenen die
te maken hebben met wat je aan verantwoordelijkheden hebt voor jezelf, je bedrijf of gezinsleden etc.

3. God is goed. Zijn geboden vormen een geweldig stuk onderwijs dat het leven leefbaar wil houden. De
liefde tot God betekent overgave aan Hem en eren van Hem uit dankbaarheid. Gelukkig hoeven we de
liefde van de Here niet te verdienen, maar het is heerlijk om zijn liefde te beantwoorden door te doen
wat Hij graag wil.

4. God is niet zichtbaar, maar Hij leeft in Zijn kinderen. Als we elkaar metterdaad liefhebben, dan krijgen
we iets van God zelf te zien! Dan mogen we Hém daarin ervaren.

5. Zie Johannes 3: 3 en 14-16. Wij moeten “opnieuw geboren” worden, namelijk uit de Heilige Geest. Dit
is iets wat wij zelf niet kunnen “maken”. We ontvangen het in de weg van de gelovige overgave aan de
Here (Lucas 11: 13). Onze verantwoordelijkheid is de Here op zijn woord geloven. Wie dat doet heeft
eeuwig leven! Hij is dan “in ons”. Maar wij verwijderen ons nogal eens van Hem. Onze taak is om
dagelijks ons te richten op Hem en ons door Hem te laten vervullen.

6. Je kunt natuurlijk allerlei theorie€n gaan bedenken, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat
iemand liefde bewijzen onmogelijk is als je geen relatie hebt tot die ander. We moeten bruggen slaan en
stappen zetten. Concreet: in de gemeente moeten we proberen anderen te leren kennen om de liefde van
de Here te delen en te geven. Probeer juist contact te leggen met diegenen die (nog) niet zoveel anderen
kennen. Ga b.v. bij het koffiedrinken in de kerk niet naar je eigen bekenden toe, maar zoek anderen op.

7en8 Open vragen

9. Denk nu niet te groots en te ingewikkeld. Stuur eens een kaart namens de groeigroep naar een zieke,
breng eens een bloemetje bij iemand waar je niet zo gemakkelijk op een andere manier binnen komt.
Nodig eens iemand uit op de koffie of bij de maaltijd. Vier oud en nieuw eens samen met mensen die
niet zoveel contacten hebben. Niet te veel denken, maar gewoon doen.....!

10. Dit geeft een geweldige ontspanning. Het gaat van Hem uit! We mogen op Hem terug vallen.

11. Zelfs Jezus is bang geweest! Het gaat er niet om dat je nooit meer bang zou mogen zijn. Maar de liefde
als ervaring van de vrede van God maakt wel dat angstgevoelens verminderen....
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13.
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Het op onderdelen doen van wat de Here vraagt is wel zeer positief en heeft uiteindelijk God Zelf als
bron, maar het maakt iemand nog niet tot een gelovige. Wat de Here het belangrijkste vindt is de
liefdevolle overgave aan Hem. Wij hebben niet te oordelen, maar op dat punt is men ongehoorzaam en
heeft men de vergeving nodig, die men niet kent of niet wenst te ontvangen.....

Dit is één van die grote vragen.... De Bijbel laat ons de werkelijkheid van Gods tegenstander zien. We
zien ook de gebrokenheid van de wereld door de zonde. We zien de hoge positie die de mens ontvangen
heeft en de verantwoordelijkheid die we hebben te dragen. We zien dat God een God van RECHT is en
dat er ook oordelen over de aarde gaan. Voor ons zijn al die vragen niet op te lossen. Maar we moeten
eenvoudig proberen vast te houden aan wat God van Zichzelf bekend maakt. Vooral in de Persoon van
Jezus Christus is dat zichtbaar geworden. In Zijn overgave voor ons ontmoeten we zo oneindig veel
liefde. Bij het kruis worden niet al onze vragen opgelost, maar ze komen wel in een ander licht te staan.
We zullen daar dagelijks mee bezig moeten zijn via bijbellezen en het daarover nadenken. Ook door het
onderling gesprek over deze dingen worden we nader gevormd.

De zichtbare liefde kan het evangelisatiewerk niet vervangen. Het Woord moet bij de daad gevoegd
worden. Maar als onze woorden niet gedragen worden door een liefdevolle houding van ons als
gemeente en/of als evangelisatiewerkers dan klinken ze hol en komen in de regel niet over. Het meest
krachtige getuigenis klinkt vaak tussen de regels van onze woorden door!

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geévalueerd en de
nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:

vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;
reacties, opmerkingen, tips, suggesties etc. ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;
idee&n voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (Icbuijs @cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!
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